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BERMUDA MACERASI 





Megan Brown kendisini yirminci yüzyılda tutucu Viktorya devrini yaşayan bir kız ola tanımliyordu. Küçük bir kasabada çak sevdiği ailesiyle birlikte oturuyor, her gün işine gidip geliyordu, Gelecekten ümitle beklediği hiçbir şey yoktu. Tabii yakın zamanda nişanlısı George'la 





evliliğ 





Campion'la sonu belli olmayan bir maceraya 


balıklama daldı... 
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““Bilmen gereken bir şey var,” dedi Marc alayla. “Barlarda senin gibi oturan kadınlar gecelerini başladıklarında daha çok parayla bitirirler.” 

Megan yüzünü birden ateş bastığını hissetti. “Nasıl cesaret ейегѕі 

“Evet,” diye bağırdı Marc. “Cesaret ederim. Başkası daha fazlasına da cesaret ederdi. Bekâretini bir jigolaya ya da zamparaya vermen umurumda bile değil, en azından biraz daha zevkli davranal sin. Neden gidip bir hapishanenin önünde çırılçıplak dolaşmıyorsun, ya da oto yola çıkıp müşteri beklemiyorsun?.. Emin ol, böylesi, bardan yabancı bir adamla çıkmaktan çok daha emniyetli. Hem evli olmayan birini de seçebilirdin.” 
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BİRİNCİ BÖLÜM 


“Öyle dur, canıml” 

Megan, evinden bu kadar uzakta kendisini, “canım” diye çağıracak birisi olmadığını bilmesine rağmen, dönüp sesin geldiği tarafa baktı. Dönmesiyle birlikte, kum tepeciğinin ardından çıkan bir adam birkaç metre uzağında durdu. Genç kız boş bulunarak geriye doğru sıçramıştı. Adamın üzerinde kırmızı bir mayo ve turistlerin giydiği türden bir tişört vardı. Boynunda da, paha- 
1 olduğu belli olan bir fotoğraf makinssi asılıydı. Çabucak kameranın önündeki kapağı çıkartıp düğmesine bastı, 

““Ne yapıyorsun?” dye haykırdı Megan. “Bunu yapamaz... 

“Harika, harika!” dedi genç adam bakışlarını ondan ayırmadan. Son derece hızlı ama tatlı bir tonda konuşuyordu. Aksanından ise İngiliz olduğu anlaşılıyor- du. “Ne oldu... kızdın mi? Hayır, şaşırmış olmalısın... 
Ben birdenbire kamerayla önüne çıkınca endişelenip ne düşüneceğini şaşırmışsındır... Biraz yüzünü dön... Bak gözlerin güneşte ne güzel görünüyor! Çok beğendim1” 

Megan yavaşça arkasını döndüğünde genç adam da peşinden geldi. Ilık kumlar çıplak ayaklarının arasından kayıyor, sabah rüzgârı vücudunu yalayarak geçiyordu. Genç kız telaşla döndü. “Bak, dur bir dakika... 
benden uzak dur...” 

““Duramayacağımı sen de biliyorsun,” dedi genç adam büyülenmişcesine bir kez daha ona bakarak. “Sana karşı koyamayacağımı biliyorsun... Hiçbir erkek sana karşı koyamaz. Sahip olduğun bu güç seni biraz korkutuyor olmalı, değil mi? Neden kaçıyorsun? Benden 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mi yoksa kendinden mi? Ah o gözler! Ve o gözlerden okunan sayısız duygu! Gördüğüm arzu mu?” 

“Kesinlikle hayır!” diye haykırdı Megan tekrar arkasını dönerek. “Eğer yanımdan uzaklaşıp gitmezsen bağıracağım... Yemin ederim bağıracağım!” 

“Çok güzel! Haydi bağır. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. 
Nasılsa sonunda benim olacaksın. Bunu biliyorsun, degil mi?" 

Megan içini çekti, ama adam konuşmaya devam ediyordu. “АҺ, gurur dolu itirazlar! Ne kadar saçma! Yakında, bir bakirenin gözyaşlarını mı göreceğiz? Buraya macera aramaya gelmişti, ama macera onu bulunca genç kız engelleyemediği şeyler yüzünden korkma- ya başladı.” , 

Bu büyük bir tedbirsizlikti. Megan bu kez gerçekten korkmuştu. Daha hızlı yürüyüp kaçmaya çalışarak döndü, ancak ayakları kumun içine batınca dengesini yitirmişti. Hafifçe haykırarak ıslak kumların içine düştü. Her yanı çamur olmuştu. 

Genç adam gülerek dizlerinin üzerine çöktü. Ve gülmeye devam ederek Megan'ın yüzüne su fırlattı, Sonга tekrar kamerasının kapağını çıkarttı. Genç kız bu aniden gelen saldırı karşısında kendini koruyabilmek için haykırmaya çalıştı, ama ağzından sadece boğuk bir ses çıkmıştı. Deniz suyu saçlarını ıslatıp ağzına ve gözlerine kaçmıştı. 

Genç adam birden, “Bu kadar,” dedi. Ayağa kalkıp yardım etmek için elini uzattı. Ama Megan bakışlarını ondan ayırmadan, öylece duruyordu. 

Kendine vahşice davranan bu adama ilk kez dikkatli bakıyordu. Oldukça uzun boyluydu ve Megan'ın oturduğu yerden daha da uzun görünüyordu. Bacakları sağlam ve kaslıydı, duruşundan da güçlü biri olduğu belli oluyordu. Sert baldırları ve dar kalçalarıyla bir koşucuyu andırıyordu. Geniş göğsü, güneş işığın- da kızıla çalan koyu renk kıllarla kaplıydı. Teninin oldukça açık renk olması, onun, pek çok esmer erkek gibi, yandığında haydutlar andıran bir görünüm kazanmasını önlemişti. Koyu renk saçlarının arasında yer yer kzı teller göze çarpıyordu. Megan şimdiye kadar onun gibi birini gördüğünü hatırlamıyordu: Hiç istememesine rağmen ona hayran olmüştu: Bir an, polise tarif edecek olsa, onú diğer insanlardan âyiracak pek çok özelliğinin bulunduğunu düşündü. Gözleri, уйт teniyletam bir tezat teşkil edecek kadar parlak maviydi. 

Deniz suyu saçlarından ve kirpiklerinden aşağıya süzülürken öylece oturdu. Sonra endişe dolu, alçak sesle, “Sen delisin,” diye mırıldandı. ғ 

Genç adam sırıtarak eğildi ve Megan”ı kolundan tutup ayağa kaldırdı. “Sen öyle diyorsan, öyledir,” diye onayladı. “Elbiselerin dışında bir yerine bir şey olmamış gibi görünüyor. Doğal olarak verdiğim zararı telafi edeceğim. ” Birden konuşmayı bırakıp genç kızın açık sarı buklelerine hafifçe dokundu. “Harika saçların var,” diye mırıldandı. Sonra tekrar eskisi gibi hızlı hızlı konuşmaya devam etti. “Kuruyunca gene eskisi gibi güzel olacak. Keşke benim kızlarım da bu kadar rahat olabilselerdi. Kusura bakma, cüzdanımı yanıma almamışım, tatlım,” diye ekledi ve aceleyle gitmek üzere arkasını döndü. “Otelime uğraman gerekecek. Sekreterime senin için bir çek hazırlamasını söyleyeceğim. 
Şimdilik hoşça kal küçüğüm!” 

Genç adam sahilde koşarcasına yürümeye başladığında Megan onun arkasından bakakalmıştı. Adam, kum tepeciklerinin arasında gözden kaybolmadan önce dönüp gülümseyerek ona el salladı. Rüzgâr koyu renk saçlarını gözlerinin üzerinden kaldırarak arkaya doğru savurmuştu. Çenesindeki küçük gamze, ona son derece masum ve çocuksu bir ifade veriyordu. Genç kız şaşkınlıkla kaşlarını çattı ve onun gülümsemesine karэшк vermemek için kendini tutmaya çalıştı. 

“Eh,” diye düşündü Megan bacaklarının arkasına ve bluzuna yapışmış olan kumları silkelerken, “Bu da tatile başlamanın başka bir yolu olmalı!” 
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Genç kız böyle bir duruma karşı hazırlıklı olmadığı için ək sarsılmıştı. Ama tatili için bundan daha iyi bir başlangıç da olamazdı doğrusu. Gene de Megan'ın aradığı şey bu muydu? Genç kız hayatında bir kez olsun yeni deneyimler, macera ve... biraz da aşkı yaşamak istemişti. Ve böyle bir şey ко de Bermuda, harika bir 

er olarak görünmüştü gözüne. 
> Gerçekte, Megan yaşadığı tekdüze yaşamdan kaçmaya çalışıyordu. Günleri evlerinin bulunduğu kasabada bir kliniğin danışma bölümünde geçiyordu. Akşamları ise ya ailesiyle birlikte, televizyon seyrediyor, ya da herkesin onların bir gün evleneceklerini düşündükleri erkek arkadaşıyla dışarı çıkıyordu. Megan artık, eski üniversite arkadaşlarının heyecanla hayatların, ya da aşklarını anlattıkları mektupları da okuyup cevap yazaktan bikmişti, 2 
y Genç kiz nə işini ve ailesini seviyordu, ama zaman zaman günlerini boşuna harcadığını hissediyordu. 
Kendini yirminci yüzyılda Victoria devrinin hayatını yaşayan bir kız olarak görüyordu. Sonunda kendi kendine, bir şeyler yapması gerektiğine karar vermişti. 

Bermudarya yapacağı seyahat onun için çok iyi başlangıç olacaktı. Burada, üç yıldır aynı düzen içinde çailesinin yanında evlenmemiş bir kız olarak yaşayan, güvenilir, tatlı, terbiyeli ve geleneklere bağlı Megan Brown olmasına gerek yoktu. Şimdi zeki, esrarengiz, maceraperest, baştan çıkaran, romantik kısacası eni bir kız olmuşti N х daima kendisini sıradan biri olarak görmesi- ne rağmen, sabah denize girip üzerini değiştirmek için odasına dönerken, erkeklerin kendisine nasıl hayranlık dolu gözlerle baktıklarını fark etmişti. Megan fazla uzun boylu değildi, ama tam bir dişi olduğu her halinden belli oluyordu. İnce vücudu ve kilo sorunu olmaması pek çok kız arkadaşının ona kıskançlıkla bakmasına neden olurdu. Genç kız bu yolculuk boyunca daha olgun ve modern ишке umarak dalgalı, 











Düzenleme Ser reS & Sahara 


sarı saçlarını toplamıştı. Yumuşak saçları yürek şeklindeki yüzünü çevrelediğinde at kuyruğu yaptığı zamankinden çok daha çekici oluyor ve iri, il gözleri ortaya çıkıyordu. 

Megan hâlâ ıslak olan saçlarına dokunup kaşlarını çatarak bungalovuna doğru yürüdü. Birdenbire karşısına çıkıp, sonra kaybolan o adam, saçları için son derece rahat ve pratik demişti. Ama Megan onun düşündüğü gibi rahat ve pratik olmak istemiyordu. 

Ne var ki, duşa girip saçlarındaki tuzlardan kurtulduktan sonra, saatlerce fön ya da maşayla uğraşmak yerine, saçlarını sadece havluyla kurulayıp dışarı çıkabilmek gerçekten büyük kolaylıktı. Megan üzerine beyaz bir tişörtle kırmızı şortunu giydikten sonra kahvaltı etmek üzere otele doğru yürüdü. 

Zaman zaman iki haftalık tatilini geçirmek üzere özel bir bungalov kiraladığı için pişmanlık duyuyordu. Eğer tatilinin amacı yeni insanlarla tanışmaksa otelde kalması daha akıllıca olmaz mıydı? Belki de, eskiden beri alışık olduğu yalnızlıktan kurtulmaya karar vermiş olmasına rağmen, bunu yapması oldukça güç olacaktı. 

Genç kızın, otelin kalabalık yemek salonuna girmesiyle duraklaması bir oldu. O genç adam da bu otelde kaldığını söylememiş miydi? “Belki de,” diye düşündü kendi kendine yüzünde çarpık bir gülümseyişle. “Bu durumda otelden mümkün olduğunca uzak durmam çok daha iyi olur.” 

Megan sahilde olanları düşünmemeye çalıştı. Çünkü düşündükçe, yalnız başına tatile gitmeye karar verdiğini söylediğinde George'un yüzünde beliren dehşet dolu ifadeyi ve babasının sert, endişe dolu uyarılarını hatırlıyordu. Şüphesiz yalnız başına seyahat etmenin pek çok tehlikesi vardı. Onun gibi genç bir kız sahildeki o adam gibi çapkın kurtların hemen dikkatini çekiyordu. Ama insan hayatın güzelliklerinden ve heyecan dolu maceralarından yararlanarak yaşamak istiyorsa bu tehlikeleri göze almak zorundaydı. Hem şu ana kadar 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da ona gerçekten zarar verecek bir şey olmamıştı. Ayrıca o adamın gülümsemesi de son derece tatlı ve cana yakındı... 

Yemek masasının üzerinde, sosis, salam, böbrek ve balık tuzlamasından, tropik iklime has meyvelere ve yerel ekmeklere kadar her şey vardı. Megan kendini bulunduğu ortamın büyüsüne kapılmış hissederek, kalın bir dilim ananasla olağanüstü büyük bir kavunun yaтш aldı. 

Birden arkasından merak dolu tanıdık bir sesin kendisiyle konuşmaya başladığını duydu. “Bütün bunları yiyemezsin hayatım. Nerene sığdıracaksın?”” 

Genç kız içini çekerek hızla arkasını döndü ve “Sen!” 
diye inledi. 

Genç adam bir kez daha o baştan çıkarıcı ifadesiyle gülümsedi. “Tüm canlılığımla karşındayım.” Fincanına çay doldurmak için uzandığında kolu Megan”ın omuzuna değince genç kız ateşe değmişcesine hızla geri çekildi. “İyileşmişe benziyorsun,” dedi genç adam, hafifçe sırtına dokunmaya devam ederek. “Daha henüz benim odama uğramadın mı?” 

Megan genç adama şaşkınlıkla baktı, ama hemen ardından onun uygunsuz bir şey söylem: е karar verdi. Şüphesiz, elbiselerini ıslatıp kirlettiği için bunların parasını ödemek istiyordu. “Hayır, buna gerek yok...” 
diye mırıldandı. 

Ama genç adamın onu dinlemeye niyeti yoktu. 
“Haydi gel, yiyecek başka bir şey istemiyorsun, değil mi? Yok, bu kadarı yeterli olmalı.” Elini sıkıca Megan”ın omzuna bastırıyordu şimdi. “Sadece bir fincan çay daha içecek kadar zamanım var. Umarım bana еўlik edersin. Programım çok dolu, ama şansın var ki ben erken kalkmaktan hoşlanan biriyim. Şu ana kadar, anladığıma göre sen de bana benziyorsun...” 

Megan genç adamın, elinden tabağını alıp masanın üzerine koyuşunu izledikten sonra endişe dolu gözlerle bakarak, “Сок şaşırtıcı,” dedi. 
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Genç adam sandalyesini çekti. “Şaşırtıcı olan nedir hayatım?” 

“Konuşmayı tek başına idare edip sürdürmen.” 

Hiç de utanmış ya da kırılmış gibi bakmıyordu. Parlak mavi gözlerinin içi neşeyle gülümsemeye başlamışп. “Sanırım bu profesyonelliğimden kaynaklanıyor. 
Ama çok yorucu bir şey olduğunu da itiraf etmeliyim... 
İstersen artık sen bir şeyler anlat da ben de rahat rahat çayımı içeyim.” 

Megan huzursuzca bakışlarını yemek salonunda gezdirdi. Etraf yemeklerini yiyip sohbet etmekte olan turistlerle doluydu. Karşısında oturan adam ne kadar çılgın olursa olsun, şu anda kendisine bir zarar veremeyeceği kesindi. Ama genelde genç adamın bu despotça tavrı canını sıkmıştı. “Seni benimle oturman için davet etmedim,” diye itiraz etti. 

““Tabii etmedin, ben seni davet ettim. Şimdi yerine otur canım, arkadakilerin geçmesine engel oluyorsun.” 

Genç kız içini çekerek yerine oturdu. “Tanımadığın. 
kadınlara yaklaşıp, onları yönetmeye kalkışmak eski alışkanlıklarından biri mi?” 

“Pek değil,” dedi genç adam, göz kırparak Megan'ın karşısına oturduktan sonra. ““Daha doğrusu hayatımda hiç tanımadığım bir kadına yaklaştığımı hatırlamıyorum. Ya sen? Yabancı erkeklerin yanına yaklaşıp, onların seninle arkadaşlık kurmalarına izin vermek, eski alışkanlıklarından biri mi?” 

Genç adamın gözleri neşe ve alay dolu bir ifadeyle parlıyordu. “Pek değil, ” diye cevap verdi Megan ve ananasından küçük bir parça kesti. En azından şu anda ipeği andıran gömleği, blucini ve deri sandaletlerin içinde son derece zararsız bir hali vardı, genç adamın . 

““Harika,” dedi adam gülümseyerek. Megan, onun bu sözü, cevabını beğendiğini göstermek için mi, yoksa başka bir şey için mi söylediğini anlayamamıştı. Başını tabağından kaldırmadan ananasını yemeğe devam etti. Aralarında çatal ve bıçak tıkırtılarından başka bir ” 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ses duyulmuyordu. Ve bu durum genç kızı şaşırtıcı derecede rahatsız etmişti. 

Megan başını kaldırıp baktığında genç adamın kendisini incelemekte olduğunu fark etti. Bir eliyle çay bardağını tutarken diğer elini çenesinin altına yaslamıştı.. 
Bakışlarında kadınları çok iyi tanıyan ve onları her halleriyle seven bir erkeğin ifadesi vardı. Sanki Megan şimdiye kadar tanıdığı kadınlardan farklıydı ve genç adam da bunun tadını çıkartmaya bakiyordu. Genç kız bir an kıpkırmızı olduğunu hissetti, Onun gibi yakışıklı, çekici ve zeki adam tarafından böylesine incelenmek hoşuna gitmiyordu. Tam masasını değiştirmeyi ciddi olarak düşünmeye başlamıştı ki genç adam, “Harika, gerçekten harika,” diye mırıldandı. “Hâlâ bekliyorum,” diye ekledi sonra da, “Etkileyici hayat hikâyeтї bana altmış saniye içinde anlatman gerek canım, çünkü sana ayırabileceğim zaman o kadar.” 

Megan inanmıyormuşcasına baktı ona. “Sen deliзїп!” 

“Во konuda haklı olduğuna çok önceden karar verdiğimizi sanıyordum,” dedi genç adam bunu gerçek- 

, ten kabul ettiğini belirten bir sesle. “Dur bakalım... şu küçük hikâyeni kalan zamana sığdırabilecek miyim? 
Amerika'dan buraya tatil için geldin... dün gece ya da bu sabah gelmiş olmalısın. Seni evde bekleyen iyi bir genç var. Sekreter ya da danışman olmalısın. Yaşına gelince...” Bir an duraksadı, “Yirmi üç yaşında filan olmalısın. Doğru bildim mi 

Megan”ın gözleri irileşmişti. “Tanrı aşkına nasıl...” 

Ama genç adam gülümseyen gözlerle bakarak parmağını salladı. “Benim işim bu, tatlım. Devam edeyim mi?” 

“Hayır!” diye haykırdı Megan. 

“Nasıl istersen,” dedi genç adam saatine bakarak. 
““Gitmem gerek. İyi bir kız ol ve güneşte fazla kalmamaya dikkat et,” diye ekledi. Ardından da ayağa kalkıp babacan bir tavırla elini genç kızın omzuna vurmuştu. “Her halde bugünün acı veren yanıklarla sona ermesini istemezsin.” 

Genç kız onun arkasından sesini bile çıkartamadan şaşkınlık dolu gözlerle bakakalmıştı. Geliş adam kalabalığın arasına karışarak bir anda gözden kaybolmuşш. 

Megan öylesine heyecanlanmıştı ki, dikkatini önündeki kahvaltısına veremiyordu. Hayal etmeye bile cesaret edemeyeceği macera bir anda karşısına çıkmıştı. 
Ama bu çarpıcı adamı bir daha hiç göremeyebilirdi... 
Adını bile bilmiyordu! Ama merakı gittikçe artıyordu. 
Garsonu çağırıp hesabını istedi. 

“Oh, Mr. Campion ödedi efendim,” dedi esmer tenli sevimli kız içtenlikle gülümseyerek. 

Megan'ın aklı karışmıştı. “Mr. 

“Evet efendim, fotoğrafçı.” 

İşte bu pek çok şeyi açıklıyordu. “Аг önce burada oturmakta olan kişiden mi bahsediyorsun...” 

““Evet efendim,” dedi kız kıkırdayarak. “O ve kızları geçen hafta buraya geldiler, çok çarpıcı bir erkek değil mi?” 

“Evet,” dedi Megan boş gözlerle bakarak. “Evet öy- 


Campion mu?” 








le. 
Yanlış duymadıysa kızlarından söz ediyordu genç damın, 


“Başka bir şey ister misiniz efendim?” 





Megan, Mr. Campion”un özel haremiyle dolaşıp dolaşmadığını düşünerek dışarı çıktı. Öyle olmasa bile genç adam doğal bir afetti hiç kuşkusuz. 
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İKİNCİ BÖLÜM 


Megan o sabah birdenbire hayatına giren yabancıyı düşünmemeye çalışarak hediyelik eşya satan dükkânları dolaştı. Ama içinde gene de tatilinin geri kalan kısmının bir düş gibi geçmesini sağlayabilecek olan o harika adamı yeniden görme ümidi vardı. 

Genç kız annesine ipek bir eşarp, babasına lüle taşından pipo, yıllardır onun elinden tutan ve sınırsız cömertliğiyle bu seyahate çıkmasını sağlayan Dr. Brandon'a ise mercan bir kâğıt tutacağı almıştı, bürodaki kız arkadaşlarına da değişik renk ve biçimlerde kolye ve bilezikler götürecekti, George'a alacağı hediye Megan” ilk başta çok düşündürmüştü, ama sonunda hem eğlenceli hem de işe yarar olacağına karar vererek adanın tarihini ve efsanelerini anlatan bir kitap aldı. 

Ama kendisi için değişik bir şey bulması o kadar kolay olmamıştı. İnsana daha önce hiç tatmadığı kadar esrarengiz duygular veren tropik çiçeklerden yapılmış bir parfüm aldı. Ayrıca üzerindeki fiyattan zümrüt olduklarını tahmin ettiği küçük yeşil taşlı ve mercandan yapılmış bir çift tarak seçmişti. Ardından, elde işlenmiş son derece romantik görünüşlü bir dantel aldıktan sonra elindeki sınırlı parayı böylesine çabucak harcamaması gerektiğini düşünerek kendini frenlemeye çalıştı. Böyle giderse tatilin sonunu getiremeyecekti. 

Genç kız otelin önünden sahile kadar uzanan düzgün taşlardan yapılmış yolda yürümeye başladı: Canlı renklere boyanmış at arabalarını, bisiklete binen ada halkını seyretmek ona büyük zevk vermişti. Bungolovuna döndüğünde saat epeyce geç olmuştu. Öğle yemeğini yemeyip, sahilde е karar verdi. 
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Plajda bir düzine kadar süslü ve çarpıcı kabin vardı, ama Megan pek çoğunun daha önceden aileler tarafından kiralanmış olduklarını fark etti. Tuttuğu kabinin bir yanında, iki tane gürültücü çocuğu olan orta yaşlı bir çift, diğer yanında ise uzun gür saçlı, yanık tenli üç kız vardı. Megan'ın, teyzeleri olduğunu düşündüğü yaşlıca bir kadınla birlikte gelmişlerdi. 

Sahil her zamanki gibiydi. Çocuklar ailelerinin dikkatli bakışları altında denize girip çıkıyor, etrafta koşuşup kumdan kaleler yapıyorlardı. Megan havlusunu kumların üzerine yaydığında, çevredeki orta yaşlı adamların, karılarına belli etmemeye çalıştıkları hayranlık dolu bakışlarla kendisini izlemeye başladıklarını hissetti, Yüzükoyun uzanıp, etkileyici ve çarpıcı Mr. 
Campion”ı düşünmemeye çalışarak, güneşin tadını çıkarmaya çalıştı. 

Kısa bir süre sonra ne yaparsa yapsın onu aklından çıkaramadığını fark etti. Güneş yavaş yavaş uykusunu getirmeye başlamıştı. Genç adamın güneş yanıklarıyla ilgili uyarısını hatırladı. Uyuyakalıp üçüncü dereceden yanıklarla tatilini berbat etmekten korkarak ayağa kalktı ve eşyalarını toplayıp içeriye girdi. Güneş ve kısa sürede yaşadığı büyük heyecan, bir gece öncesinin uykusuzluğuyla birleşince Megan'ın hava kararana kadar derin bir uykuya dalmasına neden olmuştu. 

Uyandığında günün en değerli saatlerini uyuklayarak geçirdiği için kendi kendine kızdı. Ama şu anda kendisini son derece zinde ve karşılaşabileceği sürprizlere karşı heyecanlı hissediyordu. Dikkatle, üzerinde beyaz desenler bulunan ve yakasına doğru koyulaşan açık Yeşil elbisesini giydi. Ne kadar olgun görünmeye çalışırsa ın vücudunu sıkıca saran elbise dolgun gögüslerini iyice belirginleştiriyordu. Ama şu anda o modern bir kizdi ve böyle bir elbise rahatlıkla giyebilirdi. 
Buklelerini tarayıp yeni aldığı taraklarla tutturdu. Tam umduğu gibi olmuştu. Modem, şık ve kibar... Yüzü güneşten yanmış olduğu için makyaja ihtiyacı yoktu, 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ama gene de gözlerinin altını hafifçe çizip, kirpiklerini u се çizip, ini ni para ses ler gibi parlak görünüyordu. Du: = 

па арі kaysı rengi rujunu sürdükten sonra p dığı baştan çıkarıcı parfümünden sıkı. Genç kız ay-PE ə yüzündeki canlı ve heyecanlı ifadeye ur şaşmıştı. Şu anda George onu görse tanı- 

Megan yemeğe geç indi. Yem: 

З ek salonu pek К: - 
Həəə ə əsin r kilde tatlı tatlı konuşuyorlar, ya da sad ыг 

işuyorlar, ya da sadece hay dolu gözlerle birbirlerine bakı) en kii yorlardı. Genç kiz nedi olduğunu anlamamasına rağmen kendini huzursuz hi seti, Her gey iki kii için hazırlanmış gibi görünüyor. 
du, - Campion yemek yiyenlerin arasında yok-Mönü ilk bakışta gözüne son i 
a : derece iştah 5 
çünmesine ragmen; birden tek başına yemek ın ip olmadığını hissetti, Aklında, уо! 
dan önce “zorun söylədi sözler vardı” "iki hafiz acaksın? ” demişti genç adam, - çekten şaşırdığını gizlemeye gerek duymadan Tek bagina пе kadar eğlenebileceğni sanıyorsun?” ‘Zavallı ... , diye düşünmüştü o zaman Megan. Ve onun genç bir kizin tek başına böylesine romantik bir adada Yapabileceği seyleri hayal etmekten bile tciz olduğunu ü. а şimdi George”un ha gerçekçi düşündüğünü Keyap са: 
Megan içini çekerek salata ısmarladı ve gözlerini il деч bir tavırla, mumlarla aydınlatılmış log salonda gezdirdi. Çiler yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlamış lardi, Şüphesiz ya dans etmeye gidecekler ya da sahilipə кше el ele dolaşacaklardı. Gece sona de, yataklarına tek başları ibi gerçekti. Megan tekrar з çeki, məs 
George ayrıca, bu yolculuğun büyük bir israf oldugunu söylemişti ısrarla. “Ben asla biriktirdiğim paraları böylesine saçma bir şey için harcamayı düşünmem,” diye şikâyet etmişti. 

“Bugünkü faizlerle harcamalarımı kıssam bile, bir ev almanın ne kadar güç olduğunu biliyorsun. i 

İşte o anda Megan kesin kararını vermişti. Daha nişanlı bile olmamalarına rağmen nasıl böylesine evliymişler gibi konuşuyordu? Bir anda George”la birlikte 

nasıl bir şey olacağını gözünün önünde canlandırmıştı. Kendilerine çizecekleri bir dairenin içinde küçük sinekler gibi dönüp duracaklardı. İşe gidecekler, eve dönüp yemek hazırlayacaklar ve televizyon seyredeceklerdi... Genç kız yemeklerin bile George'un sevdiği tarzda yeneceğinden emindi Gömlekleri itinayla ütülenecek ve bankada daima bir miktar paraları olaсако... Bunu düşünmek bile Megan'ın bunalmasına y Bu tatildeyken geriye döndüğünde değişmiş yepyeni biri olacağından emindi. Kendine bir daire tutacak, akşamları canı istediği zaman tek başına barlara gidecek, istediği zaman dans etmek için bir diskonun yolunu tutacaktı. George”a, ona uygun bir kiz olmadığını açık açık söyleyecekti. Hem böylesi onun için de çok daha iyi olurdu. Böylece fazla zaman kaybetmeden yeni bir eş aramaya koyulabilirdi. 

Tabii şu anda yepyeni bir kadın olmak için çok yavaş bir başlangıç yaptığının farkındaydı. Ama daha buradaki ilk günüydü bu. Ada heyecan ve romantizmle doluydu. Ve Megan daha her şeyin başındaydı. Ümidini yitirecek kadar çok zaman geçmemişti henüz. 

Genç kız otelde oturmak ya da ay ışığında dolaşmak konusunda tereddütte kalarak yemek salonundan çıktı. Sonra ani bir kararla dışarıya çıkarak otelin ışıklarını geride bıraktı. Önceleri yalnız değildi. Çiftler fisıldaşıp öpüşerek çevrelerinde kendilerinden başka kimse yokmuş gibi, umursamazca yıldızların altında yürüyorlardı. Köpeğini gezdiren yaşlı bir adam yanından geçerken onaylamazca bir tavırla başını salladı. Genç kız 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tek başına yürümeye devam ederken, dalgaların suda çıkarttığı ses olduğu yerde kalmasına neden olmuştu. 
Ау öylesine büyüktü ki, neredeyse gökyüzünün yarını kaplıyordu. Megan başını geriye attığında parıldayan yıldızların altında kendini son derece mutlu ve özgür hissetti. Etrafta tek bir kişinin bile ayak sesleri duyulmuyordu. Yalnızca uzaklardan müzik sesleri geliyordu. Sahildeki özel kabinler yavaş yavaş gözden kaybolmuş, ada, doğal güzelliği ve insana mutluluk vaat eden zenginlikleriyle ortaya çıkmıştı. 

Ama genç kiz tam anlamıyla yalnız değildi. İlk başta birinin gizlice kendisini izlemekte olduğunu hissetti. Adanın merkezinden bu kadar uzaktayken onunla kaza eseri tekrar karşılaşmaları olacak iş değildi. Ama ay ışığı onun saçlarındaki kızıl telleri ve güçlü yüzünü aydınlatacak kadar parlaktı. Genç adam suların içinden umursamaz bir edayla yürüyordu. Üzerindeki smokinin önü açıktı ve ayakkabılarını çıkartıp, bağcıklarından omzuna asmıştı. İyi bir terzinin elinden çıkmış olduğu belli olan elbisesi ıslanmış ve tuz içinde kalmış- а. 

Megan”ın içinde birden az ötesinden yürümekte olan adama seslenme arzusu uyandı. Ama hemen ardından beynini saran ürkütücü duygularla olduğu yerde kaldı. İnsanlardan ve uygarlıktan öylesine uzaktaydılar ki, genç kız burada tek başına bulunmasını gerektirecek bir mazeret bulamazdı. Ya Mr. Campion onun kendisini takip ettiğini sanırsa? Bu tür davranış için gerçekten hazırlıklı mıydı? 

Megan'ın daha fazla düşünmesine fırsat kalmadan kaderi onun adına karar vermişti. Birden ayaklarının altındaki dar kum yığınının kaydığını hissetti. Dengesini kaybetmişti. Hafifçe haykırarak kaydı ve aşağıya hemen hemen genç adamın ayaklarının dibine yuvarlandı. 

Genç adam bir müddet şaşkınlıkla bakakalmasına rağmen, kendini çabucak toparlamıştı. Eğilip Megan”ı 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altından kavradı ve ayağa kaldırdı. 
“əni kumların üzerinden ayağı kaldırmak kaderim gaiba. İyi misin?” 
əə hayatında hiç bu kadar utandığını hatırlamıyordu. Yüzü bir anda kıpkırmızı olmuştu. Ne yapacağını bilemez bir şekilde üzerindeki kumları temizlemeye başlamıştı ki, genç adam iyice yanına yaklaşarak, “Kabahati kendinde bulma,” dedi ciddi bir edayla. 
“Seni çok iyi anlıyorum, çünkü kadınların üzerinde geil iyi bırakırım.” 

ОРТ та ба öz üzerine birden başını kaldırıp baktı ve ikisi birden kahkahalarla gülmeye başladılar. Gerçekten çok komik bir halleri vardı. Genç adam da, is lanmış smokini ve çıplak ayaklarıyla Megan" dan daha iyi bir durumda değildi. Her şeyi böylesine iyi tarafından görüp hiçbir şeyi ciddiye almamak ve kendini huzurlu hissedip rahat rahat gülebilmek, belki de insanları etkileyen adanın esrarengiz yanlarından biriydi. 

“Her zaman böyle sakar değilimdir...” diye güldü а diye onayladı genç adam. “Senin gibi zarif ve ince bir kızın sakar olması doğanın büyü! 
bir hatası olurdu zaten. Umarım elbisen berbat olmamıştır,” diye ekledi. “Son zamanlarda sık sık oluyor da.” 










“ п i “ və 
“Oh hayır,” diye cevap verdi Megan. “Sadece ete leri biraz mlandı, o kadar.” Kısa bir süre önce, bu kadar özenle giyinmesine rağmen yanında ona beğeniyle bakan biri bulunmadığı için üzüntü duyuyordu Megan. 
Başını kaldırıp genç adama baktı. “Bu saatte böyle giyinmiş burada ne yapıyorsun?” бў a adın hafifçe yüzünü buruşturdu. Birlikte yürümeye başlamışlardı. “Bir partiden kaçtım... Son deтесе sıkıcı insanlarla doluydu.” Megan'a bakan gözleinde ilgi vardı. “Ya зеп?” 
ir E dedi genç kız kısaca. “Sanırım farkında olmadan fazla uzaklaşmışım. Otel görülmeyeçek kadar uzakta kaldı.” 
“Ви taraftan.” Genç adam Megan'ın kol 
Genç kız, dönmek istediğini söylememiş olmasına rağ. 
men, onu otele doğru götürmeye başlamıştı. “Aynı otelde mi kalıyoruz? Birlikte yaptığımız muhteşem kah-Жузу sonra seni etrafta gördüğümü hatırlamıyo- 
‘Hayır, özel bir bungalov tuttum.” 
Yalnız mı seyahat ediyorsun?” 
“Evet.” 
“Sohbetimize kahvaltıda kaldığımız yer: Sohbe а edelim mi? Bana hayat hikâyeni Çi mler аут kiz bir kahkaha аш. "Öyle bir sey yapmıyor- 
1! Seni henüz tanımıyorum bile. il yemi anlatabilirim?" “kı 
“Ah,” dedi genç adam yeni fark etmiş gibi f li n iş gibi yumuşak bir sesle. “Ama beni tanımak istiyorsun.” Ay ış Bı gözlerine vuruyor ve canlı birer elmas gibi parlamalarına neden oluyordu. “Ve sanırım burası da başlamak çin son derce uygun bir yer, Adım Mare Campin. Pahalı magazin dergileri için fot i ki de birkaçını иа ayır,” diye itiraf etti Megan. “Korkarım görme- 








dim. 
“Çok iyi!” dedi genç adam onu anlıyormuşcası içini çekerek, Megan onun bu çocuksu hali kipea gülmeye başlamıştı. “Yeni Zelenda”nın Dunedin adlı küçük bir kasabasından geldim. Ailenin hayranlık ve sevgi duyulan tek oğluydum, ama korkarım hayal ettikleri gibi beyin cerrahı olamayacağımı anlayınca büyük bir düş kırıklığına uğradılar. Şu anda Bermudardaşım ve Şok yakında moda dünyasını altüst edeek plaj kıyafetleriyle ilgili bi hazırl сек plaj kıyafetleriyle ilgili bir albüm hazrlıyorum. 
Megan bir kez daha güldü. “< cağımı pek 55550 
Yardımcı olayım,” dedi genç adam çabucak. “Önee adından başlayabilirsin.” 

“Megan,” dedi genç kız. “Megan Brown.” 

Marc bir an durup Megan'a baktı. Gözlerinde sabah da gördüğü hayranlık ışığı yanıyordu. “Ah,” dedi yavaşça, “Megan... Ne kadar eski, ama güzel bir isim. 
Sana da çok uyuyor!” 

Genç kız bakışlarını kaçırarak arkasını döndü ve hız- 
1а yürümeye başladı. Kızmıştı. Kendisine eski moda bir kiz olduğunu söylemek istiyordu anlaşılan. Megan”ın olmak istediği en son şeydi. 

“Devam et,” dedi gen¢ adam umursamaz bir eday-İn. Birkaç adımda Megan'a kolayca yetişmişti. “Eski ama güzel adlı Megan Brown, romantizmin ve tarihin beşiği olan Bermuda'ya niye geldin?” 

Genç kız bir an tereddüt etti. Dudakları esrarlı bir tebessümle kıvrılmıştı.. Endişelerini ve korkularını bir kenara atmaya karar vererek, “Buraya bir aşk yaşamaya geldim,” dedi. 

Eğer genç adamın yüzündeki ifade değiştiyse bile ay işığı bunu çok iyi gizlemişti, çünkü Megan onun yüzünde herhangi bir değişiklik fark etmemişti. “Tek neden bu mu?” diye sordu Marc, umursamaz bir edayla, “Neden olduğunu sorabilir miyim?” 

Böyle bir soruya hemen cevap verebilmek çok zordu. Genç kız aklına gelen ilk şeyi söyledi. “Yirmi biri- mi geçtim...” 

““Ve daha hiç?...” Genç adam sorusunun sonunu getirmeden durup öylece baktı. 

“Küçük bir kasabadan geldim,” diye itiraf etti'Megan. Ama çoktan böyle bir konuyu açtığı için pişman olmuştu bile. 

“Anlıyorum,” diye mırıldandı Marc. “Peki kasaba- 
“da arkanda bıraktığın o delikanlı bu konuları hiç düşünmüyor mu?” 

Genç kiz hafifçe elini salladı, “Oh George... onun tek düşündüğü, önünde iki araba duran bir ev. Zeki ve sevimli iki çocuk. Tipik bir Amerikan ailesi istiyor 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о. Beni anlayamaz.” 

““Ve sen de, bir ev, iki araba ve koşup oynayan çöcuklar istemiyorsun , öyle mi?” 

“Modern bir kadının evlenmesine gerek yok,” dedi Megan fikirlerini anlatabileceği birini bulduğu için gizliden gizliye sevinerek. “O günler geride kaldı. Hem ben kendi kendine yetebilen bir kadınım. Hayatımı bir erkeğe göre düzenlemem gerektiğini söyleyen hiçbir kanun da yok. Artık kadınlar eskisinden çok daha öz- 





“Öyle,” diye mırıldandı Marc Campion ifadesiz bir sesle. Megan genç adamın yüzünde hayal kırıklığına benzer bir ifade görmüştü. Bir anda içini, daha başlamadan kaybetme korkusu sardı. Ama sonra başını sallayarak bunun hiç de önemli olmadığına karar verdi. 
Erkeklerin ne denli şovence bir düşünce sistemleri olduğunu biliyordu. 

Sessizce yürümeye devam ettiler. Sadece kıyıdaki mercan kayalarına çarpan dalgaların gecenin içinde yankılanan sesleri duyuluyordu. Sonunda otelin ışıkları görünmüştü. Genç kız durup Mare'a doğru döndü, “Sanırım burada ayrılmamız gerekiyor,” dedi eninle konuşmak benim için gerçekten büyük zev 








и? 

Genç adam onu hafifçe dirseğinden tuttu. “Seninle bungalovuna vardığımızda konuşacağım. Ne kadar özgür ve bağımsız olursan ol, gecenin bu saatinde tek basına yürümene gerek yok.” 

Mare'ın sesindeki otoriter ton genç kızı kızdırmıştı. 
Başını asi bir edayla arkaya atıp, “Bu son derece tutucu bir düşünce,” diye itiraz etti. “Sen de gecenin bu Saatinde tek başına dolaşıyorsun, ama kimsenin buna aldırdığı yok. Aramızda ne fark var?” 

“Tek farkımız,” dedi Marc yumuşak bir sesle. Elini hâlâ genç kızın dirseğinden çekmemişti. “Ben senden yirmi santim uzun ve otuz kilo daha ağırım. Ayrıca benim dudaklarımda seninki gibi baştan çıkarıcı kıvnimlar yok. Göğüslerim de seninkiler gibi, erkekleri çıldırtacak bir görünüme sahip değil.” 

Megan”ın kaşları çatılmıştı. “Yani her şey fiziksel görünüme dayanıyor öyle mi? ч 

“Eğer yanılmıyorsam bir kadınla erkek arasındaki en önemli fark da bu,” dedi genç adam çabucak. Gözlerinde insanı sinirlendiren alaycı bir ifade vardı. “Fiziksel farklılıklar!” 

“Öyleyse sana, son bilimsel çalışmaların, eskiden düşünüldüğü gibi, kadınların daha güçsüz oldukları tezini çürüttüğünü söylemeliyim,” dedi Megan hâraretli bir tarzda, 

Marc derdini anlamıyormuş gibi abartılı bir edayla içini çekti. “Şu eski kocakarı masallarını ve istatistikleri bir kenara bırak! Sen sadece tavsiyemi dinle ve geceleri tek başına dolaşmaya çıkma. Birdenbire seninle, aynı amaçlarla buraya gelmiş olan erkeklerin sayısının ne kadar fazla olduğunu öğrenip üzülebilirsin. 
Kendine daha fazla dikkat etmeye çalış.” Кы 

Megan kendisini, azarlayan küçük bir çocuk gibi hisişti. Sinirle çantasının içinden anahtarını aradı. 
meşin bu,” dedi kısaca ve arkasını hemen döndü. “İyi geceler. 

“Oh Megan...” Genç adam uzanıp Megan”: kolundan tutmuş ve bir adım daha atmasına fırsat vermeden onu kendisine doğru çevirmişti. “Bir şey daha xe 
Marc genç kizi kollarının arasına alıp eğildi ve nefes almasına fırsat vermeden başını yüzüne yaklaştırdı. Megan vahşi bir heyecanla, “İşte bu?” diye düşünmüştü. 
Bu gece... bu çarpıcı, inanılmaz ve mükemmel adamla mı olacaktı? Her şey öylesine çabuk gerçekleşiyordu ki genç kız düşünmeye bile zaman bulamıyordu. Marc”- m ılık dudakları kendisininkileri bulduğunda aklı iyice karışmıştı. А 

Genç adam tecrübeli bir âşık gibi öpüyordu. Elleri son derece sert ve güçlü olmasına rağmen Megan'ı şefkatle kavramıştı. Parmakları yumuşak hareketlerle boynunda, sırtında ve omuzlarında dolaşıyordu. Bir eliyle "de saçlarından kavramıştı. Dudakları genç kızı karşılık vermeye zorlarken, Megan bir anda kalp atışlarıтип hızlandığını, tüm vücudunu tatlı bir sızının kapladığını hissetti. Daha önce kimse onu böyle öpmemişi Marc Campion onu öylesine güçsüzleştirmişti ki, kar. 
ШК bile veremiyor, onun güçlü omuzlarını ellerinin altında hissetmek istemesine rağmen kollarını bir türlü kaldıramıyordu. Parmaklarının özgürce genç adamın gür siyah saçlarının arasında dolaşmasını hiçbir şeyi istemediği kadar çok istiyordu o an... Marc genç kızın dudaklarını hafifçe araladı. Bir anda içi ateşli duygularla dolmuştu. Megan şimdiye kadar kendisini böylesine güçsüz ve çaresiz kılan bir erkeğe rastladığını hatırlamıyordu hiç, 

Genç adam Megan'ın kendisine karşılık vermesini sağladıktan sonra herşey başladığı gibi çabucak bitmişti. Genç kızın dudaklarına hafif bir öpücük kondurup başını kaldırdı. Megan'ın yüzünü avuçlarının arasına almış kendisininkine doğru çevirmişti. 

“Yeni keşfinde bol şanslar,” dedi gülümseyerek. 
“Ви senin için iyi bir başlangıç oldu mu?” 

Megan kesik kesik, hızla nefes alıyordu. Kollarında güç kalmadığını hissediyor ve kalbinin deli gibi çarptığını duyuyordu. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çaresizce, “Evet... oh... evet!..” diye inledi. 

Genç kızın: üzerinde yarattığı etkiyi görmek Marc”ı eğlendirmiş gibiydi. Hafifçe burnunun ucuna dokunarak, “Senin sandığın, gibi bunu seninle ilişkiye girmek için yapmadım. Sadece neler hissedeceğini anlamanı isterim. Korkarım şu anda, senin gibi öldürücü bir disiyle birlikte olmaya hazır değilim.” 

Megan sinirle içini çekti. Tüm benliğini titreten sıçak ve güzel duygular bir anda kristal küreler gibi dağilip yok olmuştu. Genç adamın sesindeki alaycı ve aşa-Шаул ton tam anlamıyla soğuk duş etkisi yapmıştı 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i: dönerek. 
inde. ““Sen...” diye haykırdı arkasını er layık olduğu kadar kötü bir sözcük bulamıyordu. Gözleri dolmuş, elleri titremeye başlamıştı. 
“Sen... sen benimle alay ettin! Sen... sen. 
“Canavar mıyım?” diye yardım etti genç adam. 
2 k? Ya da hayvan mıyım?” s 0 
şan hızla kapıya yürüyüp.anahtarı kilide sokma: ya çalıştı. Üçüncü deneyişinde açabilmişti.. А “Bu tür erkeklerden etrafta çok var Megan,” diye o ə hızla çarpmıştı а b beklemişti. Megan pencereden bakıp onun gölgesini .ördüğünde genç adam elini kaldırıp hafifçe selam ver-ЕЯ sonra da rahat adımlarla sahildeki oteline doğru yü- 


rümeye koyuldu. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Megan ertesi sabah üzerine düşen gölgeyi hissettiğin- de güneşleniyordu. Gözlerini açıp baktığında Marc Campion”un havlusunu yere, tam yanına serdiğini gör- du, “Şansım var пи?” diye sordu genç adam yavaş bir 
sesle, 2 

Genç kız kaşlarını çatarak şapkasını gözlerinin üzerine çekmişti. 

“Haydi bebeğim dün gece verdiğim küçük dersi bana karşı kullanmazsın, değil mi?” Marc'ın ses tonu ve aksanı, insanda tatlı bir melodi etkisi uyandırıyordu. 
“Sana gerçekten büyük değer ve önem verdiğime inanmalısın. Şimdi lütfen dön de o küçük güzel yüzünü göreyi Genç adam şapkasının kenarını kaldırdı. 
“Haydi şimdi de gülümse bakayım.” 

Megan kaşlarını çattı, “Eğer satın almaya niyetin yoksa mallara elini sürme,” dedi ve şapkasını sert bir hareketle tekrar yüzüne çekti. 

Genç adam öylesine içten bir kahkaha atmıştı ki, çevrelerinde oturanlar dönüp merakla onlara baktılar. 
“Beğendim!” diye haykırdı Marc. “Sevgili Megan, sen paha biçilmeyecek kadar değerlisin! Şimdi lütfen beni affettiğini söyle, çünkü senden büyük bir iyilik isteyeceğim. Kötü duygularla başlamamızı istemiyorum.” 

Genç kız teredütle şapkasını kaldırdı; yüzünde hâlâ kızgın bir ifade vardı. “Ne iyiliği?” diye sordu. 

“Önce affettiğini söyle,” diye ısrar etti Marc, Megan şapkasını çabucak yüzüne örtmüştü yeniden. 

Genç adam abartılı bir tarzda içini çekti. “Ah, şey öyleyse bu sessizliğini özrümü kabul ettiğin anlamına alıyorum. Arkanı:dön.” 
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Megan şapkayı başından fırlatıp şaşkın gözlerle bak- 





an b ana клат iltifat olup olmadığından pek emin değildi, ama üzerinde fazla durmayarak yavaşça yüzükoyun uzandı. “Hâl& seni affetmiş değilim,” diипдалфї. жу Ч 
3° “Kendimi affettirmeye çalışıyorum, diye cevap ver di genç adam. Güneş yağımı айр, Megan'ın omuzları na yumuşak hareketlerle sürmeye başladı. Че kada güzel bir tenin var! Tek bir pürüz bile yok. Ama güneş altında kalırken çok itina göstermelisin. Henüz daha çok gençken kınşıp buruşabilir ve senin gibi güzel bir kiz için de büyük bir kayıp olur.” Marc onun sırtına yağ sürmeye devam ediyordu. “Nasil iyi mi?” diye sordu. “Sihirli parmaklarımın altında kızgınlığının ve ge ginliğinin eriyip gittiğini hissediyor musun?” 
Onun, güldüğünü anlamaması için dudaklarını hav Tusunun üzerine bastırdı Megan. Ama haklıydı. Genç adamın parmaklarının omuzlarına, kollarına ve sirt na yumuşak ve düzenli teması rahatlamasına neden olmuştu. Şimdi Mare bikinisinin üzerini bağlamış ve eline yeniden bir miktar yağ dökmüştü. Ellerini şimdi usta ve yumuşak bacaklarında gezdirmeye başlamıştı. Parmakları sanki Megan"ın vücudunun her kıvrımında ayrı ayrı dolaşıyor gibiydi. Elin? yavaşça kalçalarına doğru kaydırdı... 
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Megan doğruldu. “Pekâlâ,” dedi nefes nefese, Genç adamın, yüzünün güneşten kızardığını sanmasını umuyordu. “Seni affediyorum, Benden istediğin iyilik neir?” 

Marc tembel bir ifadeyle gülümsedi. “Ah, çok kolay affediyorsun küçüğüm. İnsanlara karşı daha az iyi olmayı öğrenmelisin.” Genç kızın yanına uzandı. Parlak mavi gözleri Megan'ı büyülercesine bakıyorlardı. 
“İstediğim şey sana hiçbir şey kaybettirmeyecek, ата bilemiyorum, belki de şu anda senin için en değerli şe-Yi istiyorumdur...” Parmaklarını genç kızın boynunda dolaştırdıktan sonra yumuşak bir sesle konuşmaya devam etti.” İstediğim senin zamanın. Bana poz vermeni istiyorum.” 

Megan güçlükle kendisini genç adamın bakışlarından ve boğuk sesinin kalp atışlarını delicesine hızlandıran etkisinden kurtarmaya çalıştı. Mare”ın onu böylesine etkilemekten büyük zevk duyduğu açıktı. Megan gibi genç ve tecrübesiz kızları şaşkına çevirmeyi çok iyi biliyordu. Gözlerinde oynaşan ışıklar ve yüzündeki ifade her kadının kolaylıkla onun sihirli gücüne kapılmasına neden olabilirdi. Megan kendi kendine endişeyle, genç adam bu oyunu bitirmeye karar verdiğinde kendi gözlerindeki o hayranlık dolu ifadeyi nasıl saklayacağını düşündü. 








“Benim mi?” 

“Tabii senin, tatlım.” 

“Ama,” diye mırıldandı Megan. “Ama... bu iş için modellerin yok mu senin? Ayrıca benim öyle çarpıcı bir tip olmadığımı da görmüyor musun? 

“Bu senin için büyük bir şans, çünkü ben fazla çarpıcı ve süslü modellerle çalışmam. Bu yüzden seni çok etkileyici buldum.” Marc tekrar genç kızın yüzünü güneşe doğru çevirip, parmaklarını taparcasına onun yüz 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hatlarında gezdirdi. “Bu senin en büyük özelliğin canım. Sende büyük bir tazelik, güzellik ve masumiyet var. Sana baktığımda bir masal perisini görmüş gibi de henüz olgunlaşmamış bir kadının iği ve yumuşaklığı var...” Elini çekti. 
“Yapacak mısın?” diye sordu. : 

Megan"ın kaşları çaresizce çatılmışt. “Henüz olgunlaşmamış bir kadın demekle ne kastediyorsun?”diye rusuna soruyla karşılık verdi. “Çok yakında 








“Lütfen, ” diye inledi Marc. ““Feministçe söylevlere girmeden sadece “evet” ya da bəkə Bu tür koaları bugüne kadar yeterince dinledim.” _ Меча kaşları iyice çatılmıştı. Ama bu hali onu daha da çekici kılıyordu. “Şu anda sana bir cevap vermek fikrinin bana cazip gelip gelmediğinden pek emin değilim. Bunun cinselliğe dayanan bir şey olacağını düünüyorum.” 
мус bakışları genç kızın vücudunu çırılçıplak soyarcasına üzerinde dolaştı. Megan onun karşısında kendisini son derece güçsüz ve silahsız hissediyordu. Oh, öyle olacağından emin olabilirsin canım,” dedi genç 





sınan baba danaa diye itiraz etti Megan. Kararını çoktan vermiş olduğunu bilmesine rağmen karşı koyması gerektiğini hissediyordu. “Bir kadının ya da erkeğin... vücutlarını ortaya sermclerini onaylamıyorum. Ben...bunu büyük bir fedakârlık... 

“Sevgili küçüğüm,” diye inledi genç adam sabırsızca, “Sen bu işin nasıl bir şey olduğun sanıyorsun? Sana en iyi ve saygı duyulan yayınevleriyle çalıştığımı söyledim. Ve birlikte çalıştığım kızlar da, saatte yüz dolardan fazla kazandıkları için, fazla bir fedakârlık yapmış sayılmazlar! Ayrıca sanatımla onları ölümsüzleştiriyorum. Ama gene de kendini kötü hissedeceksen. 

Bu kez Megan genç adamın sözünü kesti. Gözleri i Teşmişi “Saati yüz dolar mr dedin?” 
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Marc dirseklerinin üzerine yattı. Gözlerinde tembelce bir gülümseme belirmişti. “Ah, şu güzel yeşil gözlerde gördüğüm dolar işaretleri mi? Kadınların kalbi şişkin bir cüzdandan geçer! Eğer bunu kullansaydım son yıllarda ne kadar büyük güçlüklerden kurtulurdum.” 

Megan bir anda kıpkırmızı olarak bakışlarını önüne indirdi. “Böyle bir şey söylemek istemedim... Ben... 
benim profesyonel olmadığımı biliyorsun...” 

“Zamanını çok iyi ayarlayacağımıza söz veriyorum,” dedi Marc, elini uzatarak. “Ama buraya tatil yapmaya geldiğinin de farkındayım... Şey...” Kaşları tahrik edercesine havaya kalkmıştı. “Eğer boş zamanlarını de-Berlendirmek için çalışmak dışında planların varsa, о başka.” Genç kızı elinden tutup ayağa kaldırdı. “Haydi senin fikrini değiştirmene izin vermeden başlayalım. 
Önce odana çıkıp üzerini değiştir. Sonra seni öğle yemeğine götüreceğim.” 

“Geçen sabahki kahvaltı için teşekkür etmeye fırsat bulamamıştım,” dedi Megan, havlusunu toplarken birden hatırlayarak. 

“Basit bir iş harcaması,” dedi genç adam alaycı bir sesle. Megan onun gözlerinin içine bakarken genç adamın ciddi olup olmadığını asla anlayamıyordu. ““Sahilde çektiğim fotoğrafları çoktan bastım bile, ama daha fazlasını çekmek istiyorum.” 

“Oh,” diye inledi Megan. Genç kız, Marc”ın ona karşı ilgi duymadığını, kendisini sadece bir iş fotoğrafı çekilecek herhangi bir model olarak gördüğünü fark etmiş ve büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Ama aldırmamaya çalıştı. Hiç değilse bu yolculuk tam anlamıyla büyük bir hata olmayacaktı. Eve döndüğünde arkadaşlarına yazacak pek çok şeyi olacağından emindi! 

Marc genç kızın arkasından bungalova doğru yürüdü. “İçeri girip telefonunu kullanmamın bir mahsuru var mı?” 

“Hayır, rahatına bak.” Megan dolabından şeftali rengi pantolonuyla, açık yeşil tişörtünü çıkarttı ve üzeini değiştirmek için banyoya yürüdü. б с уо. 
fonda söylediklerini duyuyordu. ““Gayle bir saate kadar eve küçük bir kız getireceğim. Senden, her zamanki gibi iki saatlik seanslardan birini hazırlamanı istiyorum. Herkesi dışarı çıkart. Oh bir de, lütfen bu gece için Yardarm”da iki kişilik yer ayırtıver, olur mü? 

teşekkürler.” 
mere dışarı çıktığında genç adam yatağının kenarına oturmuş, küçük odaya ilgiyle bakıyordu. 
Genç kız eşarbını almak için aceleyle çekmeceyi karıştırdı. Sonunda uzun yeşil şifondan olanını bulup boytaktı, “Hazırım,” dedi. ыт uyu ona alaycı bir edayla rn her кй gibi imalı bir tarzda, “Emin misin?” diye sordu. 
ацы апос çantasını kaptı, yüzü sinirden kıp- olmuştu. “Gidelim.” Я 

lari А onun omzuna айр rahat bir tarzda otele 

doğru yürümeye başladı. “Eğer sence bir mahsuru yoksa otelde çabucak bir an yiyelim,” dedi. ““Akşaüzeri programım çok dolu.” ” 

5 “Belki el işi yarına bırakmamız daha iyi olur, 

diye önerdi Megan, ama genç adamın incelercesine bakan gözleri karşısında gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. ““Bu işi yapmak isteyip istemediğimden emin değilim. Fotoğrafımı çekmeyi neden istediğini bilmiyorum. 

Benim hiçbir özel yanım yok. Son derece sıradan görünüşlü...” R 

Mar gülerek onu yakınına çekti. “Çok tatlısın ha; yatım!” dedi. Sonra bir anda ciddileşerek, “Hayır, diye ekledi. “Her kadının, özel bir yanı vardır. Şüphesiz senin birden fazla var. Senin özel yanlarını bulup görüntülemeyi bana bırak. Sen sadece kendin ol yeter. Tatlı, sade ve hayran olunabilecek biri... Sonrası 

lay.” 4 
РЗА durmadan tatlı olduğumu söylemeyi bırakır mısın!” diye yakındı Megan. “Benim hakkımda hiç 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bir şey bilmiyorsun. Herkesin durmadan benim çok tatlı olduğumu söylemelerinden bıktım.” 

“Herkes yanılıyor mu yani?” dedi Marc alaycı bir sesle. “Bundan çok daha önemli şeyler söylenebilece- 

. ğini biliyorsun herhalde. Örneğin davetkâr gibi Genç adamın gözleri şeytans bir edayla parlamaya başlamıştı, 

Megan sinirli bir sesle hafifçe haykırarak Mare'ın yanından uzaklaştı. Genç adam onun bu hali karşısında dayanamayıp bir kahkaha atmıştı. Yolun otele kadar olan kısmını hiç konuşmadan yürüdüler. 

Marc genç kıza danışmadan her ikisi için de birer salata, kendisine çay ve Megan'a da kahve ısmarladı. 
Onun bu davranışı, sabahleyin kahvaltı edemediği ve şimdi de gerçekten çok aç olduğu için, genç kızı her zamankinden daha çok kızdırmıştı. “Hiç değilse ne istediğimi sorabilirdin.” 

“Bunun çok bencilce bir davranış olduğunu biliyorum,” diye itiraf etti Marc. “Ата o sıcak ışıkların altında uyuyakalmamak için çalışmalardan önce daima hafif bir şeyler yeriz.” 

“Böyle giderse gıdasızlıktan ölebilirim,” diye mırıldandı Megan. Şimdiye kadar Marc'a hep erkeklerde hoşlanmadığı şeyleri söylemişti. Tutucu olmaları, hükmetmeye çalışmaları, saygısızlıkları ve kadınları kullanmaya çalışmaları... Ama genç adamın tek bir öpüşü bile Megan”a, şimdiye kadar olabileceğini hayal bile edemediği duygular yaşatmıştı. Onun-varlığını hissetmek 











genç kızın, tüm benliğiyle titremesine neden oluyor ve * 


yanındayken kendini onun doğal cazibesinin kurbanı gibi hissediyordu. 

“Hayır,” dedi Marc, genç kız, garsona bir fincan kahve daha ısmarlamasını söylediğinde. “Gitmemiz gerek. Gayle şimdiye kadar her şeyi hazır etmiştir.” 

“Gayle?” diye tekrarladı Megan, yanlarından elinde kahve fincanıyla geçen garsona özlem dolu gözlerle bakarak. “Sekreterin mi?” 

32 


Düzenleme Ser reS & Sahara 


“Bana büyük yardımı dokunan bir dosttur,” diye cevap verdi genç adam, Megan'ın kalkmasına yardım etmek için sandalyesini çekerek. “О olmasa ne yapardım bilemiyorum.” 

Genç kız şaşkın gözlerle bakarak bir kez daha ““Gayle?” diye tekrarladı. “Sekreterin erkek mi?” 

“Tabii,” dedi Marc kolunu genç kızın omzuna atairlikte asansöre doğru yürümeye başlamışlar: sekreterlerin erkek olduğunu bilmiyor musun?” 

““Bilmediğimden eminim!” dedi Megan sertçe. 

“Kesinlikle. Hükümet sekreteri, savunma bakanlığı sekreteri... “Megan tam kıkırdamaya başlamıştı ki, genç adam ciddi bir edayla konuşmaya devam etti. 
“Kadın sekreterler fazla ürkek oluyorlar. Benim, güç çalışma şartlarına dayanıp, yüzlerce küçük ayrıntı yüzünden ağlayıp sinir krizi geçirmeden işlerimle ilgilenebilecek sağlam bir yardımcıya ihtiyacım var. Bir erkekle birlikte çalışırken onun güvenilir, verimli ve işine sadık olacağından emin olabilirsiniz. Ama bir kadın bana bu şartların hiçbirini sağlamayabilir. Genç kız boş ve şaşkın gözlerle bakarken Marc konuşmaya devam etti, “Kadınlar bir kere hiç durmadan konuşurlar. Ayrıca ne zaman başlayacağını tahmin edemeyeceğin ağlama krizinden söz etmeme gerek yok. Hayatları her an bir aşk bunalımıyla sarsılabi r ve en biçimsiz zamanlarda da hamile kalabilirler. 

Megan daha fazla dayanamadı. “Eğer kadınlar hakkında böylesine aşağılayıcı düşüncelerin varsa, onlar- la ilgili bir işte çalışmaya nasıl tahammül edebiliyorsun!” dedi sert bir sesle. 

Marc inanamıyormuş gibi onun yüzüne baktı. “Каdınlar hakkında aşağılayıcı düşünceler mi? Hayatım ben kadınlara taparım! Onlar hayatımdaki en gözel ve en tatlı yaratıklardır. Ve pek çoğunu da bu nedenlerden dolayı severim. Yani sözümü ettiğim sorumlülukları alamayacaklarını düşündüğüm için. 

“Ви senin fikrin,” diye itiraz etti genç kız, Marc onu 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kolundan tutup asansöre bindirirken. “Kadınlar dünyanın her yerinde sorumluluk gerektiren işler yapıyor. 

İar. Kadın doktorlar, avukatlar, senatörler, hatta yüksek mahkemede bile kadınlar var! Kraliçemiz de ka- an 

“Böyle olması ne kadar güzel değil mi?” dedi genç adam. “Kraliçeler kadın olmalı ve...” Bir an durup garip bir tarzda gülümseyerek, “Krallar da erkek,” diye ekledi, 

“Sen insanı çıldırtırsın!”” dedi Megan. “Senin gibi tek bir erkek bile kadınların yarım asır geri gitmeleri- ne neden olabilir. Artık seninle çalışmak istediğimi sanmıyorum.” 

“Сок geç,” dedi genç adam, asansörün kapısını açtığı sırada, Hafifçe arkasından iterek Megan”: koridora çıkarttı. “Bu güzel tartışmamızı başka bir zamana bırakalım, olur mu? İşime çok değer veririm ve hiçbir şeyin de onu bozmasına izin vermem.” 

Megan itiraz etmeye çalışırken odasının kapısını açti vd onu içeri soktu. 

Ора çok büyüktü, İçerisi deniz mavisiyle yeşilin çeşitli tonlarında dekore edilmişti. Bu renk uyumu geniş pendereden görünen harika deniz ve sahil manzarasıy- la tamamlanıyordu. Duvarlardan birinin önündeki eşyalar tamamiyle kaldırılmış ve yerine stüdyo malzemeleri yerleştirilmişti. Etraf büyük spotlar, fotoğraf makineleri ve kameralarla doluydu. Megan açık kapının önünde durup dikkatle yatağın üzerinde asılı duran postere baktı. 

“Pekâlâ aşkım,” dedi Marc kemaralarının başına gidip teker teker hepsinin ışık ayarlarını yaptıktan зопra, “Elbiselerini çıkart,” 

Genç kız şaşkınlıktan donakalmıştı. “Ме?” dedi boş gözlerle öna bakarak. 

Marc dönüp bakmamıştı bile. “Böyle bir elbisenin içinde resmini çekeceğimi sanmıyorsun, değil mi? Giysilerin öğlen yemeği çok uygun, ama benim çekeceğim fotoğraflar için değil.” 

“Ama,” diye mırıldandı Megan. “Sen dedin ki... Bana dedin ki... Sözlerinden...” Genç kız durup derin bir nefes aldı, “Ben elbiselerimle poz vereceğimi sandım.” 

“Hayır, hayır,” dedi Marc sabırsızca. Doğrulup ışıkları bir kez daha kontrol etti, “Sana bu konuda uzman olduğumu söyledim. Benim görüntülemek istediğim, gerçek sensin.” 

“Gerçek beni, elbiselerimin içinde görüntüleyemez misin?” diye ısrar etti Megan. İçinden, kendi kendine modern bir genç kız olduğunu ve bu tür bir şeyi, fazla büyütmesine gerek olmadığını tekrarlıyordu. (Ama Marc gibi yakışıklı ve çekici bir erkek kameranın arkasında durup bakarken de soyunmak istemiyordu. O kuvvetli ışıklar vücudunun her noktaşını iyice ortaya çıkartacaktı."" Hayır bunu yapamam.” 

Genç adam sanki ona ilk kez duyuyormuşcasına şaşkınlıkla Баки. Gözlerinde eğlenircesine bir ifade belirmişti. “Görüyorum ki, karşına çıkan ilk erkekle aşk yapmak istemene rağmen, benim önümde soyunmaktan korkuyorsun.” Sonra tekrar spotlara döndü. Ses tonu tam bir işadamı havasına bürünmüştü. ““İç çamaşırlarını çıkartma, ya da içeriye gidip kendine uygun bir mayo seç. Yatağın üzerinde büyük, beyaz bir çarşaf olacak, onu vücuduna sar. Acele et aşkım, bütün günümü burada harcayamam.” 

Megan kendini biraz olsun rahatlamış hissederek aceleyle odadan çıktı. 

Elbiselerini çıkartıp üzerine uygun bir mayo buldu. 
Odaya döndüğünde beyaz çarşafı sıkıca kollarının altından bağlamıştı. Mark genç kızın oturmasına yardım ettikten sonra istediği şekilde poz vermesini sağladı. 
Sonra ışıkları yakıp biraz geri çekildi. Bir kez daha yanına gelip Megan'ın duruşunu değiştirdi. Genç kız, Marc'ın yüzüne baktığında onun ne kadar ciddi olduğunu ve artık kendisini düşünmediğini fark etti. Artık genç adam için resmi çekilecek bir nesneden başka bir 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şey değildi. Tek istediği Megan'ı mükemmel bir şekilde görüntüleyebilmekti. Bakışları, inceleyişi ve duru- şu genç kızın ruhunun derinliklerini okur gibiydi. Megan bunun Marc”ın çalışma yöntemi olduğunu biliyordu, ama genç adamın bakışları altında kızarmasına da engel olamıyordu. 

“Güzel,” diye mırıldandı Marc, gözlerinin içine bakarak. “Kızaran kızlara bayılırım... Ama artık böyleleri pek kalmadı.” Parmaklarını yavaşça Megan”ın yüzünde gezdirdi. “Evet güzel... Makyaj yok. Mükemmel... Kendimi bir güle dokunuyormuş gibi hissediyorum.” Bakışlarını ondan ayırmadan yakınındaki bir kavanozdan şeftali rengi ruju aldı ve Megan'ın dudaklarında gezdirdi. “Evet, öpülecek dudaklar... Yumuşak, nemli ve aşka susamış...” Parmaklarıyla genç kızın aralik duran dudaklarına dokundu. Dokunuşu duygusal ve baştan çıkarıcıydı. Aşk öncesi oyunları gibi... Sesi başkasının konuşmasına izin vermeyecek kadar güçlü, gözleri bir aktörünki kadar ısrarlı ve inandırıcıydı. “Bu dudaklar daha önce öpüldü mü?” diye mırıldandı yavaşça. “Yoksa ilk öpücüğü heyecan ve arzuyla bekliyorlar mı? Kıpırdanma aşkım, nefes bile alma...” Yavaşça geriye çekilip kameranın arkasına geçti. “Güzel, güzeli” 

Megan sanki zamanın durduğu bir evrene girmiş gibiydi. Aşkın ne demek olduğunu anlıyordu sanki. Marc yanına gelip yüzüne pudra sürüp, parmaklarını, narin bir şeyi okşarcasına yüzünde gezdirene kadar, spot ışıklarının ne kadar bunaltıcı olduğunu fark etmemişti bile. Ama bir anda, aynı pozisyonda uzun süredir oturmaktan her yanının ağrımaya başladığını hissetti. Sanki, Marc Campion”nın kumandası altına kölesi olmuş gibiydi. 

Marc çekim sırasında sık sık yanına gelmiş ve kollarının altından sıkı sıkı bağlı duran çarşafı düzeltmişti. 
Tekrar yanına gelip ellerini şefkatle omuzlarında gezdirdi. Kendini rolüne iyice kaptırmış görünüyordu. 
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“Şimdi hayatım,” dedi yumuşak bir sesle. “Her şeyden kurtulmamız gerek, yapacak mısın yoksa yapmayacak mısın? Gözlerinle verdiğin sözü tutacak mısın, yoksa bunu sonsuza kadar sır olarak mı saklayacaksın?” Genç adamın konuşmaları Megan”ın iyice kızarmasına neden olmuştu. Bir an bu parlak ışıkların altında olmadığını düşündü. Bakışları genç kıza ne kadar içten olduğunu fısıldıyordu. 

Genç adam yavaşça uzanıp çarşafın üst kısmını tuttu. Bakışlarını Megan'dan bir an bile ayırmamıştı. 
“Şimdi seni biraz ürkütecek bir şey yapacağım aşkım. 
Daha önce hiç böyle bir şey yapmamış olduğun için korkman çok doğal...” Yavaşça çarşafı açtı. Mark'ın tenine değen parmakları son derece sıcak ve şefkat doluydu. 

Megan”ın kalbi deli gibi atmaya başlamıştı. Ama bakışlarını genç adamınkilerden ayıramıyordu. “Seni incittim mi?” diye fısıldadı Marc. Artık genç adam iyice yaklaşmıştı ve Megan onun varlığını tüm benliğiyle hissediyordu. Parmakları tek bir hareketle çarşafı indirdi. “Duyduğum arzu, sana vermek istediğim şefkati bozuyor mu?” Yoksa hak ettiğin kadar nazik olamıyor muyum?...” 

Marc'ın parmakları çarşafı tamamiyle indirdiğinde genç kızın kalbi yerinden fırlayacakmış gibi atmaya başlamıştı. Yüzü ateş gibi yanıyordu. Ama bunun duydu-Zu utançtan mı, yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını bilemiyordu. Genç adam Megan'ın içine giymiş olduğu bikiniyi de çıkartıp çıplak göğüslerine değdiğinde genç kız alev alev yanmaya başlamıştı. Marc çarşafı tekrar yavaşça göğüslerinin üzerinde tuttu. Genç adamın en küçük bir teması bile Megan'ın baştan aşağı titremesine neden oluyordu. Marc genç kızın duygularını hissetmişcesine, ““Hayır canım,” dedi yumuşak bir sesle. “Korkmanı gerektirecek bir şey yok. Çünkü senin vermek istediğinden fazlasını almaya çalışacak deilim...” Gözlerini Megan”ınkilerden ayırmadan makyaj fırçasını alıp genç kızın kızarmış yanaklarında gezdirdi. Sonra hafif, duygusal dokunuşlarla göğüslerinin arasında dolaştırdı. “Hayır küçüğüm,” diye mırıldandı, geriye doğru çekilmeye hazırlanırken. “İkimiz de büyük bir maceranın eşiğindeyiz. Ne senin, ne de benim korkmamıza gerek yok.” 

Makinesi tekrar çalışmaya başlamıştı. Megan genç adamın daha şimdiden kendisini etkisi altına alan sesini duymamaya çalıştı. Bu kadar çabuk onun büyüsüne kapılmamalıydı. Onun kendisini, yeni kurbanların- dan biri haline getirmesine izin vermemeliydi... 

Her şey bitmişti. 

Marc fotoğraf makinesini kenara koyup yanına gel-Genç kızı kollarının arasına alarak ayağa kalkmasına yardım etti, “Seni düşündüğümden daha fazla burada tuttuğum için özür dilerim... Yorulmuş olmalıэш!” 

Megan tereddüt içinde üzerindeki çarşafı bir kez daha düzeltti, Genç adam sıkıca omuzlarından kavramış bakiyordu. “Hayır gerçekten çok etkileyiciydi,” diye mırıldandı genç kız. 

“Şimdi hemen gidip değiştir,” dedi Marc, küçük bir çocukmuş gibi onun hafifça poposuna vurarak, “Sonra eve gidip kendini sıcak köpüklü banyoya atabilirsin. 
Eğer birkaç saat sonra her tarafın dayak yemişcesine ağrımıyorsa saat sekizde yemek için yerimiz ayrıldı.” 

Genç kız dönüp onun yüzüne baktı. “İkimiz için mi?” 

“Tabii,” Tekrar Kameralarıyla ilgilenmeye başlamıştı. “Bitirmemiz gereken harika ve felsefi bir tartışmamız vardı, unuttun mu?” 

Megan yatak odasına doğru yürürken kendi kendine gülümsüyordu. 

İçeride oturan ve kendisini büyüleyen erkeği düşünerek yavaş yavaş üzerini değiştirmeye başladı. Bir insan nasıl olur da hiç gereği olmadığı halde bu kadar iyi rol yapıp bu kadar kolayca başka kişiliklere bürünebilirdi? Marc'ın söylediği her söz, yaptı - ket romantik bir oyundan alınmış а К perdenin arkasında yatan adamın gerçek kişiliğini anamaya başladığını düşündü. Kaba, ön yargılı, bencil ye geri kafalı, Genç adamın iki kişiliği arasında büyük farkliliklar vardı. Megan şu anda, bu iki kişiliğin birеш bir yer olup olmadığını düşünüyordu. Acaba her zaman onun bu iki değişik yönünü ayırt edebilecek miy- 





_ Genç kız dışarı çıktığında Marc yeni bir m i likte çalışmaya başlamıştı, İnce, “s uran .. 
һ, son derece güzel bir kadındı bu, Marc parmaklarını teninde gezdirerek bir şeyler mırıldanmaya başlamıştı. 
İşte oldu... Yatak odasındaki görüntün gibi. Baştan рате, ge vahşi... Tam anlamıyla vahşi...” Ma- 
1 maya nmişcesine і: 
Kinesi çalışmaya başlamıştı Megan büyülenmişessinc iz-Kızın üzerinde askısız bir bluz vardı. Her an vücudundan düşecekmiş gibi duruyordu. Omzuna bir şal sarmıştı. Marc şalı onun omuzlarından aşağıya çekti Dirseklerine kadar düşmüştü. Onunla da Megan'la konuştuğu gibi konuşuyor ve sık sık aynı sözcükleri tekrarlıyordu. Sonra kıza doğru yürüyüp onun bacaklarını hafifçe öne doğru bükerek, ellerini dizlerine koydurttu, Marc kızın yüzünü ellerini arasına aldıktan sonra parmaklarını onun saçlarının arasında gezdirerek “Ne istediğini söyle hayatım. Bunu gözlerinde görmek istiyorum... İşte böylel” dedi. “Ne istediğimi biliyorsun. İşte bu...” Eğilip genç kızı serbest duran koluyla sardı ve uzun bir süre ihtirasla öptü. Sanki dünyada gözü ondan başka bir kadını görmüyor gibiydi. 
əyan bir anda kıpkırmızı olmustu. Dşarı çıkmak re hızla arkasını döndü. Mare'ın işinin ne demek olam iie ашап artık. Bir an onun çekiciliği. 
iya пе kac і dolu dolu, yüzü kıpkı de рр ОШ 
Sinrle odadan kaçmaya çalışırken kapının yanın a 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oturmuş, sakin bir edayla Megan'ın tepkilerini izleyen diğer kadını fark etmemişti. Megan bir an diğer modele baktı. Uzun boylu, şık, kibar ve her an aç geziyormuş gibi bir hali vardı kadının. Kül rengi saçlarını kulaklarının arkasına atmış ve başının üzerinde itinayla toplamıştı. Yüzündeki ağır makyajın bir ustanın elinden çıktığı belliydi. Üzerindeki ipek kimono da çok pahalı olmalıydı. Megan içinde en küçük bir neşe ve sempati duymadan ona baktı. 

““Yenisin değil mi?” dedi kadın. 

Megan kısaca, “Evet,” diye cevap verdi. Ve daha fazla konuşmak İstemeyerek yanından geçip gitmeye çalişti, 

““Gençlere karşı daima çok zayıftır,” dedi kadın. 
“Sanırım çabucak onun etkisi altına girmişsin.” 

Megan kendisini toparlayarak sakin ve soğuk bir sesle, “Kesinlikle hayır!” dedi. “Tekniği çok iyi... Bir öğretmen olarak bana çok yararı dokundu, ama bir an bile başka bir şey düşünmedim.” 

Kadının dudaklarının kenarında içten bir gülümseme belirmişti, ama Megan bunu fark etmemiş görünerek kapıyı açtı. Ancak kadın, Megan ona herhangi bir şey sormamış olmasına aldırmadan, “Oh evet, çok iyi bir âşıktır,” dedi. 

Genç kız bir an olduğu yerde durup ona.baktı. Kadın hâlâ o sakin gülümsemesiyle, “Senin de merak ettiğin buydu, değil mi?” diye ekledi. 

Megan kadının söylediğinin doğru olduğunu inkâr etmeye çalışmadan hızla odadan çıktı... 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Megan o akşamüzeri pek çok kez Marc”a telefon edip akşam yemeklerini iptal etmeyi düşündü, ama bunun son derece çocukça bir davranış olacağını biliyordu. 
Odasındaki o sakin ve soğuk kadının da söylediği gibi genç adamın yöntemi buydu. Başka kadınlara da aynı şekilde davrandığı için kızmasının hiçbir anlamı yoktu. Yirminci yüzyılda yaşıyorlardı ve bu tür şeyler sık sık oluyordu, Megan'ın da artık buna alışması gerekiyordu. Marc Campion son derece neşeli, çekici ve heyecan verici bir erkekti. Genç kızın bundan yararlanmayıp, onun kendisine vaat ettiği şeyleri kabul etmemesinin hiçbir anlamı yoktu. Erkekleri yargılamak için kullandığı o eski tip kuralların da artık hiçbir anlamı yoktu. Şu anda saygı, sadakat ve devamlı bir ilişki gibi kavramların önemi kalmamıştı. Buradayken, iyi bir koca olup olmayacağını düşünmeden istediği kişiyi seçip günlerini haftalarını ya da aylarını özgürce geçirebilirdi. Bu, modern bir kız olmanın en güzel yanlarından biriydi. 

Megan verdiği karara uyarak randevusuna özenle hazırlandı. Güneş parlak ışıklarını onun altın sarısı saçlarının üzerinden çekmek üzereydi. Yıkanıp pırıl pırıl olana kadar saçlarını fırçaladı ve bir gece önce yaptığı gibi mercan taşlı taraklarıyla tutturdu. Çıkık elmacık kemiklerine hafifçe allık sürüp gözlerini iyice ortaya çıkaracak şekilde boyadı. Üzerine vişne rengi jarse elbisesini giydi. Elbisenin etekleri diz kapaklarını ortada bırakacak şekilde savruluyor, vücuduna yapışan kısmı ise yürüdükçe kalçalarını ve düzgün bacaklarını belirginleştiriyordu. Askısız bluzu ona çekici ve seksi bir hava veriyordu. Bluzun boynunda ince dantelden bir şerit vardı. Boynuna elbisesiyle aynı renkte bir kurdele ve ucuna altından bir broş takmıştı. Kulaklarındaysa altın küpeler ve kolunda aynı model altın bir bilezik vardı. Kulaklarının arkasına, dirseklerine ve göğüslerinin arasına parfüm sıktı. Sonunda dantel şalını boynuna attıktan sonra dolabındaki boy aynasının karşısına geçip kendine baktı. Gerçekten çok çarpıcı bir kadın olmuştu, Megan böyle olduğuna kendisi bile inanamıyordu. 

Marc saat tam yedi buçukta kapısını vurdu. Genç kız onu bekletmek istemiyordu. 

Beyaz smokin ceket bazı erkeklere diğerlerinden daha fazla yakışmasına rağmen, Mare'ın üzerinde nefes kesici bir görünüm yaratmıştı. Ceketin beyazlığı yanık teniyle tam bir tezat teşkil ediyordu. Parlak mavi gözleri insana yaşama arzusu veriyor ve sert hatlı yüzünde romantik duygular okunuyordu. Megan bir an şimdiye kadar onun kirpiklerinin bu kadar uzun olduğu- düşündü. Ama koyu renk kirpikle- in üzerine gölge gibi düştüğünde insana mehtaplı bir geceyi hatırlatıyordu. Siyah saçlarının. 
arasındaki birkaç tel kırmızı saçsa genç adamın ne kadar iyi bir âşık olduğunu vurgular gibiydi. Megan bu gece yanlarından geçecekleri her kadının kendisine kıskançlıkla bakacağından emindi. Genç adamın gözlerindeki beğeniyi görünce tüm benliğiyic ürperdiğini hissetti, Marc Campion gibi bir erkek tarafından beğenilmek... Bunun anlamı çok büyüktü. 
Hayatım,” dedi Marc ellerini ona doğru uzatarak. 
“Çok güzelsin!” Yavaşça öne doğru eğilip yanağına bir öpücük kondurdu. Bu öpücük ne kadar sıradan olursa olsun Megan bir anda kalp atışlarının hızlandığını hissetmişti. 

Marc bir müddet öylece durup ona içtenlikle gülümseyerek baktıktan sonra kolunu genç kızın omzuna koydu. “Gitsek iyi olacak,” dedi. “Bu gece benim, yalnızca benim olduğunu bilmek çok güzel bir duygu.” 

Megan mutlulukla titremesine rağmen bunu gizlemeye çalıştı. Randevularını iptal etmediği için çok sevinçliydi. Böyle bir şeyi nasıl olup da düşünebildiğine şaşıyordu şimdi. Bu gece çok güzel olacaktı ve o da iyi vakit geçirmekten başka bir şey düşünmeyecekti. 

Marc'ın arabasına doğru yürürlerken genç adamın, omuzlarını tutan parmakları son derece yumuşak ve şefkatliydi. Megan bu akşamüzeri yaşadığı duyguları hatırlayarak ürperdi. Ne yaparsa yapsın o anı unutamıyordu, Genç adamın sözleri duyduğu üzüntüyü bir kat daha arttırmıştı. “Bu akşamki fotoğraf çekimi hakkında ne düşünüyorsun?” demişti Marc. 

Megan, onun çekim yaparkenki ses tonunu parmaklarının şefkat ve arzu dolu temasını tekrar benliğinde hissederek titremeye başlamıştı. “Çok etkilendim,” diye cevap verdi. “Kimsenin senin kadar inandırıcı olabileceğini sanmıyorum. Çok başarılıydın.” 

Genç kızın yanına otururken gözleri alaycı bir ifadeyle parlamaya başlamıştı Marc”ın. Motoru çalıştırdı. “İnandırıcı mı? Kalbimi kırıyorsun. Asla öyle bir şey yapmaya çalışmadım!” 

“Belki kendin de yaptığın role inanıyorsun,” diye karşılık verdi Megan ters bir ifadeyle. 

“Hayır,” dedi genç adam ısrarla.““O anda söyledikk konusunda kesinlikle ciddiyim. Hissederek söylüyorum. Mesela...” Bir an kaşlarını çatarak durdu. 
““Genellikle çekim yaparken söylediklerimi hatırlamıyorum. Bu akşamüzeri seni kızdırdım mı küçüğüm? 
Söylenmemesi gereken bir şey mi söyledim?” 

Megan şaşkınlıkla içini çekerek ona baktı. Gerçekten inanılmaz biriydi! Ona nasıl kızabilirdi? Sonunda başını sallayarak, “Hayır. Söylenmemesi gereken bir şey söylemedin,” dedi. 

““Oh, bunu duyduğuma çok sevindim,” dedi Marc. 
Genç adamın gerçekten rahatladığı belli oluyordu. 
“Çünkü bugünkü çalışmamızdan ve geçireceğimiz 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muhteşem geceden sonra birbirimizi daha iyi tanımış olacağımız için, bana tekrar poz vermeni isteyeceğim... 
Olur mu?” 

Genç kız bir an durakladı. Ama tereddütü çok kısa sürmüştü, Cevabını vermeden önce bazı şeyleri öğrenmesi gerekiyordu. ““Bana dürüstçe bir şeyin cevabını ver,” dedi. 

Yanlarından geçen arabanın farlarıyla Marc”ın gözleri birer safir parçası gibi parlamıştı. “Ne istersen,” diye söz verdi. 

““Akşamüzeri... 
çıplak fotoğraflarımı çekmeyi düşünüyor 

Marc anayola girerken hafifçe güldü. “ düşünmedim aşkım. Bir an bile,” dedi. Genç kızı inandırmak için, içten bir çaba harcayarak. “Vücudunun gerçekten son derece güzel olduğuna inanmadığımdan değil. Ben pek çok güzel vücut gördüm. Bu işi bilirim. 
Ата daha önce de söylediğim gibi ben bu tür çalışmam.” 

Megan sadece bir cümlenin üzerinde durmuştu. “Pek çok vücut gördüm demekle ne kastediyorun?” diye ısrarla sordu. Sesinde hafif ; 

“Şu senin de giydiğin gibi küçük bikiniler,” dedi Marc. “Sanırım bunlar kadınların giydiği tahrik edici kıyafetler. İnan bana, o bikiniler bir erkek için çıplak göğüslerden çok daha çekicidir.” Yavaşça, kendi kendine gülüyormuş gibi bir kahkaha attı. “Ата soyunsan sana karşı koyamazdım, değil mi? Belki de hâlâ bu kadar ileri gidecek kadar özgürleşmedin.” 

Megan huzursuzca kıpırdandı. Geçtikleri yollarda- ki sokak lambaları, dükkânların pırıltılı ışıkları kızaran yanaklarını iyice belirginleştiriyordu. “Bunu asla bilemezsin,” diye itiraz etti. “Bu fikirden ilk cayan sendin, unuttun mu?” 

Genç adam gözlerini yoldan ayırıp uzun uzun Megan'a baktı. “Ви tür laflar bundan sonraki çekimimiz için aklıma uygunsuz düşünceler sokabilir... Halbuki 

44 




















Düzenleme Ser reS & Sahara 


seni huzursuz etmek istemiyorum. Senden daha saf modellerime bile çıplak poz vermelerini teklif etmeyi düsürmedim.” 

Genç kız Marc’ın bu saf sözcüğüyle ne demek istediğini pek anlayamamıştı, ama üzerinde durmadı. “Neden benden daha az? Benim diğerlerinden farkım пе!” 

“Çünkü senin masumiyetin, benim benliğime daima kazılı kalacak,” dedi genç adam, uzanıp onun elini tutarak. Megan elini çekmeye çalıştı, ama çok sıkı kavranmıştı. “Ben,” diye ekledi, şefkat dolu bir ifadeyle genç kızın gözlerinin içine bakarak. “Vücudunun çıp: laklığını daha doğal bir ortamda keşfetmek istiyorum. 

Megan kalbinin sıkıştığını hissediyordu. Neden ol- 
'duğunu anlayamamasına rağmen derin bir korku tüm benliğini sarmıştı. 

““Seni korkuttum mu?” dedi Marc, elini bırakmadan. “Bana bir kez daha poz vermeyi kabul edecek misin?” 

Genç kızın duraksaması bu kez daha uzun sürmüştü, Eğer “hayır” derse bir daha birbirlerini görmeyecekler miydi? Ya da “evet” derse genç adamın kollarının arasına düşen o modellerle aynı duruma mı gelecekti? 
Her iki olasılık da Megan”ı heyecanlandırmış ve ürkütmüştü. Marc'ın kendisine böyle yüzeysel bir ilgi göstermesini mi istiyordu? Onu her öpüşünde sahte duygular mı sezecekti? Birden düşünmeden cevap veren sesini duydu. ““Evet. Poz vereceğim.” Belki de genç adamın o son öpüşünün dudaklarında bıraktığı iz hâlâ silinmediği için karşı koyamamıştı. 

Marc parmaklarını sıktı. “Harika! Şimdi işi unutam ve gecemizi birbirimizle ilgili güzel şeyler keşfetmeye çalışarak geçirelim. Deniz ürünlerini sever misin?” 

Megan genç adama bakıp onun konuyu aniden büyük bir ustalıkla nasıl da değiştirdiğini düşünerek gü-İümsedi. “Şey, evet...” 

“Mükemmel.” Marc onun elini bırakıp, arabayı beyaz mercanlardan inşa edilmiş gibi duran büyük bir binanın otoparkına soktu. “Аг sonra, hayatında adını bile duymadığın deniz ürünlerini tadacaksın...” 

Girişi aydınlatan sarı bir lambanın altından geçtiler, 

Garson kendilerini fark edip yanlarına gelene kadar, bir müddet dünyanın en büyük teknesine ait olabilecek büyüklükteki dümen şeklinde bir kapının üstünde durdular. Garson Marc”ı ismiyle selamlayıp çabucak masalarını gösterdi. Megan daima böyle bir yere Marc gibi bir erkekle birlikte gelip garsonlar tarafından ilgiyle karşılanmayı hayal etmişti. Ama şu anda gözlerine inanamıyordu. Etraf beyaz masa örtülerinin üzerinde yansıyan kırmızı ışıklarla aydınlatılmıştı. İçeride son derece içten ve yumuşak bir hava vardı. El ele tutuşmuş bir halde, kendi dünyalarına dalmış bir çiftin yanındaki masaya oturmuşlardı 

“Aperitif almak ister misin?” diye sordu Marc, garsonun kendisine yönelttiği sorunun cevabını Megan'dan almak istercesine. Ama genç kız o ana kadar aperitifin tam olarak ne demek olduğunu bile bilmiyordu. 

Bir müddet öylece durup birbirlerine baktılar. Megan'ın gözleri heyecanla parlıyordu. Marc ise son derece sakindi. Etraflarını saran içten ve romantik hava genç kıza rüyalarının gerçekleştiğini fısıldıyordu. Bir an Marc arkasından gelen bir sesle dönüp o tarafa baktı. 

Megan başını kaldırdığında kendilerine doğru yaklaşmakta olan olağanüstü güzel bir kadınla karşılaştı. 
Marc”ın modellerinden biri olmalıydı, ama kadının yumüşak ve dolgun görüntüsü genç kıza bu düşüncesinin doğru olamayacağını hatırlattı. Kadın tek kelimeyle şahaneydi. Megan, Marc'ın tüm kadınları büyük bir güçle kendisine çektiğine iyice inanmaya başlamıştı. 

Kadının kibar ve etkileyici sesi iyi eğitim gördüğünü belli ediyordu. Hafifçe boğuk çıkan sesinden, Marc”ı görmekten duyduğu mutluluk okunuyordu. “Marc haуайт!”” dedi yumuşak bir sesle. “Gözlerime inanamıyorum!” 
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Marc çabucak ayağa kalktı. Megan genç adamın göz- а агана да ifadesini ve sesindeki sıcaklığı һеmen fark etmişti. "Priscillal Bu ne güzel sürpriz! ” Kadinin iki elini birden tutup yanağından içtenlikle öptügünde, Megan kalbinin acıyla burkulduğunu hissetti. 
“Seni hangi rüzgâr attı buraya?” 

“Oh,” dedi kadın umursamaz bir tavırla. Bakışları Marc"ınkiyle buluştuğunda gözleri sevgiyle parlıyordu. 
“DuvValls”le deniz yolculuğuna çıkmıştım. Dün bir hafta kalmak üzere adanın sahilinde demirledik... Bize ka-Шта imkânın var mi?” Düşüncesi bile kadının gözlerinin ışıldamasına yetmişti. Elleri hâlâ Marc'ınkilerin arasındaydı. “Harika bir şey olurdu! Biliyorsun bütün Karayipler'i dolaşıyoruz. Grubumuz da son derece eğlenceli... Rodney ve Alicia, Stephanie, Bolores ve Adam Brand... Adam'ı tanıyorsun, değil mi hayatım? Ama sen aramızda yokken grup asla tamamlanmış sayılamaz. Mutlaka bizimle gelmelisin!”” A 

“Ben çalışan bir adamım ve tatil yapmaya hiç vaktim yok,” diye cevap verdi Marc içini çekerek. Sonra 

birden Megan'ın varlığını hatırlamışasına Priscilla'nın ellerini bırakıp masaya döndü. “Özür dilerim, bazen nezaket kurallarını tümüyle unutuyorum. Prissy aşkım, seni Megan Brown'la tanıştırmak istiyorum. Megan, Priscilla Ambrose... çok yakın bir arkadaşım. 
Megan kadının yanık tenine, vücudunu saran şık ve alımlı gece elbisesine, siyah saçlarına ve mükemmel makyajına bakarak nazikçe gülümsemek için kendini zorladı. Marc, Priscilla Ambrose gibi bir kadını gördükten sonra Megan'da ne bulabilirdi? “Sadece küçük taşralı bir kız,” diye düşündü çaresizce. Onun yanında son derece hantal, kaba ve değersiz kalıyordu. ‚ Priscilla isteksizce “iyi geceler” dileyip yan odadaki partiye katılmak için yanlarından ayrıldı. Ama Megan, onun ayrılmadan önce, Marc'la bakışmalarını, aralarındaki içtenliği ve genç adamın o gözden kaybolana kadar ardından nasıl baktığını fark etmişti. Genç kı 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zın bu kadınla ve Marc'ın çevresindeki düzinelerce çarрісі ve güzel kadınla rekabet edebilmesi mümkün de-Sildi. Kendisini son derece üzgün ve çaresiz hissediyordu. 

Genç adam tekrar masaya oturup yüzünde o kibar gülüşle kendisine baktığında Priscilla Ambrose”un hiç var olmadığını düşünmek çok kolay olmuştu. Marc kendisine bakarken, Megan salondaki tek kadının kendisi olduğunu düşünmeye başlamıştı yine. 

“Ви ışıkların gözlerinin içinde nasıl parlayarak оуnaştıklarını görmeni isterdim,” dedi genç adam tatlı bir sesle. “İnsanı kolayca etkisi altına alıp, kölesi yapabilir,” 

Genç kızın içi bir anda sevinçle dolmuş ve elleri titremeye başlamıştı. Kısa bir müddet için bile olsa sonunda yalnız kalmışlardı. Megan bu anın tadını çıkartıp rahatlamak istiyordu. Ama duyduğu mutluluk fazla uzun sürmedi. Bir an kendisini onun yanında oyuncak bir bebek gibi hissetmişti. Bakışlarını önüne eğerek, ““Şu anda fotoğraf makinesinin yanında olmasını ister. 
din, değil mi?” dedi. 

“'Hayır,” dedi Marc kibar bir sesle. Elini genç kıza uzattı. “Bu gece değil.” 

Megan'ın parmaklarını avuçlarının arasına alıp içtenlikle sıktı. Genç kız bir anda tüm benliğinin alev alev yanmaya başladığını hissetti. Tam o sırada yemek listesi geldi. “Istakoz ısmarlamanı tavsiye ederim,” dedi Marc, Megan listeyi incelerken. “Ama...” Listenin üzerinden gülen gözlerle genç kıza baktı. “Bu gece üstün erkek rolünü oynamayı kesinlikle istemiyorum. Dilediğini ısmarlayabilirsin.” 

Gülümsememeye çalışmasına rağmen Megan”ın dudakları hafifçe kıvrılmıştı. Listeyi kenara bıraktı. “Istakoz yemek harika bir fikir,” dedi. 

Marc yanlarına gelen garsondan bir an önce kurtulmak istercesine aceleyle yemeklerini ısmarladı. Ve tekrar Megan'a döndü. “Gördün mü, bu benim teorile 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irini ispat ediyor,” dedi bir sesle, imden birini ispat ediyor,” dedi yumuşak “Bir erkek tarafından idare edilmek isteği, her kadı- ın içinde yatan gizli bir sırdır 9 ЁЗ. 
“Genç kız Marc’a bakarak içini çekti. “Bu... bu çok Шс і і ir,” di) аг etti 
“ро п kendisi buna bir örnektir,” diye isr: genç e “Dişi yaratıklar yavrularına bakarlarken, beslenme ve korunmaları için erkeklerine muhtaçtırip ini ile bil- 
“Dişi aslanlar, erkeklerinin nerede olduğunu bi moden kendi yavrularının yemeklerini kendileri bulurlar!” diye karşılık verdi Megan muzaffer bir edayla. 
Магс'ш gözleri gene alayla parlamaya başlamıştı. 
“Аһ, ama erkek aslanlar olmadan dişi aslanların yavibi olamayacağını unutma.” ə т anaya saptırma," diye itiraz etti genç kız sinirli edayla. 
ei kahkahalarını tutmakta büyük güçlük çektiği belli oluyordu. “Pekâlâ saptırmayacağım. Bütün evrende, dişilerin zayıf bir tür olduklarını kabul etmeiisin. Onlar erkeklerine bağımlı olarak yuvalarında ya- 
“öyə ed 
““İtiraz ediyorum) 3 
“İstediğin her konuda itiraz edebilirsin aşkım, ama değişen hiçbir şey olmaz. Kendini eninde sonunda bir erkeğe vermek her kadının kaderidir ve bu an geldiğinde de dünyanın en mutlu kişisi olurlar...” Gülümseyen gözlerle Megan'a baktı. “Şimdi konuyu degiştirel ilir miyim, yoksa Bimanya kaplanlarının çiftleşmeleri konusunda ayrıntılı bir konuşma yapmamı mu istersin?” 
“Oh,” dedi genç kız. Ona hem ə ваа de gülistiyordu. “Sen çekilmez bir adamsın!” 
simdi daha havadan sudan konulara geçiyor muyuz?” diye önerdi genç adam. “Bana evinin bulundukasabayı anlat, Megan. 
.— kiz hafifçe gülümsedi. “Bundan daha havadan sudan bir konu bulamazdınl Çok sıkıcı bir konuşma 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olacak.” 

“Тат tersine, çok çekici.” 

Megan hafifçe omuzlarını kaldırdı. “Tipik bir Amerikan kasabasıdır. Bir kişinin geri kalan dört bin dokuz yüz doksan dokuzunu tanıdığı, beş bin kişilik bir 

yerdir... İlginç hiçbir yanı yok yani.” 

“Benim için ilginç, ” diye ısrar etti Marc. “Peki bu etkileyici küçük kasabanın adı nedir?” 

“Apple Corners, Maryland.” 

“Harika!” diye haykırdı genç adam. “Ve ailenle birlikte oturuyorsun değil mi? Erkek ya da kız kardeşin var mı?” 

“Sadece annemle babam var,” diye cevap verdi genç kiz, “Bir hastanede çalışıyorum ve işimi seviyorum.” 
Megan bir an farkında olmadan ne kadar sıkıcı bir yaşantısı olduğunu düşünüp kendisini ona karşı korumaya başladığını fark etti. “Apple Corners"dan kilom. зме ötede, Baltimore”da çalışabilirdim, ama kasabada Каhp daha az resmi olan bir işte çalışmayı yeğledim,” dedi, “Ama geri döndüğümde Baltimore'a gidip, orada tek başıma bir ev tutmayı ve Apple Corners'dan kopmayı düşünüyorum! Benim için büyük değişiklik olacak! Küçük kasaba yaşantısından artık sıkıldım,” diye itiraf etti. “Gerçekten işimi bırakmak istemiyorum, ama orada yaşamaya da daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum.” 

“Yaşadığımız şeylerin kıymetini, onları kaybetmeden önce anlayamamamız çok yazık,” dedi Marc. 
“Ama haklısın,” diye ekledi, yeni bir tartışmaya girmekten çekinerek. “Artık senin de bağımsızlığını ilan etme zamanın gelmiş.” 

Garson şaraplarını getirdi. Marc tatmak için bir an durdu. Genç adam onaylarcasına başını salladıktan sonra garson ikisinin bardağını da doldurdu. 

“Sanırım sen dünyanın her yanını gezdin, değil mi?” 
dedi Megan, tekrar yalnız kaldıklarında. Sesinde, kendisi yapamadığı için üzüntü duyduğunu hissettiren bir 
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ifade vardı. 3 
İS Sari Roma, Kahire, Viyana. бага çok garip gör lebilir hayatım, ama küçük bir kasabada özgürce уаşamak, bana bütün bunlardan çok daha büyük mutluirdi.” 
ayar тй?” diye takrarladı genç kız şaşkınlıkla. 
“Küçük bir kasabada herhangi bir şeyin özgür ya da. 
özel olması çok zordur! Kesinlikle çok sıkıcı!” 
“Özgürlük herkes için değişik anlam taşır,” diye cevap verdi Marc, “Gördüğün gibi hepimiz değişik şeyler uğruna savaş veriyoruz.” Bir an sustu. Gözlerinde hüzünlü bir ifade belirmişti. “Tabii senin için özgürlük kolay ve bir gecelik maceralar anlamına geliyor. 
Seçiminin пе kadar aptalca bir şey olduğunu ne zaman merak ediyorum canım.” 
gə bir ifadeyle, “Senin sözlerinden... kendimi... kendimi... ben öyle biri değilim! Benim tek söylemek isted ёт, artık cam bir fanusta yaşamaktan bıktığım. % yatımı istediğim gibi yaşamama izin verilmeli ve evlilik de kesinlikle benim seçimim doğrultusunda olma- 
“Peki şu son sıralar moda olan “Anlamlı İlişki" hakuk düşünüyorsun?” diye sordu genç adam. 
“Planlarında ona yer yok mu?” ER 
Megan onun sorusunu düşünüyormuş gibi ciddi bir ifadeyle durdu. “Sanırım,” dedi en sonunda karar vermişçesine. “Bu da en az evlilik kadar kötü bir şey. Hayatımı sürdürmek için düzenli bir ilişkiye ihtiyacım ə delikarilı ” dedi Marc. “Yani George, seni, kendi yaşındaki erkeklerin aleyhine çevirecek, çok kötü bir T 
5 ə yaşı hakkındaki sözlerine aldırmamasına rağmen, George”u savunması gerektiğini hissetti. “Oh, o kötü bir insan değildir. Sadece fazla sıradan biridir. Onun sayesinde, evlendiğimde hayatımın 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ne kadar renksiz ve tekdüze olacağını gördüm. Ayrıca...” diye ekledi. “Onsuz da ne kadar kolaylıkla yaşantımı sürdürebileceğimi anladım.” 

Ismarladıkları ıstakozun masaya gelmesiyle konuşmaları kesildi. Marc, Megan'ın heyecanla istakoza bakışını izliyordu. “Sağlıklı ve iştahlı bir kız görmek ne kadar güzel!” diyerek neşeyle gülümsedi. 

“Şey,” dedi Megan kendini savunurcasına. “Bugün çok az yemek yedim ve bu da çok lezzetli görünüyor.” 

“Çok etkileyicisin,” diyen Marc, kendi yemeğini yemeye koyulmuştu. 

Megan şu anda onun kendisi için “çarpıcı,” “tehlike- 
1Р, ya da ‘esrarengiz’ sözcüklerini kullanmasını isterdi, ama böyle saçma bir şeyin gecelerini bozmaması gerektiğine karar verdi 

Yemek çok lezzetli, şarap da çok güzeldi. Genç kızın gözleri karşısındaki erkeğe bakarken, mutlulukla parlıyordu. Kendini şimdiye kadar hiç böyle hissettiğini hatırlamıyordu. Marc’ın da keyfi yerindeydi. Megan'a şık, zarif modellerinden, çarpıcı hanım arkadaşlarından biri gibi davranıyordu. Restorandan çıktıklarında genç adam Megan'ı hemen arabaya götürmedi. 
Güzel kokulu çiçeklerle dolu yakındaki bir bahçeye doğru yürümeye başladılar. 

Genç kız çiçeklerin kokusunu ta içinde duymak istercesine derin derin nefes aldı. Sanki bu rengârenk çiçekler de ayla ve yıldızlarla birlikte etrafı aydınlatma- ya çalışır gibiydiler. Uzaktan sahile vuran dalgaların sesi duyuluyordu. Marc kolunu onun omzuna atıp kendisine doğru çektiğinde dış dünyadan soyutlanmış ve kendi dünyalarına kapanmış gibiydiler. “Burası senin gibi bir melek için yapılmış, adeta” dedi genç adam yumuşak bir sesle. “Cennet bahçesindeki Havva masum ve henüz dünyanın kötülüklerine karışmamış. Bunu sonsuza kadar korumalısın!”” 

Megan, genç adamın sesinin yumuşaklığı, omuzlaтш: saran kollarının sıcaklığı arasında kalbinin hızla 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çarpmaya başladığın hissetti. “Havva Ana başaramadı,” dedi titreyen sesine hâkim olmaya çalışarak. _ Mare hafifçe gülümsedi. “Ve o gün bugündür ka ününü kötüye çıkarttı!” ‹ К а дед aynadan bahçenin arasındaki yollarda yürüdüler. Genç kız onun kendisini öpüp öpmeyeceğini merak ediyordu. Bu kabulleniş duygusunun kendisini güçsüzleştirdiğini bilmesine rağmen için için genç adamın kendisini öpmesini diliyordu. Bütün bahçeyi dolaşıp çıkış kapısına doğru yürürlerken Marc eği-Tip güllerden birini koparttı ve Megan'ın saçlarının ч nin zl 
"Bir: adat Öylece durup uzun uzun gözlerinin içine baktı. Bu bakışların etkisi altında kalan genç kızın gözleri heyecanla koyulaşmıştı. Sonunda, “Ah küçük sevgilimi” dedi şefkatle. “Dünyada el değmemiş ve saf o kadar az şey kaldı ki... Neden en büyük hazineni böy: lesine kolaylıkla fırlatıp atmak istiyorsun? ч Megan kıpkırmızı опу Ama A xət karma nedeni duyduğu arzu değil, utançtı. Hay: : içini kör bir bıçak gibi kesip yaralamıştı. Bir süre da ha genç adamın bakışlarını üzerinde hissetti, sonra Marc kuru bir sesle, “Geri dönelim. Yakında sal 





i sürdü. 

i kilometre aşağısındaki bungalova doğru si Genç kızın arabadan inmesine yardım ettikten sonra huzursuz edici bir sessizlik içinde kapıya yürüdüler. Me- 









daki ilk randevusundan beri i hatırlamıyordu. Ne əsə 

ini yapacağını bilemiyordu. En sonunda adadn baslayan ani yağmurlarda korunmak icin yapılmış tentenin altına girdiklerinde Marc'a doğru yürüdü. 

Genç adam kolunu onun omzuna atmış umursamaz 

bir tavırla bakıyordu. Hafifçe eğildi ve, “İyi geceler lemek için seni öpebilir miyim? diye sordu. 
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„Megan nefesini tutmuştu. Bu uzun zamandır beklediği andı ve kelimelerle bozmak istemiyordu. Ama belki dün gecenin, belki de daha öncesinin tatsız anılarından dolayı dayanamayarak, “Sormak âdetin midir?” diye itiraz etti, 

Marc'ın dudakları hafif bir tebessümle kıvrılmıştı. 
“Bir erkek kendisini son derece etkileyen bir bakireyi öpmeden önce daima izin istemelidir,” dedi. “Yoksa benim geçen gece yaptığım gibi, canavar rolüne bürünür ki, bu da hiç güzel bir şey değil.” 

Genç kız onun yanından uzaklaşmak için umursamaz bir tavırla döndü. “Bu sözlerinden anladığım kadarıyla bu akşam yanında gördüğüm kadın etkileyici bir bakire değildi.” 

Marc bir an şaşkınlıkla durakladıktan sonra içten bir kahkala attı. “Adrienne'den bahsediyorsun. O sırada sen orada mıydın?” 

Megan bir anda kıpkırmızı oldu. Ne kadar da çabuk unutmuştu! 

“Hayır,” dedi genç adam. Sesinden hâlâ güldüğü belli oluyordu. “Adrienne için uygun tek sıfat “genç” olabilir. Daima kendisine benim davrandığım gibi davranılmasını bekler... Ancak bu şekilde, istediğin tepkiyi verebilir.” 

“Oh bundan eminim,” dedi Megan alaycı bir edayla. “Sen kadınlara istediğin tepkiyi vermeleri için ne yapması gerektiğini iyi bilen büyük bir uzmansın.” 

, “Benim mesleğim bu,” dedi Marc. Parmağını hafifçe genç kızın kolunda dolaştırıyordu. Megan karşı koymaya çalışmasına rağmen titremeye başladığını hisзеш. Genç adamın sıcaklığı tüm benliğini sarmıştı. 
“Şimdi bana cevap verecek misin yoksa bu sessizliğini isteksizliğine mi yorayım?” 

Megan iyice yaklaşıp Megan”: kollarının arasına aldı. Tek parmağını çenesinin altına koyup onun yüzünü kendisininkinc yaklaştırmıştı. Megan kendi ellerinin onun geniş göğsünde dolaşmaya başladığını fark 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ettiğinde, kalbi deli gibi çarpıyordu. Nihayet Mare'ın hem istek hem de şefkat dolu dudakları genç kızınkilere dokundu. 

Megan”ın tepkisi kendisini bile şaşırtacak kadar ani ve içgüdüsel olmuştu. Dün gece yaşadıkları anlar, son derece kötü bitmesine rağmen, genç kız için yine de çok güzeldi. Ama şu anda çok daha heyecanlı, çok daha yetenekliydi ve Marc'ın olmaya hazırdı. 

Genç adamın savunma mekanizması da bir anda yok 

olmuş gibiydi. Megan onun nefes alışlarının birden hızlandığını fark etti. Genç kız kollarını onun inip kalkan geniş göğsüne bastırdığında arzu dolu dudakları şehvetle birleşmişti artık, Genç adamın bedeninin temasını hissetmekten büyük zevk duyarak kollarını boynuna doladı. İpek şalı ayaklarının dibine düşmüştü. 
Marc'ın parmakları çıplak omuzlarında, sırtında dolaşıyor ve Megan onun deli gibi çarpan kalbini hissediyordu. Marc en sonunda başını kaldırıp yüzüne baktı, sonra dayanamıyormuş gibi yeniden eğildi ve genç kıтїп göz kapaklarını, dudaklarının kenarlarını ve boynunu öpmeye başladı. Megan vücuduna değen dudakların alev alev yandığını hissediyordu. Bacaklarının kendisini daha fazla taşıyamamasından korkarak, Mare'a sıkıca sarıldı. Genç adam dudaklarını arzuyla Megan”ın boynuna bastırdı. Genç kızı tında dolaşan parmakları son derece güçlüydü. Belinden tüm vücuduna yayılan tatlı bir sızı Megan”: etkisi altına almıştı. 
Genç kız daha önce böyle bir şey hissettiğini hiç hatırlamıyordu. 

““Sen kendinin bile tahmin edebileceğinden çok daha tehlikeli bir kadınsın yavrum,” diye mırıldandı Marc. 

Sonra başını kaldırıp genç kızın başını kendi göğsüпе yasladı. Megan onun parmaklarının vücudunda dolaştığını hissediyordu. Şimdi yeniden saçlarını okşamaya başlamıştı. Genç kız hiç kıpırdamadan Marv'ın güçlü 

gövdesine yaslandı. Kesik kesik nefes alıyor ve tüm 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vücudu arzuyla titriyordu. 


Genç adam Megan": hafifçe kendi çe kendinden uzaklaştırarak yüzüne baktı. Gülümsü, п 
75 yordu. Elinden anahtarını 
egan kirpiklerinin arasından, ürkek bir bakış fırfatı опа. Ата hâlâ genç adaman göğsünde kendini gü. 
vencede hissediyor ve titriyordu. Marc hayatına, bir. 
denbire varlığından bile haberdar olmadığı duygular 


sokmuştu. Ama gen ir окш. Ama genç adam çabucak anahtarımı eline 


“Seni yarın ararım.” 
Arkasını dönüp birkaç adım uzaklaştığında Megan 


şaşkınlıkla bakakalmıştı. Konuşamıyordu bile. Sonun- 


da kendisine ait değilmiş gibi Пвйшу andıran sesle çeri... içeri gelmez misin?” demeyi başardı. ` A Marc döndüğünde gözlerinde şefkat ve üzüntü у i. Eğilip genç kızı hafifçe yanağından öptü. Dudaklarını uzun süre onun pürüzsüz teninden ayırmamı 


Sot “İyi b 
Sonunda doğruldu ve "İyi geceler Megan,” diye fisil-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BEŞİNCİ BÖLÜM 


Dalgaların kıyıya vururken çıkarttıkları sesler ninni gibiydi, ama Megan gene de uyuyamıyordu. Olanlar onu çok huzursuz etmişti. Oysa buraya romantik duygularla gelmişti. Yaşayacağı maceranın hayata bakışını değiştirip ufkunu genişleteceğini ummuştu. Hayallerindeki erkekle karşılaşmıştı ve her şey mükemmel görünüyordu. Ama yine de, hiçbir şey göründüğü gibi mükemmel değildi. Artık her şey kontrolünden çıkmış ve planladıklarının aksine bir yönde gelişmeye başlamış- 


tı. 

Genç kız huzursuzca içini çekip soğuk yastığı yanaklarına bastırarak yana döndü. Modern bir kızın aşka ve duygusallığa yaklaşımı böyle mi olmalıydı? O kendine gülümseyerek bakan mavi gözleri hayal ederek uykusuz geceler mi geçirmeliydi? Her an onun dokunuşlarını özlüyor ve ayrıldıklarında kalbi binlerce parça- ya ayrılacakmış gibi oluyordu. Hayır modern bir kadim böyle olmazdı. O yalnızca güzel şeylerle il iilenir ve bulduğunda da bırakmazdı. Megan'ın yapmaya niyet- 
1i olduğu da buydu. Ama şu anda işler düşündüğünden biraz daha zorlaşmıştı. 

Mare'a fazlasıyla bağlanmıştı. Ve artık geri dönmek için geç kaldığını düşünüp bundan korkuyordu. Şu ana kadar Megan'ın erkekler hakkında tecrübesi lisedeki birkaç masum randevudan öteye gitmemişti. Üste hep yaşıtlarıyla birlikte olmuştu. Bir de George vardı. 
Marc Campion gibi yakışıklı, heyecan verici erkekler hakkında ne biliyordu? Megan olayların kendini aşma- ya başladığını hissediyordu. Marc’a her şeyden fazla değer veriyordu ve bu da onu korkutuyordu. Bu aşk 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macerasıyla dolu yolculuğa çıkmadan önce düşünme- 


diği tek şey, tatil biti) irbirleri 
Sə ein en сор de birbirlerine hoşçakal dedik- 


Kesinlikle hiçbir şey mişti. 
nleyerek yastığı başının üzerine çekti а kti. Ve sonund: 
rüyasında o siyah saçlı ve mavi gözlü ilgili ka: buslar görerek uykuya daldır. “710 erkekle ilgili kā- 


genç kızın umduğu gibi gitme- 





Marc”ın gözleri alayla parlıyordu. “Üzerindeki bu 


incecik gecelikle, kapındaki erkeği hemen içeri .. і hemen içeri davet ə görünce neler düşünecekleri daha önemli değil 

Megan gece yatmadan önce giydiği i 

ng giydiği in : 
çiki htrlayrı тарына oldu. “Şimdi bin, düşünme aşkım,” dedi genç adam, М, A üzerine bir şey giymek üzere yürürken, “Olan, gem 


kere, Namusunla yeterince oynadım уйг. Artık üze: kere, N се rine gitmenin anlamı yak,” ЗИ, Artik üze- 


Genç kız dön, lini am з 2:5 gülmekten kendini 
“Bu sözü daha önce de аш етей acaba?” 
dedi genç айат alayla. gö ə egan ellerini kalçalarına dayayıp başını iki layarak, “Burada ne апуогыш diye sand ek eni yüzmeye iş geldim,” dedi Marc, onu 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kolundan yakalayıp hızla banyoya doğru götürerek. 

Megan üzerine, kenarları incecik, göğüs kısmının tam ortasında sarı bir halka bulunan, portakal rengi, saten bir bikini giydi. Bir gece önce Mare'ın bikiniler hakkında söylediklerini hatırladığı için kendini huzursuz hissediyordu ama, yanına başka tür bir mayo da almaпузи, Tam o sırada içeri giren Marc”ın üzerinde beyaz bir tişört, altında da mayosu vardı. Ancak onun gibi güçlü ve atletik yapılı bir erkek o mayonun içinde böy-İcsine yakışıklı görünebilirdi. Beyaz tişörtü geniş göğsünü, güçlü kaslarını iyice ortaya çıkarmıştı. Bu görünüm siyah saçlarıyla tam bir tezat yaratıyordu. Mayosunun altından dar kalçaları görünüyordu. Bacakları bir sporcu kadar güçlü ve kaslıydı. 

Megan hayatında onun kadar yakışıklı bir erkek görmediğini düşündü, Düşüncesini söylemek için döndüünde, genç adamın alaycı bir edayla gülümseyen gözlerinden onun, aklından geçenleri zaten okuduğunu fark etti. Mare otoriter bir edayla kolunu onun omzuпа attı ve yavaşça, “Haydi bebeğim, gidelim,” dedi 

“Bana böyle hitap etme,” dedi Megan şikâyetçi bir ses tonuyla, O sırada dışarı çıkmışlardı. 

“Nasıl hitap etmeliyim?” 

“Bebeğim deme, Neden böyle söylüyorsun 

“Pek emin değilim,” diye karşılık verdi Marc. “Genelde bu sözcüğün, sevecenlik ve hayranlık ifade etti-Zine inanırım. Ve bunlar da sana çok uyuyor.” 

Megan kaşlarını айтип. “Benim hakkımda bu şekilde düşünülmemesini tercih ederim.” 

“Peki hakkında neler düşünülmesini istersin” diye israr etti genç adam, kibar bir tonda. 

“Oh,” dedi Megan alayla. Ayakları gece soğumuş olan kumlara değdiğinde hafifçe ürpermişti. ““Bilmiyorum. Esrarengiz, heyecan verici, anlaşılmaz...” 

“Çarpıcı, akılları baştan alıcı, ya da unutulmaz olabilir mi?” diye önerdi Marc. 

“Kesinlikle.” 





э” 
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“Ama hayatım, sende zaten bunların hepsi var!” 

““Hayır,” diye cevap verdi genç kız üzüntüyle. “Ben sakin, ağırbaşlı ya da soğuk olarak nitelendirilebilecek biriyim...” 

““Eh bu konuda seninle aynı fikirdeyim,” dedi genç adam başını sallayarak. Megan ona meydan okurcasına bir bakış fırlattı. Her kadın, kendi hakkında kötü sözler söylerken, erkeğin buna karşı çıkmasını bekler- 

i 


Marc onu kollarından tutup ayağa kaldırmadan önce gözlerindeki uyarı ışıklarını fark etmişti Megan. 
Genç adam onu kolayca kollarının arasına alıp denize koşmaya başladı. Ayakları ve bikinisinin alt kısmı suya değdiğinde Megan onun boynuna sarılmış neşeyle bağırıp çağırıyor, itiraz ediyordu. Birkaç saniye sonra Marc kollarını açtı ve genç kız kendisini soğuk suyun içinde buldu. Megan etrafa sular fışkırtarak ayağa kalktığında Marc onu tekrar kollarının arasına aldı. Vücudu en az Megan'ınki kadar ıslanmış olmasına rağmen, hâlâ sıcacıktı. “Hayır,” dedi gülerek. “Sen soğuk ve ağırbaşlı değilsin!” Sonra genç kızı tekrar suya çekti ve birlikte yuvarlandılar. 

Suyun altında birbirlerine sarılmışlardı. Megan, genç adamın dudaklarının kendisininkilere değdiğini hissetti. 
Tuzlu suyun derinliklerinde birkaç saniye için bile olsa, adeta tek vücut olmuşlardı. Zaman onlar için durmuş gibiydi. Derken bir dalga kısa süren mutlulukla-Tını sona erdirdi. Marc genç kızı kucağına alıp suyun Yüzüne çıkardıktan sonra birlikte gülerek tekrar dalgaların ortasına düştüler. 

Dalgaların içinde bir müddet yuvarlandıktan sonra yüzmeye başladılar. Suyun üzerine sırtüstü yatıp sürüklenirken her ikisi de tatlı bir rüya âleminde yaşar gibiydiler. Marc elini uzatıp Megan”ı göğsünün üzerine 

çekti. Genç kızın parmakları erkeğin güven veren güçlü göğsünde dolaştı. Şimdiye kadar kendini hiç böylesine mutlu hissetmemişti. 
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Kıyıdaki dev kayalar asırlar önce denizin ve rüzgârlarin etkisiyle oluşmuştu. Sular kayaların arasında dolaşırken güneşin kıpkırmızı ışığını da yansıtıyorlardı. 
En sonunda geriye dönmek üzere yüzmeye başladılar. 
Sahil hâlâ çok sakindi. Megan nefes nefese dalgalarla boğuşurken Marc onu kollarının altından yakaladı ve ıslak kumların üzerine bıraktı. Genç kız bir yandan kahkahalarla gülerken, bir yandan da nefes almaya çalışıyordu. Deniz suyu saçlarının arasından süzülüp ince vücuduna damlıyordu. Genç adam kolunu onun omzuпа atıp yanına uzandı. Megan'a bakan gözleri son derece parlak ve canlıydı. 

“Sen insana yaşama arzusu veriyorsun.” diye fısıldadı yavaşça. “Hayata karşı duyduğun sevgi her yanından okunuyor. Vücudunun her kıvrımından ve özellikle de gözlerinden... Bu özelliğini yitirmen büyük bir kayıp olur.” 

“Kayıp mı?” diye güldü Megan, yüzünü ona doğru çevirerek. “Neden bahsettiğini bile anlayamadım.” 

“Şunu söylemek istiyorum,” dedi Marc yavaşça. 
Doğrulmuştu. Megan'ın omzuna koyduğu elinin temasi biraz azalmış olmasına rağmen ona sevgiyle bakıyordu. “Senden fazla yaşamış olduğum, en az on iki yılın 

tecrübesini dinlemelisin, bebeğim... Ah evet sana böyle hitap edeceğim, çünkü sen benim için hep öyle kalacaksın. Dikkat et, çok hızlı değişmeye kalkarsan çok kolay kırılırsın. Yaşadığımız şeyler zaten yeterince üzülmemize neden oluyor: Bir de insanın kendi kendine birtakım dertler icat etmesine gerek yok. Aradığın kişi tam yanında, uzun bir yolun sonunda... ya da bir köşebaşında olabilir. Ve bu kişi sana sevgiyi ve şefkati öğretebilir. Bir gün onun bir parçası olacaksın. Tabii o da senin. Yalnızca bir an için değil, bir ömür boyu. Daha azını aramak büyük bir aptallıktır, Megan. Bunu aramaksa seni değersizleştirip, özellil i yitirmene yol 

а Hayatı soru sormadan kabullenme yeteneğini 

yitirirsin. Gözlerindeki o tatlı ışık söner, katı ve acı biri haline gelirsin. Ve artık gülüşün çevreye tazelik ve neşe saçmaz. Ah Megan, bunun ne kadar büyük bir kaуір olacağını göremiyor musun?” 

Marc”ın sözleri genç kızı etkilemiş ve aklını karıştırmıştı, ama kullandığı babacan ses ton da için için kırılmasına neden olmuştu. Kendisiyle konuşurken onun sesinde bu ifadeyi duymak hoşuna gitmiyordu. Onu bir baba ya da ağabey gibi hissetmek istemiyordu. Kendini toparlayıp gözlerini kaçırarak, “Bunun seni neden bu kadar ilgilendirdiğini anlayamıyorum,” dedi. “Kendini böyle bir durum için uygun görmediğine göre, bana nasıl bir insan olmam ya da olmamam gerektiği hakkında nutuk çekemezsin.” 

Магс'ш gözlerinin içi tekrar gülmeye başlamıştı. 
“Ата asıl bu yüzden kendimde bu hakkı buluyorum,” diye karşılık verdi. “Kaybedecek hiçbir şeyim olmadığı için bu konuda tamamiyle özgürüm.” Genç kızın ellerini sıkıca tutup onu ayağa kaldırdı. “Artık işime gitmem gerek,” dedi isteksizce. “Odana gidip üzerini de-Biştirdikten sonra, benim odama gel. Bu sabah senin 
5 vakit ayırdım.” 

legan düşünceli bir tavırla duş yapıp üzerini değiştirai. çinden bir ses, Marc Campion’a karşı hissettiklerinin basit bir cazibeden çok daha ilerde olduğunu fisıldıyordu. Ama genç adam onu aptal, küçük bir kız olarak düşünüyordu. Sadece aptal bir kız, hepsi o kadar, 

Otelin yemek salonunda kahvaltı ederken Megan”ın morali pek yerinde değildi. Ama gene de Marc”ın varlığını düşünmek ellerinin titremesine, yanaklarının alev alev yanmasına neden oluyordu. Eğer hayalindeki esrarengiz âşığın kendisi olduğunu bilse herhalde Megan” ın iyiden iyiye aklını kaçırdığını düşünürdü. 

Genç kız asansörden indiğinde Mare'ın odasının kaр açıktı. Ve içersi Megan”ın bir gün önce gördüğünde çok daha farklıydı. Modeller kapının önünde toplanmış ve koridora kadar ya) larının üzerinde plaj kıyafetleri, bazılarında ise ince şifon elbiseler vardı. Megan kadınlardan birinin üzerinde, vücudunu kapatmaya bile yetmeyecek kadar küçük, askısız bir elbise olduğunu gördü. Geçen gün onunla so-Вик bir biçimde konuşmuş olan kadın, kapının ağzına yaslanmış, kısacık bir şort giymiş olan sarışın bir kızla konuşuyordu. 

“Şuna bakın!” diye haykırdı. Gözlerinde ve bakışlarında aşağılama dolu bir ifade vardı. “Gerçekten Marc”m bu kıyafetle, kameranın önüne geçmene izin vereceğini mi sanıyorsun? Dün geceye kadar neredeydin? Yoksa bu soruyu sormama gerek yok mu?” 

“Burasının esir kampı olduğunu bilmiyordum!” diye itiraz etti sarışın kız. “İstediğim zaman gelip istediğim zaman gidecek kadar büyüdüm!” 

“Evet yaşını gerçekten gösteriyorsun!” diye karşılık verdi kadın. “Daha doğrusu her barı dolaşmış ve her içkiyi tadıp önüne gelen her yakışıklıyla yatıp kalkmış gibi bir halin var.” 

“Benimle böyle konuşamazsın...” 

““Konuşurum ve konuşacağım,” dedi kadın tehdit kâr bir edayla. “Yoksa bunları Mare'tan mı duymayı yeğlerdin? Onun sana karşı benim kadar kibar olmayacağına dair garanti veririm!” Sarışın kızın, bu sözler karşısında ezilmeye başladığı belli oluyordu, ama kadının susmaya hiç niyeti yoktu. “Bu iş için sana çok iyi para ödemiş olmalılar, Marc Campion parasının her kuruşunun karşılığını almak ister!” diye ekledi. “Karşısında gözlerinin altında halkalar oluşmuş, ucuz telekızlar görmek istemez!” 

Sarışın kız gözlerinde nefret ateşleri yanarak kadıтип kolunu itti. Ama kadın hızla onun kolunu yakala- 
“Odana dön!” diye emretti. “Уе ora- bu olanları kısa sürede öğreneceğinsin... O zaman ikimiz de, senin nasıl ip ayaklarıma kapanacağını göreceğiz!” 
Kız arkasını döndü ve hıçkırarak, hızla Megan'ın yanından geçti. 

Megan şaşkınlıktan donakalmıştı. Birden Marc'a ulaşabilmesi için bu cesur dişi aslanı ve etrafa kümel miş duran modellerden birkaçını geçmesi gerekti fark епі. Kadın yanına gelip, karşısında durduğunda asansöre binip geri dönmeyi düşünüyordu. “Sen!” diye seslendi kadın. Megan'ın, onu görmemiş gibi davranması mümkün değildi. Dönüp elinden geldiğince tatlı bir ifadeyle gülümsemeye çalıştı. “Sen dün buraya gelen kızsın, değil mi?” 

“Evet,” 

Megan birden kendini diğer kadınların yanında son derece zavallı hissetti. Karşısında durmakta olan kadin son derece şıktı. İnce, saten bir pantolon ve içini gösteren bir gömlek giymiş, gömleği belinden bağlamışч. İçinde sutyen yoktu. 

Birden Megan'a, “Henüz senin için hazır değiliz,” dedi ve gitmek için arkasını döndü. Ama hemen ardından fikrini değiştirerek tekrar ona doğru yürüdü. Bir an tereddüt ettikten sonra, “Belki içerde beklesen daha iyi olacak,” diye ekledi. Ama bunları söylerken sesinde en küçük bir yakınlık belirtisi yoktu. 

Megan modellerin arasında geçmeye çalışarak içeri girdi. Stüdyo haline getirilmiş odadan geçtiler. Marc modellerden biriyle son derece yakın pozisyonda çalışıyordu. Geldiğini fark etmemişti bile. 

““Benim adım Olivette Carlise,” dedi kadın, yatak odasına girdiklerinde. Sonra da çabucak arkasından kaруу! kapattı. ““Bir fincan çay ister misin?” 

“Teşekkür ederim, iyi olur,” diye cevap verdi Megan. Masanın kenarındaki brokar koltuklardan birine oturdu. Olivette çay dolduruyordu. ““Benim adım da Megan Brown,” diye ekledi genç kız. 

“Evet,” diye gülümsedi kadın, öne muşcasına. “Marc senden bahsetmişti nı söylerken sesi son derece duygusal ve içten çıkmıştı. 
Megan tüm vücudunun buz kestiğini hissetti. “Model 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olmadığın açık,” diye ekledi Olivette, karşısındaki sandalyeye geçip arkasına yaslanarak. 

“Hayır,” diye karşılık verdi Megan ve çayından bir yudum aldı. Çay çok sıcaktı. 

““Mare'ın bulduğu diğer kızlardan biri olmasın,” dedi Olivette, kendinden emin bir tarzda. 

Megan hızla başını kaldırmıştı. “Kesinlikle hayır! 
Ben...” 

Kadın güldü. Sesi soğuk ve tizdi. “Hayır canım, “bulmak” sözünü düşündüğün anlamda kullanmadım. Marc sık sık etrafta dolaşır ve çevrede gördüğü kızları eve getirir. Biz model olmayan kızlar için bu deyimi kullamnz. Bazen onların fotoğraflarını çeker,” dedi manalı bir sesle, “Bazen de çekmez.” 

İçmekte olduğu çay bir anda Megan'a acı gelmişti. 
Fincanı elinden bırakıp doğruldu. Hafifçe terlemiş olan ellerini kendini kibar olmaya zorlayarak kucağına koymuştu, “Marc”la uzun süredir mi birlikte çalışıyorsuпш?” 

“Oh, yıllardır,” diye karşılık verdi kadın, umursamaz bir edayla elini sallayarak, “Marc”la ben başından beri birlikteyiz.” 

Bu sözlerde Megan'ın fark etmemesi imkânsız olan imalı bir ifade vardı. “Marc ve ben başından beri birlikteyiz,” demişti kadın. Ve bu, “Kimsenin aramıza girmesine izin vermem...” demek oluyordu aslında, Genç kiz yanlış anlamış olmayı dileyerek kadının yüzüne bakп. Ama Olivette'in buz gibi bakan gözleri yanılmadığını açık açık belli ediyordu. 

Sinir bozucu bakışlarını Megan'dan ayırmadan çay fincanını dudaklarına götürdü. Sonra aldırmıyormuşcasına, “Sanırım ona çoktan aşık olmuşsun bile,” dedi 











Genç kız kızarmasına engel olmaya çalışarak ellerini ceplerine soktu. Ama duygularını saklamakta hiç başarılı olamamıştı. Olivette gülerek onun yüzüne baktı. 

““Bundan eminim. Ama eğer benim sözümü dinlersen, 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yaptığın hiç de akıllıca bir davranış değil canım. Hatta aptalca bile denebilir.” 

Tam o sırada kapı hafifçe vuruldu ve uzun boylu, ince yapılı bir adam başını içeriye uzattı. “Hazırız, Miss Brown.” 

“Eşsiz dostumuz Gayle VVinters”la tanıştın mı hayatım,” dedi Olivette tembelce. “Marc”ın sekreteridir.”” 

Megan dönüp sekreterden çok uşağa benzeyen adama daha dikkatlice baktı.-““Nasılsınız?”” 

Адат cevap vermeye bile gerek duymadan başını “iyidir? anlamında salladı. 

““Giyinmesini istiyor mu?” diye sordu Olivette araş-Urırcasına, 

“İstemiyor.” Gayle çabucak arkasını dönüp kapıyı ardından kapattı. 

“Во içeriye olduğun gibi gireceğin anlamına gelir,” diye açıkladı Olivette lüzumsuz yere. “Daha sonra tekrar konuşuruz,” diye ekledi sonra da, söz verircesine 

Bu, genç kızın unutmaya çalışacağı sözlerden biriydi. 





Marc eğilip yanağından kibarca öptükten sonra sete çıkmasına yardım etti. “Seni tekrar görmek çok güzel aşkım,” diye gülümsedi. “Dakikaları sayıyordum.” 

“Eminim,” dedi Megan kuru bir sesle. Genç kız bugün yapacakları çekimin bir gün öncekinden çok daha farklı olacağını fark etmişti. Etrafta bunca insan dolaşırken onun kurbanı olması hiç de kolay olmayacaktı. 





“Kıskançlık sana yakışmıyor,” dedi Marc. Megan”a bakan gözleri hâlâ gülümsüyordu. Yavaşça eğilip genç kızın dudaklarına ruj sürdü. ““Şimdi nasılsın?” diye sordu yumuşak bir sesle. Ses tonu aralarındaki duygusal havayı olduğu gibi yansıtıyordu “Rahat mısın? Seni sıkan bir şey var mı?” 

“İyiyim,” diye karşılık verdi Megan, bunun pek doğru olmadığını bilmesine rağmen. Olivette”le yaptıkları konuşma genç kızı ne kadar huzursuz ederse etsin, 

66 


Düzenleme Ser reS & Sahara 


Marc”ın yanına gelir gelmez etkisini yitirmeye başlamışп. 


““Çok туй!” Genç adam ışıkları ayarlamak için arkasına dönüp Megan'dan uzaklaştı. “Bugün yakın plan çalışıp yüzünü çekeceğim, ama daha sonra, güneşte, yıldızların ya da ayın altında özgürce, istediğimiz gibi çahşabiliriz. Bu hoşuna gider mi?” 

Marc”ın sesi son derece duygusallaşmıştı. Megan tam keyfi yerindeyken onu huzursuz etmenin doğru olup olmayacağına karar veremiyordu. Ama dayanamayarak merakla, “Marc... bütün bu resimleri ne yapacaksın?” diye sordu. “Onları isteyen dergilere satıyor musun? Yoksa hepsini tek bir dergiye mi yollayacaksın?” 

“Benim özel albümüme gidecekler,” diyen adam, Megan'ın bakışlarından, onun hayal kırıklığına uğramiş olduğunu anlamış gibi, “Kıskanç, yaşlı bir ihtiyar gibi en güzel anılarımın tatlılığını kendime saklarım...” 
diye ekledi. Sonra da eğilip genç kızı iyice yakınına çekti. “Yüzün güneşte hafifçe yanınca daha da güzelleşmiş, gözlerinin rengi daha belirgin bir hal almış. Onlara baktığımda tüm ruhunu okuyormuşum gibi geliyor. 
Ama belki de burnuna biraz krem sürmelisin...” Çabucak çekmeceden kremi alıp genç kızın burnuna sürdü. Bu sırada Gayle de içeri girmiş mükemmel bir taboyu seyredercesine bakıyordu ona. “Harika, Harika!” 
diye haykırdı Marc başını yana eğip uzaktan bakarak, “Şimdi büyük bir yatın güvertesinde oturuyorsun, son derece özgürsün. Deniz ve güneş senin evin... Belki hava pervanesini kullanabiliriz...” Megan'ın, nereden geldiğini anlamasına fırsat kalmadan sessiz bir makine yüzüne hava püskürterek çalışmaya başladı. Genç kızın dalgalı saçları alnına, elmacık kemiklerine düşüyordu. 
“Dirseklerine yaslanarak bana doğru eğil canım. Başını havaya kaldır, ama o harika gözleri kapatma... Ne görüyorsun canım? Kimi hayal ediyorsun?” Sonra birden durdu ve döndü. “Hayır hayır, bu olmadı. Kapat sunu.” 
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Yüzüne doğru gelen hava kesilmişti. Megan bir an, genç adamın kendisine karşı olan sabırsız tutumundan ürktüğünü hissetmişti. Ancak Marc yanına gelip onu iyice kendine doğru çekerek sarılınca Megan genç adamın gözlerinde aradığı güven duygusunu buldu. “Bu işe yaramadı, değil mi aşkım?” dedi genç adam yumuşak bir sesle, gülümseyerek. “Havaya uyum sağlayamadın.” Sonra onu bırakmadan dönüp, yüksek sesle, ““Pekâlâ herkes dışarı çıksın. Çabuk olun!” diye bagırdı. Tekrar Megan'a döndüğünde yüzünde mutlu bir ifade vardı. “Bir dakika hayatım.” 

Gayle son derece çabuk hareket edip modelleri göz açıp kapayıncaya kadar dışarı çıkarmıştı. Hemen yanlarına dönüp etrafa yayılmış olan gereksiz eşyaları topladı. Kapı kapandığında içersini büyük bir sessizlik kaplamıştı, 

“Tekrar başlayalım canım,” dedi Marc burnunun ucuna küçük bir öpücük kondurup geriye çekilerek. 

Çekim başarıyla devam ediyordu. Megan, Marc'ın söylediklerinin anlamına dikkat etmeden kendini onun şefkat dolu ses tonuna kaptırmıştı. Eğer söylediklerini de dinlerse kendisini iyice kaybedeceğini biliyordu. Ve yavaş yavaş kontrolünü yitirmeye başlamıştı. К 

Genç adam yumuşak ama otoriter bir sesle, “Beni dinle hayatım ve söylediklerime inan,” diyordu. “Şu insanı çıldırtan, köle eden gözlerinin ardında neler giz- 
1i?.. Bu gözlerin ardında gördüklerime inanmaya cesaret edebilir miyim? Bu.. bu bir davet olabilir mi? 
Yoksa daha tehlikeli bir şey mi?.. Eğer kendimi bu gözlerin derinliklerinde kaybedersem, sonsuza kadar orada kalabilir miyim? Yoksa sadece kendi arzularımı, aşka duyduğum susuzluğu mu görüyorum? Varlığım sana mı bağlı?..” 7 

Megan kalbinin sıkışmaya başladığını hissediyordu. 
İçinden, “Hayır, hayır böyle söyleme!” diye haykırmak geliyordu. Çünkü Marc onun bu sözleri duymayı ne kadar istediğini bilmiyordu. Ama genç kız, bu söz-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Teri, bir oyunun parçasıymışcasına dinlemek istemiyor. 
du... gerçek olmalarını istiyordu... 

“О dudaklar... öpüşmek için bekler gibi. İçimin arzuyla yanmasına neden oluyor... Yüzün öylesine masum, öylesine öğrenmeye hazır ve istekli ki... Ve sana aşkı öğretebilecek tek kişi var, o da benim...” 

Marc kameranın düğmesine basarken asla ne söylediğini hatırlamazdı. Megan kendi kendini buna inandırmaya çalışıyordu. Söylediklerinin hiçbirini, gerçek anlamını düşünerek söylemiyordu. Keşke genç kızın umutsuzca günün birinde gerçekten duymayı arzuladığı bu sözlerin şu anda ona ne kadar acı çektirdiğini bilebilseydi! Ama bilse sadece Megan'ın deli olduğunu düşünürdü. Genç kız onun, aklından geçenleri okumasın- dan korkarak gözlerini kaçırdı. 

“O yüz! Her milimetresine tapıyorum... ellerimin arasında tutup sen arzuyla haykırana kadar öpmek istiyorum... Sen de beni, benim seni arzuladığım kadar arzulayana kadar, biricik aşkım. Benim tatlı masum sevgilim, seni ne kadar çok arzuluyorum...” 

Faydası yoktu. Gözyaşları yanaklarından aşağıya akmaya başlamıştı. Aralık dudaklarına doğru süzülüyor ve çenesine kadar iniyordu. Kendi kendine kızarak başını salladı. Her şey öylesine çabuk olmuştu ki, genç kız bir türlü kendisine hâkim olamıyordu. Marc yavaşça kamerayı elinden bırakıp yanına geldi. 

Megan kaşlarını çatıp onun kendisiyle alay edeceğini ve zayıflığını yüzüne vurarak kendisini kıracağını düşünüyordu. Artık biliyordu, bundan sonra kendi kendine Megan”: her hatırlayışında gülecekti genç adam. 
Ama Megan bir daha onu asla görmemeye karar vermişti... 

Genç kiz kendini savunmaya çalışırcasına öfkeyle döndü. Marc”ın şefkatle uzanmış olan elini itti. Genç adamın yüzündeki ifade ona kızını sakinleştirmeye çahşan bir babayı hatırlatıyordu. ““Beni yalnız bırak!” 
dedi Marc"ın kolunu bir kez daha iterek. Yaşlar gözlerinin önünde kalın bir buğu tabakası oluşturmuştu sanki. “Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Bir kadın- dan istediğin yumuşaklığı, , arzuyu almak için o güzel sözcüklerini, çekiciliğini her zaman kullanabilirsin...” Hızla yutkundu. Hıçkırmaktan bir türlü konuşamıyordu. “Ya da kadınları ağlatabilirsin,” diye ekledi kızgın bir sesle. Kendine ve Marc”a karşı duyduğu kızgınlık gittikçe artıyordu. “Eh artık bu yöntemlerini benim üzerimde kullanamayacaksın! Kullanılmaktan hoşlanmıyorum ve senin oyuncak bebekierinden biri olmaya da hiç niyetim yok... Şimdi beni yalnız bırak!” 

Hızla ayağa kalktı. Dengesini yitirmişti, neredeyse düşecekti. Marc çabucak onu kolundan yakaladığında öfkeden kıpkırmızı olmuş bir yüzle başını kaldırdı. 
Hala çok kızgındı ve ağlıyordu. Ancak bir an genç adamın gözlerinden çaresizliğe benzer bir ifadenin geçtiğini gördü. Kısa bir зге önce karşısında duran oyuncu, sanki bir anda gerçek bir insan haline dönüşmüştü, Megan ona karşı duyduğu kızgınlığın yavaş yavaş azalmaya başladığını hissetti. 

Ama Marc'ın o hali fazla uzun sürmedi. Koluna yavaşça dokunduğunda son derece kibar, ama genç kızı küçük görür gibiydi. ““Yorgunsun,”” dedi. “Seni çok fazla zorladım.” 

Megan itiraz etmeye çalıştı, ama daha şimdiden böyle parladığı ve onu, kendisi için mazeret bulmak zorunda bıraktığı için pişman olmuştu. Ama hayır Marc”ın nu hiç hoşuna gitmiyordul raz bungalovuna dönüp dinlensen iyi olur, ne der- 
” diye teklif etti genç adam. 

Megan geri çekildi. “Haklısın,” diye onayladı acı bir sesle. 

Kapıya doğru yürürlerken genç adam, Megan'ın içinde kopan fırtınayı anlamışcasına kollarını onun omzuna dolamıştı. “Belki de bütün bunlar, seni bir an olsun gözümün önünde ayırmak istemediğim için oldu,” diye ekledi. 
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Bir an genç kızın içinde büyük bir umut belirmişti. 
Heyecanlı gözlerle Marc'a dönüp baktı. Duyduğu acı ve kızgınlık bir anda neşeye dönüşmüştü. Belki de umutları gerçekleşiyordu. “Neden?” diye fısıldadı nefes nefese. 

“Çünkü,” diye karşılık verdi Marc yavaşça. “Hemcinslerimi, senin korkunç planlarından korumayı kendime görev biliyorum. Sen benim yanımda olduğun sürece, adadaki diğer erkekler huzur ve güven içinde tatillerine devam edebilirler.” 

Megan”ın içine bir bıçak gibi saplanmıştı acı, Birden beliren umut, aynı çabuklukla sönüp yok olmuştu. Acısını bastırmaya çalışarak kendi kendine, “Onunla sadece basit bir oyun oynuyoruz, basit bir oyun... Onun gözünde hiçbir değerim yok, olmayacak да... bu sadece bir oyun,” diye tekrarladı. 

Genç kiz, Marc'ın kollarının arasından yavaşça siyrıldıktan sonra, çantasını, bırakmış olduğu masanın üzerinden aldı. Dönüp baktığında yüzünde hüzünlü bir tebessüm vardı. “Diğer erkekler için endişelenmene gerek yok,” dedi. “Hepsi de yeterince güvencedeler.” 

“Seni daha sonra arayacağım aşkım,” diye seslendi Marc onun arkasından. 

“İyi,” diye cevap verdi Megan ve kapıyı ardından kapattı. 

Genç kız akşamüzerinin büyük kısmını Marc”ı aklından çıkartmaya çalışarak geçirdi. zaman zaman ağlayarak yatağın üzerine uzanıp tavanı seyretti. Bu adaya: özgürlüğünü ilan edip, bunu herkese ispat edebilmek için gelmiş, ama olabilecek en büyük tehlikenin ortasına düşmüştü. Kendisine asla âşık olamayacak ve onu daima küçük bir çocuk olarak görecek olan bir erkeğe âşık olmuştu. 

Saat beşe gelirken birdenbire kendi kendine yeni bir karar verdi. Kendini daima modern bir kız olduğuna inandırmaya çalışmasına rağmen, basit bir olay karşısında bile klasik aşk romanlarının eski kafalı kadın kahramanları gibi davranmıştı. Aşık olmak son derece aptalca ve zamansız bir hareketti. Modern bir kadın asla kalbini,saçında kırmızı teller olan romantik bir erkeğe kaptırmazdı... Modern bir kadın zamanını iyi geçirip, eğlenmesi için doğan her fırsattan sonuna kadar yararlanır ve ertesi sabah içinde en küçük bir suçluluk duygusu duymadan uyanırdı. Megan'ın yapacağı da aynen böyle olacaktı. 

Dolabında şimdiye kadar giymediği tek bir elbisesi kalmıştı. Son derece seksi olan bu elbiseyi, içi özgürlük ve heyecan duygularıyla yanıp tutuşurken ve yolculuğu sırasında giymeye cesaret edebileceğine pek inanmadan almıştı. Burada onu tanıyan kimse yoktu ve bu gece her şeyi göze alacaktı. 

Eteklerine doğru iyice parlaklaşan ve vücudunu, bütün hatlarını ortaya çıkartacak bir biçimde saran, üç parçadan oluşmuş, renkli, el örgüsü bir elbiseydi bu. 
Çapraz bir şekilde gelip tek omzunda bağlanışıyla eski Roma giysilerini andırıyordu, Yürüdüğü zaman dolgun kalçaları iyice ortaya çıkıyordu. En küçük bir hareketi bile içinde iç çamaşırı olmadığını hissettiriyordu. Megan'ın bacakları ince uzun ve son derece düzgündü. Gögüsleriyse ince vücuduna göre oldukça diri ve dolgun- du. Aynaya baktığında bir an korkuya benzer bir duyguyla ürperdi. Ama çabucak bu duygudan kurtulmayı başardı. 

Giyinirken telefon çaldı. Defalarca çalmasına rağmen, Megan kendi kendine gülümseyerek gidip telefonu açmadı. Giyinmesini yarıda kesip huzurunu bozmak istemiyordu. 

Saçlarını tepesine toplayıp birkaç telini öne düşür- dü. İnce boynu iyice ortaya çıkmıştı. Dudaklarına Olivette Carlise”ınki gibi koyu renk ruj sürdü. Kulaklarıпа da çan biçimindeki küpelerini taktıktan sonra bir kez kendisini seyretti. Olduğundan en az on yaş daha büyük ve olgun görünüyordu. 

Tam odadan çıkmaya hazırlandığı sırada telefon tekrar çaldı. Megan altıncı çalışından sonra dayanamayıp açmıştı. Bir an Marc'ın sesiyle karşılaşırsa ne yapacağını bilemeden durdu. 

“Miss Brown? Ben Gayle Winters, Mr Campion'un sekreteri. 

Sekreteri! 

“Mr. Campion bu gece herhangi bir işiniz olup olmadığından emin olmak istiyor. Sizi bir saat sonra arayacakmış.” 

Sekreteri! Şüphesiz kendisi çok meşgul olduğu için randevu alması için sekreterini görevlendirmişti. 

, “Lütfen Mr. Campion'a daveti ісіп çok teşekkür ettiğimi iletin,” dedi Megan, kibar bir tonda. “Ama maalesef bu akşam için başka bir programım var. Belki başka zaman.” 

Genç kız içinde acıyla karışık gizli bir sevinç duyarak telefonu kapattı. 

Şalını omuzuna atıp dışarı çıktığında güneş yavaş yavaş batıyordu. Megan hızla otele doğru yürümeye koyuldu. Birden, bu sabah, güneşin denizin üzerinden do-Suşunu Marc'la birlikte seyrettiğini hatırladı. Şu anda her şey sabahkinden ne kadar farklıydı! 

Megan hayatında hiç kendinden böylesine şüphe etmemişti. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemiyordu. Sea Winds her zamankinden daha karanlık ve kalabalıktı. Bu durumda masa bulmak çok zor olacaktı, yoksa bara mı otursaydı? Bir an kendini toparlayıp sakince düşünmeye çalıştı. Buraya iyi vakit geçirmeye gelmişti. Bara oturdu. 

Barmen ne içmek istediğini sorduğunda genç kızın kafası durmuş gibiydi. Şu şık ve kibar kadınların daima ısmarladığı erotik isimli içkinin adı neydi? Hatırlayamıyordu. Sonunda barmenin sabırla kendisini beklemekte olduğunu fark edip bir bardak beyaz şarap ısmarladı. Burada böyle oturup içkini yudumlarken etrafı seyretmek çok güzel bir duyguydu. 

İçerisi insana denizi hatırlatan eşyalarla döşenmişti. 
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Dümenler, gemi çanları... Hafif bir ışık veren bir gemi lambası tavandan aşağıya sarkıyordu. Pencereler, oturanlara, suyun altındaymışlar hissini vermek için koyu maviye boyanmıştı. Bütün bunlar odanın içini bir bulut gibi kaplayan sigara dumanıyla da birleşince içeriye esrarengiz bir hava vermişti. Megan birden yanında birinin oturmakta olduğunu hissetti. 

“Merhaba,” dedi adam. “Birini mi bekliyorsun?” 

Genç kız başını kaldırıp baktığında büyük bir korku dalgası tüm benliğini yalayıp geçmişti. Bu kadar çabuk olmasını beklemiyordu! Yanında oturmakta olan sarışın, yakışıklı adam gömleğinin birkaç düğmesini çapkınca açık bırakmıştı. “Tam bir Amerikan çapkını,” diye düşündü Megan. 

Genç kiz güçlükle yutkunduktan sonra, “Hayır,” dedi. “Hayır yalnızım.” Bakışlarını ondan kaçırıp içkisine baktı, Korku beynini kemiriyordu adeta. Modern bir kızın erkeklerle tanışmasının yolu buydu. Buraya gelmeden önce böyle davranmaya karar vermişti ve eğer Marc”la karşılaşmasa bunu günler önce yapacaktı... 
Ama şu anda Marc” düşünüp aklının karışmasına izin vermemeliydi. Eğer onu düşünürse planladıklarını uygulama cesaretini asla bulamayabilirdi. Ama kafasına koyduğu şeyleri yapacaktı. Ne de olsa artık olgun bir kızdı. 

““Bir süre için benimle birlikte olmak ister misin?” 
diye sordu adam. 

Megan şaşkın bir edayla bakakalmıştı. Çok çabuk hareket ediyordu! Nefesini tutup kendi kendine, bunun kendi şansı olduğunu fısıldadı. “Pek... pekâlâ,” diye mırıldandı, gülümsemeye çalışarak. 

Genç adanı da gülümsedi. “Benim adım John.” 

“Tabii, diye düşündü Megan. John Smith'dir şüpiz. Oh, nasıl böylesine budala olabilmişti? Genç kız, inde büyük bir ümitsizlik duyuyordu. İstediği, barda birini görüp çabucak onunla birlikte olmak değildi. Hiç tanımadığı bir erkekle yatmayı gerçekten düşünebilir miydi? “Evet”, dedi kendi kendine, kararlı bir sesle. Bir kez daha cesaretini toplamaya çahşıyordu. Bu böyle olurdu. “Ben Megan,” diye karşılık verdi elinden geldiğince tatlı bir sesle. Ama konuşurken adamın yüzüne bakmıyordu. Tekrar öne eğilip bardağını eline aldı. 

“Tatilde misin?” 

Genç kız ‘evet’ anlamında başını salladı. Hâlâ kendi kendine, istediğinin bu olduğunu tekrarlıyordu. Herhangi bir söz, vaat olmadan özgürce, rahat bir ilişki... 
Bunda utanılacak hiçbir şey yoktu, kimse gizli gizli onu süzmüyordu. Bunlar her gün olan son derece doğal şeylerdi. Sakinleşmeye çalıştı. < 

“Ви benifn son gecem,” dedi adam. “Sabahleyin Omaha”ya geri döneceğim ama...”.Şimdi gülüşü imalı bir havaya bürünmüştü. “İçimde bunun, tüm yolculuğumun en güzel gecesi olacağına dair bir his var!” 

Genç kız cesaretini toplamaya çalışarak bunun son derece uygun olduğunu düşündü. Bir gecelik macera. :. 
ve sonra vedalaşmaya bile gerek olmayacaktı... Evet bu tam da Megan”ın istediği şeydi. Kendini zorlayarak hafifçe gülümsedi. 

“Ne içiyorsun” 

Megan içkisinden büyük bir yudum aldı. Şarap artik hiç de lezzetli gelmiyordu. “Şarap,” dedi. “Be-Genç adam sırıttı. “Çok klas!” Barmene işaret edip kendi içkisini ve Megan'ınkini tazelemesini söyledi. 

“Dans etmek ister misin Megan?” diye sordu adam genç kıza doğru dönerek. 

” dedi Megan, ama şu anda başka bir yerde olmak için neler vermezdi! 

“İyi,” diye karşılık verdi genç adam. Sesi iyice alçalmış, duygusal bir tona bürünmüştü. “Buradan pek uzakta olmayan bir yer biliyorum, orkestrası çok iyi...” 
Megan опий elini, dizine koyduğunu hissetti. “Ve daha sonra...” Adamın parmakları bacağında dolaşmaya başlamıştı ve çekmeye de hiç niyeti yoktu. “Sonrasını kim bilebilir?” 

Megan hiç böyle olacağını hayal etmemişti. Düş kurarken çok kolay ve umursamazca yaptığı bir şeydi bu, ama şu anda hayatında hiç hissetmediği kadar sıkıntılı ve huzursuz hissediyordu kendini. O kadınlar bunu nasıl yapıyorlardı? 

Ата tekrar cesaretini topladı. Kendi kendine sıkıcı, tekdüze, tecrübesiz, küçük bir kız gibi görünmeye başlamıştı. Sanki, Apple Corners'dan buraya gelen o eski Megan'dan hiçbir farkı kalmamıştı. Oysa ufkunu genişletip, istediği tecrübeyi ona yaşatmak için açılmış olan bu kollardan yeterince yararlanmalıydı. “Evet,” dedi cesur bir gülümsemeyle. “Kim bilebilir? 

Genç adamın eli artık kalçalarına doğru kaymaya başlamıştı. Son derece sıcak ve nemliydiler. Megan bir an onun, elbisesini buruşturup buruşturmadığını düşünerek sinirlendiğini hissetti. “Ne diyorsun?” diye ısrar etti adam. “Buradan çıkalım mı?..” 

Tam o sırada genç kız arkasında çok iyi tanıdığı soбик bir ses duydu. “Özür dilerim efendim, ama sanırım bir hata oldu.” 

Marc”ın güçlü parmakları omzunu kavrar kavramaz Megan arkasını döndü ve Marc”ın asık, ifadesiz yüzüyle karşılaştı. “Hanım benimle birlikte,” dedi. 

“Hey, bir dakika...” Adamın çaresizce itirazı Marc” ın sert bakışları ve kızgın ses tonunun arkasında kaybolmuştu. Homurdanarak içkisine döndü John. 

“Gel canım,” dedi Marc sakin bir sesle. Ama ayağa kalkmasına yardım eden elleri hiç de sesi gibi kibar degildi. Megan bir an dengesini kaybeder gibi oldu. 

Salondan dışarı çıkarlarken genç kızın yanakları öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Kendini son derece aşağılanmış hissediyordu. Marc son derece hızlı yürüyor ve Megan”: adeta sürüklüyordu. Genç kız ondan kurtulmak için ümitsizce çırpındı, ama büyük bir olay yaratmadan bunu başarması imkânsızdı. 
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“Bu... bu ne cesaret!” diye haykırdı koridora çıktıklarında. Kendini ondan kurtarmak için çabalıyordu. 
“Bırak beni! Böyle davranmaya hakkın yok!” 

Marc asansöre yürüyüp düğmesine baktı. Parmakları genç kızın teninde kırmızı bir iz bırakmıştı. Yüzünün her adalesi ayrı ayrı gerilmişti ve Megan'a bakmıyordu bil 

“Kendini ne sanıyorsun!” diye haykırdı genç kız. 
Kızgınlığı iyice artmıştı. “Kimse senden karışmanı i: temedil Bu seni ilgilendirmez... hem de hiç ilgilendirmez! Nasıl cesaret edersin!” ə 

sörün kapısı açıldı ve genç adam Megan” içine bindirdi. Kapısı kapandığında tekrar yalnız kalmışlardı. “Bırak beni! Ne yaptığını sanıyorsun? Hakkın 








к. 

”“ Marc dönüp onun yüzüne baktı. Bu bakışı genç kızın sakinleşmesine yetmişti. Hayatında hiç böyle bir bakışla karşılaştığını hatırlamıyordu. Bir çift buz parçası gibiydiler. “Kes sesini,” dedi Marc, gergin bir tonda. 

Megan içini çekti. 

Asansörün kapısı Mare'in odasının bulunduğu katta açıldı. Ve genç adam onu, koridor boyunca sürüklercesine yürüttü. Odasının kapısını açtıktan sonra genç kızı hızla içeri soktu. Megan adeta içeri yuvarlanmıştı. 
Güçlükle koltuğa tutunduğunda kapı, arkalarından gürültüyle kapandı. İçeride loş bir ışık veren küçük bir lamba yanıyordu. Genç kız içinde büyük bir korku duymasına rağmen tekrar hücuma geçmekten kaçınmadı. 
“Umarım iyi bir mazeretin vardır!” diye haykırdı acımakta olan kolunu ovuşturarak. “Beni oradan alıp buralara sürüklemek de ne demek oluyor? Benim sahibim değilsin...” 

yalıyordum,” dedi genç adam sert sert bakarak. 
“Olanları açıklaması gereken sensin ufaklık! Böyle sokak kadınları gibi giyinmiş, kokular sürmüş orada ne arıyordun 

"Megan sinirle isini çekti, 
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“Firsat Бекі çek bekleyen tüm kurtların bakışlarını üzerine “Nasıl giyindiği, і dəm ya da ne yaptığım seni hiç ilgilen- 
““Bilmen gereken bir şey var,” di, 

” iye onun sözünü i iə, гапа senin gibi oturan ee lar gece aşladıklarından daha çok parayla biti- 

Megan yüzünü bi йити hissetti еМ yüzünü birden ateş bastığım hissetti, “Nası... 
“Evet,” diye bağırdı Marc. “Cesaret ederi . “Cesaret 1 Başkası daha fazlasına da cesaret ederdi Bekiretini bj goloya ya da zamparaya vermen umurunda bile değil ата en azından biraz daha zevkli davranabilirsin! Ne- en gidip bir hapisanenin önünde çırılçıplak dolaşmıтош, ya da otoyola çıkıp müşteri beklemiyorsun? 
i, bardan yabancı bir adamla çıkmaktan çok daha emniyetli i iin dese tan çok daha emniyetli! Hem evli olmayan birini de se- 
“E... evli mi?” diye kekeledi M. 
е ? egan. 
gil Ваза alyansını fark etmediğini söylemeyeceksin, deр ye tısladı Marc. “O budalanın yüzüğünü çı-Hg kadar bile aklı yokmuş!” © legan içinde kopan fırtınayı belli etm: ісі rurlu bir edayla çenesini kaldırdı. yele ek Е olan erkeğe ош ilk kez görüyormuşcasına bakıyor. 
ч. im için fark etmez,” dedi. ““ а bile gene de seni ilgilendirmez.. um “Tanrı aşkına bu ne iğrenç bir elbise! Annesini “zəl Yayan eşi ai çocuk gibi görünüyor. 
‚ / öyle bir elbiseyi iyen bir ү LE onu к-дагы СЯ 
А m. inleyerek geri çekildi. “Hayır çıkartmaya- 
“Ama o herif için çıkartacaktın, değil mi . rtacakun, değil ті?” Marc 
7 adımda yanına geldi. “Neden benim için olma- 
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Omzundaki ince kumaşı tutup kuvvetle çekince Megan haykırarak geriye kaçtı. Kendini son derece küçük düşürülmüş hissederek yüksek sesle hıçkırdı. Göğüslerini güçlükle örten ince kumaş tamamen yırtılmıştı. 
“Yeter artık!” diye haykırdı, Marc'ın, omzunu tutan güçlü parmaklarının arasından kurtulmaya çalışarak. 
“Beni yalnız bırak! Bunu yapamazsın...” 

Genç adam kaba bir haraketle onu yatak odasına doğru götürdü ve “Üzerine bir şeyler giy,” diye gürledi 


i. 

Megan yatak odasında tek başına kalmanın verdiği rahatlamayla birden titremeye başlamıştı. Gözleri korku ve kızgınlıktan yaşlarla dolmuştu. Utandığını hissediyordu. Parmakları titreyerek dolaptaki elbiseleri gözden geçirdi. Beyaz bir plaj kıyafetinden başka kendisine uygun bir şey bulamamıştı. Sakinleşmeye çalışarak üzerindekileri çıkarttı. Elbisesi tamamiyle mahvolmuştu, ama önemi yoktu. Onu bir daha görmek bile istemiyordu. Tek istediği buradan çıkmak ve bu korkunç geceyi tamamiyle unutmaktı. 

Marc"ın ayak seslerinin yaklaştığını duyunca tekrar korkuyla titredi. Aceleyle giyinmeye başladı. Ama genç adam buna fırsat bırakmamıştı. İçeri girip tek eliyle onu boynundan yakaladığında genç kızın çıplaklığını pek fark etmiş görünmüyordu. Diğer elinde tutmakta olduğu yırtık elbise parçalarını yüzüne doğru salladı. 

“Görünüşe bakılırsa seni kilit altında tutmam gerek,” dedi sert bir sesle. “Bu geceden sonra kendini idare edemeyeceğini ispat ettin!” 

Megan itiraz etmeye çalışarak haykırdı ve onun ellerinin arasından kurtulmak için çırpındı. Ama bu sadece Marc"ın daha da sinirlenmesine yol açmıştı. Boynuru tutan çelik bir mengeneye dönmüştü. Genç kızın gözleri acıyla doldu. Marc ona küçük bir çocukmuş gibi davranıyordu. Kötü, küçük bir çocuk gibi... “Yeter artık!” diye hıçkırdı. ““Canımı yakıyorsun!”” 
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“Hayır!” dedi Marc yırtık elbiseleri odanın bir kösesine fırlatarak. “Bunlar o küçük oyununun sonunu getirebilseydin başına geleceklerin yanında hiçbir şey! 
Bunu düşün, Meganl” 

‚ “Bırak beni!” diye inledi genç kız çaresizce. İçini derin bir hüzün kaplamıştı ve artık gözyaşlarına hakim olamıyordu. Bütün hayatı boyunca kendisini böylesine küçük düşürülmüş ve aşağılanmış hissettiğini hatırlamıyordu. 

Marc”ın, boynunu tutan parmakları gevşedi. Ama genç adam onu tamamiyle bırakmayıp güçlü göğsüne doğru çekmişti. Megan kendisi hıçkırırken onun da düzensiz bir şekilde soluk aldığını duyuyordu. Marc yavaşça sırtını okşamaya başlamıştı. “Oh Megan,” diye mırıldanıyordu. “Küçük, aptal Megan. Sana ne oluyor böyle?” 

, Genç kızın ıslak yüzünü, kendisininkine doğru çevirdi. Gözleri artık kızgınlıkla bakmıyordu. Değişik duygularla şefkat ve ilgiyle doluydu bu yüz. “Neden böyle bir şey yaptın?” diye sordu. 

A Megan cevap veremedi. Bakışlarını önüne indirmiş- 

i. 

„Birden Marc'ın şefkat dolu dudaklarının Кет kilere değdiğini hissetti. Nefesini tutmuştu. Öpüşünden ve gittikçe daha sıkı sarılan kollarından, duygularının ne kadar derin olduğu okunuyordu. Megan göğüslerinin genç adamın gömleğinin düğmelerine hızla bastırıldığını hissetti. Ama hiç acı duymamıştı. Marc'ın kolları sanki ince bedenine sarılmış çelik bir kuşak gibiydi. Genç kız güçlükle nefes alıyor ve erkeğin arzu dolu dudakları altında kalbinin atışlarının hızlandığını, tüm vücudunun ateş gibi yanmaya başladığını hissediyordu. Marc'ın elleri saçlarının arasında, dudaklarında ve kıpkırmızı olmuş yanaklarında dolaştı. “Ne kadar apтайып, benim sevgili küçük Megan”m... Bir erkeğe kalbini vermeden vücudunu veremeyeceğini bilmiyor musun?” 
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Odanın içinde loş bir ışık vardı ve genç adamın dudakları tekrar genç kızınkileri buldu. Bu kez eskisinden daha sahiplenircesine ve israrlıydı. Megan yer ve zaman kavramlarını, düşünme yeteneğini ve nasıl davranması gerektiğini unutmuştu. Yatak sadece birkaç adım ötelerindeydi ve Megan kısa bir süre sonra kendisini onun üzerinde yatarken buldu. Marc ona büyük bir özlemle bakıyordu. “Sana asla hayal bile edemeyeceğin zevkleri tattıracağım aşkım...” diye fısıldadı genç adam. “Sana aşkın ne demek olduğunu öğreteceğim. Ve ben bunu yaptıktan sonra sen bir daha hiçbir erkeğe bakamayacaksın, yalnızca bana ait olduğunu bileceksin.” 

Dudakları tekrar genç kızınkileri bulmuştu. Megan büyük bir arzunun tüm benliğini kapladığını ve artık başka bir şey düşünemez hale geldiğini hissediyordu. 
Marc yavaşça başını kaldırdı. Mavi gözleri iyice koyulaşmıştı. Genç kızın, üzerine giymiş olduğu elbiseyi omuzlarından aşağıya indirdi, eğilip çıplak omuzlarıт ve boynunu öpmeye başladı. Megan, dudaklarını hafifçe aralamış, arzuyla inliyordu. Marc ellerini onun tüm vücudunda dolaştırmaya başladı. Dolgun göğüslerine gelince yavaşça durmuştu. Megan genç adamın ılık ve arzu dolu dudaklarının göğüslerinin çevresinde dolaşmaya başladığını hissetti. Dudakları ateşten bir iz bırakarak daha aşağılara, karnına, kalçalarına ve bacaklarına doğru kayıyordu. Genç kız Mare'ın tecrübeli parmaklarının ve dudaklarının temasıyla kendisine hâkim olamayarak, hafif hafif inlemeye başlamıştı. 

Genç adam dudaklarını bunun teninde gezdirmeye devam ederken Megan'a daha sıkı sarılıp onu güçlü bedenine doğru çekti. Genç kız kollarını onun boynuna dolamış, genç adamın güçlü bedenine dokunmaktan zevk duyarak yatıyordu. Onun yanında olmak, kollarının arasında durabilmek, onu öpmek ve sevmek büyük bir mutluluktu 

Marc” dudakları yeniden yanaklarında dolaşmaya 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başladı. Solukları sıcak ve düzensizdi. Yavaşça genç kızan üzerine verdiği ağırlığını azalttı ve hafifçe doğrularak şefkatle Megan'ın yüzünü, gözkapaklarını, çenesini ve alnını öptü. 

Megan g iç adamın altında mutluluk ve zevkle inlerken birden içini derin bir sızı kaplamıştı... Marc onu sevmiyordu. Başından beri yaptığı gibi onu gene kullaniyordu. Megan onun dudaklarının yarattığı etkiden kurtulmak için başını yana doğru çevirdi. Göz göze geldiklerinde erkeğin aşağılayıcı ve acı verici davranışı bir kez daha gözlerinin önünde canlanmıştı. “Böylece istediğine ulaştın, değil тї?” dedi. Sesi her an ağlayacakmış gibi titriyordu, ama kendini toparlayıp acı bir sesle konuşmaya devam etti. “Söylesene Marc, seni aşağidaki diğer erkeklerden ayrı kılan ne?... Hepinizin düşündüğü tek bir şey değil mi? Bana ahlak anlayışım hakkında söylev verebiliyorsun, ama şu anda ben senin John'dan farklı bir yanını göremiyorum!” 

Genç adam birdenbire kızgınlıkla doğruldu. Söylediği sözlere daha şimdiden pişman olmuştu Megan, ama özür dilemeyecekti. Kendisi de çok kırılmıştı. 

Marc yavaşça genç kızın elbisesini üzerine çekti. Mavi gözlerinden neler hissettiğini okumak mümkün değildi. “Sanırım kilitli bir kapının iki ayrı yanında olmamız çok daha emniyetli,” diye mırıldandı. 

Genç adam ayağa kalktığında Megan bir süre öylece yatağın içinde kaldı. Marc'ın üzerinde yaratmak istediği etki bu değildi. Onun ciddi olabileceğine inanamiyordu. Genç adam kapıyı ardından kapattığında, bo-Bulurcasına “Marc!” diye haykırmıştı. 

Yataktan fırlayıp kapıya koştu. “Marc dur! Yapma...” 

Sonra da kapının kilidinin döndüğünü duydu. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Megan kapıyı açmaya çalıştı. Ama ne kadar çılgınca iterse itsin kapı yerinden bile kıpırdamamıştı. 

Marc onu içeriye kilitlemişti. 

Genç kızın kısa bir süre önce yaşadığı ihtiraslı duygular bir anda kızgınlığa dönüşmüştü. Kapıya yumruklarıyla vurup hırsla, “Marc! Aç kapıyı!” diye haykırdı. “Bunu yapamazsın... Marel” Kapıyı ayağıyla tekmeledi, ama cevap veren olmamıştı. “Marc!” diye bagırdı tekrar tüm gücüyle. 

Nefes nefese kapıya yaslanıp alev alev yanan yanaklarını soğuk tahtaya dayadı. İçeriden hiç ses gelmiyordu. 

Marc kapıyı kilitleyip gitmişti. 

Bir an çılgınca bağırıp, duvarlara vurmayı ve camı kırmayı düşündü. Ama eğer bu şekilde kurtarılırsa sonuçta daha çok utanç duyacaktı. Bu gecelik yeterince macera yaşamıştı, daha fazlasını kaldırmaya gücü yokш. 

Kapıyı son bir kez daha tekmeledikten sonra sinirle inledi ve hızla odayı geçip kendini sandalyenin üzerine bıraktı. 

Marc, bu kez de mi, onunla alay ediyordu? Bir an ona olgun bir kadınmış gibi davranıp bütün duygularını uyandırdıktan sonra, küçük bir çocuk gibi odaya kilitlemişti. Ama hayır. Megan onun bu kadar iyi bir artist olabileceğini düşünemiyordu. Kısa bir süre önce birbirlerine karşı hissettikleri arzu yeterince gerçekti. 
Aralarındaki duygular ancak bir kadının bir erkeğe ve bir erkeğin de bir kadına karşı hissedebileceği şeylerdi... Öyleyse neden böyle davranmıştı? 
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Megan üzüntüyle sandalyenin üzerine kıvrıl artık ona güvenemeyeceğini, bu yüzden de özüm önünden ayrılmaması gerektiğini söylemişti. Kendisinin böyle kabaca odaya getirmesi ve küçük bir çocukmuş gibi cezalandırmasının nedeni bu muydu? Despot bir baba gibi yemek yemeden yatmaya göndermişti san- i onu. 
Uzun bir süre öylece oturduktan sonra tekr kalkıp kapıya doğru yürüdü. Ve yan odada Saa adığını anlamak için içerisini sessizce dinledi. Ama se yoktu. Saatler geçtikçe genç kızın kızgınlığı ve gunluğu iyice artmıştı. Acıkmış ve susamıştı da. 
Üzerine giyebileceği bir şey bulamadan ve daha sonra geler olacağını bilemeden yabancı bir odada oturmak Meşan son derece huzursuz kılmıştı Pencerenin önünurup bir süre dışarıyı seyretti. Çiftler a) dalgaların nazlı nazlı sahili yaladığı sakla yy К Е İlk gece Mare'la birlikte yaptıkları yürüyüşü haпай, 
Ayın iyice yükselip gökyüzünü aydınlatışını izledi оен odadan hâlâ ses gelmiyordu. Mare nereye gitmiş Sonunda yatağın yanına gidip uzandı. Mare, seslerini duymaya çalışarak uykuya daldı. ЧУ Genç adamın yanı başından gelen neşeli ve canlı sesiyle uyandı. “Günaydın bebeğim! İyi dinlendin mi?” 
Megan gözlerini ovuşturarak doğruldu. Nerede olduğunu hatırlamıyordu. Sabah güneşi odaya dolmuş ve Marc elinde kahvaltı tepsisiyle yanına gelmişti. Tepsinin içindeki vazoda bir tek kırmızı gül vardı. 
Sen!” diye suçladı genç kız. Bir gece öncesinin kızкл ve siniri анаа daha canlı bir şekilde ortaга çıkmıştı. ““Yaptıl ndan sil cesaret r e шышы са 
“Dur, dur aşkım, kafama bir şeyler fırlatmaya kalkma,” diye uyardi Marc, yumuşak bil “Eli решоа ay ir 
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“Yaptıklarından sonra yüzüme bakabilmene bile hayret ettim!” diye haykırdı Megan. Genç adam yanıпа yaklaştığında dizlerinin üzerinde doğrulmuş, yatak örtülerini vücuduna sarmıştı. “Çelik gibi sinirlerin var! 
Hayatımda hiç bu kadar...” 

“Eh seni biraz sinirlendirdiğimi kabul ediyorum,” diye itiraf etti Marc, tek kaşını neşeyle kaldırarak. 
“Ama sana neler verdiğimi görür görmez beni affedeceğinden eminim.” 

“Seni asla affetmeyeceğim,” diye bağırdı Megan. 
“Asla! Benimle alay etmeyi de kes... sen... sen...” 

“İğrenç bir adam mıyım?” dedi Marc. Genç adamın gözlerindeki alaycı ifade iyice belirginleşmişti. “Yoksa hayvan mıyım? Ya da canavar mı demek istedin?” 

Megan kızgınlıkla keskin bir çığlık atıp yastığı Marc'a doğru fırlattı. Ama genç adam ondan atik davranıp yastığı çabucak yakalamıştı. “Geceyi iyi geçirdin mi? Oda rahattı, değil 

Megan ona iğreniyormuşcasına baktıktan sonra arkasına yaslandı. “Hayır. Senin gibi birinin hak ettiği sözleri söylemeyi bilmiyorum. Beni küçük bir çocukmuşum gibi odaya kilitledin. Bütün... bütün o olanlardan sonra...” 

Genç adam sabırsız bir edayla elini salladı. “Oh, şu anda bütün bunlardan bahsetmeyelim. Sabahın güzelliğini lüzumsuz hırçınlığınla bozuyorsun.” 

“Hırçın! Bütün olanlardan sonra ona söyleyeceği tek şey bu muydu?... Hırçın? Ama tabii Marc daima ona, yerine göre okşanacak küçük bir çocuk gözüyle bakmişti. Genç adam aralarında olanları hiç ciddiye almamıştı, hiç birini... Megan kızgınlığının soğuk bir acıya dönüştüğünü hissetti. Konuşmaya başladığında sesi bıçak gibi keskindi. “Benim hakkımda istediğini düşünebilirsin. Benimle alay edebilir, bana iki yaşında bir çocukmuşum gibi davranabil „ Hatta kendini çok akıllı, çok üstün görebilirsin...” Gözlerindeki yaşlara hâkim olmaya çalışarak konuşmaya devam etti. Onun 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karşısında bir kez daha zayıf bir kadın durumuna düşmek istemiyordu. “Ama bir tek şeyi unutmaman gerek. Sana karşı daima tam bir dürüstlükle davrandım. 
Yaptıklarım hakkında sana, kendime, ya da başkala rına asla yalan söylemedim ama sen... Sen çekiciliğini kullanıp beni etkin altına aldın. Buna kimsenin dürüstlük diyebileceğini sanmıyorum!” 

Genç adamın gözlerinden sanki bir an bir üzüntü bulutu geçti, Şaşırmış gibi bakıyordu. Megan onu etkile-Ур sartığım düşünerek içinde büyük bir mutluluk duy- 

B a Marc'ın gözleri; i bu i du. Ama gözlerindeki bu ifade çabucak yok 

“Bugüne değişik bir şekilde başla, kim,” 

di, tepside durmakta olan şişeyi eline айр acarak, Ol neş ışığı bardaklara boşalttığı içkinin köpüklerinde yansıyordu, “Şampanya!” dedi Marc, bardakları eline alıp birini Megan'a uzatarak, 

“Kahvaltıda şampanya mı?” dedi Megan ters bir sesle. Ama kızgınlığı yavaş yavaş kaybolmaya başlamış. 

. Hayatında hiç, Marc Campion gibi yakışıklı ve çekici bir erkekle, yatakta, şampanyayla kahvaltı edeceğini hayal etmemişti... Bardağı onun elinden aldı. 

Tatlılığına,” dedi genç adam bardağını kaldırarak. 
Kadehin arkasından bakan gözlerinin içi gülüyordu. 
Megan içkisinden bir yudum aldı. İçindeki kabarcıklar burnuna kaçmıştı. Bardağı masaya bırakıp tepsiye baktı. “Hepsi bu kadar degil,” dedi Mare tepsiyi kuçağıra yerleştirerek. Gümüş tabaklardan birini açtı, 

“"Bögürtleni” Birkaç tanesini eline alıp şampanya ka- 
--dehinin içine attı. “Harika tadı var,” dedi " 

“Gerçekten mükemmel.” 3... 

enç kız memnuniyetini belli etme s bah kahvaltısında böğürtlen ve a bə 

ə Mare büyük tabaklardan birini açı. “Om- 

Omletin iştah açıcı kokusu Megan”ın ağzının sulanmasına neden olmuştu. Önünde bu kadar keti N 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cekler dururken genç kızın ona olan kızgınlığını sürdürmesi çok zordu. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın midesi bir önceki gece yemek yemediğini hatırlatıyordu ona. 
Megan omletin üzerindeki sosa ve yanındaki kızarmış jambonlara baktı... 

Genç kızın gözlerinden kararsızlığı olduğu gibi okunuyordu. Marc’a karşı zayıflığını göstermek istemiyordu, ama midesiyle de başı dertteydi. Megan isteksiz görünmeye çalışarak çatalını kaldırdığında genç adam da, yanına oturup şampanya kadehini eline aldı. Megan” ın ilk lokmasını yutmasını bekledi. Ancak genç kız onun konuşmasına fırsat vermeden ikinci parçayı kesmişti biм, 
“Bana kızmakta çok haklısın Megan,” dedi Marc sakin bir sesle. “Ama bunları bugün dinlemek istemiyorum. Bugün için harika planlarım var ve hiçbir şeyin bunu bozmasına izin vermeye niyetli değilim.” 

Genç kız çabucak lokmasını yutup içkisinden bir yudum aldı. Yediği her lokma ona ne kadar aç olduğunu bir kez daha hatırlatıyordu. “Ne planı?” diye sordu merakını gizlemeye çalışarak. 

Marc içten bir kahkaha atıp Megan'ın bardağının ağтїт! eliyle kapattı. “Hayatım şampanya su değildir! О kadar hızlı içme! Sarhoş olacaksın ve sonuçta hiçbir yere gidemeyeceğiz.” 

Genç kız yüzünü buruşturarak baktı. Ve tekrar yemeğine dönerek, ““Nereye gideceğiz?” diye sordu. 

“Ада turuna çıkacağız Burada birkaç günlük işimiz daha kaldı ve sanırım ben de bir tatili hak ettim. Hem kızların da artık dinlenmeye hakları var.” 

Megan elinde bıçağıyla öylece durdu. “Bitti тї?” diye sordu. Başını kaldırıp Marc'a baktı. Kalbi korkuyla çarpmaya başlamıştı. “Yani... yani eve mi dönüyorsun?” 

““Hemen değil,” diye cevap verdi genç adam. “Önce New York'a gidip birkaç gün kalacağım. Sonra Londra. Ama bunları gerçekten merak ettiğini sanmıyorum.” 

Ama merak ediyordu. Megan onun nereye gideceğini bilmek istiyordu. İlk kez Marc'ın daima burada olmayacağını ve onu bir daha görmeyeceğini düşünmeye başlamıştı. Genç adam çok yakında gidecek ve Megan da onu bir daha göremeyecekti.... Genç kız kendini önündeki yemeğe vermeye çalıştı. Ama lezzeti bir anda yok olmuştu sanki. 

Marc bir avuç böğürtlen alıp ifadesiz bir şekilde kabın içindeki pudra şekerine batırdı. “Ama tabii programım henüz kesin değil,” diye ekledi, genç kıza ümit vermek istercesine, Bakışlarını Megan'dan ayırmadan böğürtlenleri ağzına attı, “Adada planladığımdan fazla kalabilirim. Burada resmini çekmeye değer bir sürü güzel şey var.” 

Genç kız, Marc'ın, yüzündeki mutlu ifadeyi görmesine fırsat vermeden başını önüne tabağına eğdi. Madem ki böyle olacaktı o da geri kalan zamanlarını mümkün olduğunca güzel geçirmeye çalışacaktı.... 

Ama kapının ağzından gelen bir kadın sesiyle bu küçük mutluğun tadına varamadan olduğu yerde donakaldı. “Marc? İçerde misin?” 

Kadın içeri girer girmez ikisinin yatakta şampanyayla kahvaltı ettiklerini ve Megan'ın çıplak olduğunu görmüştü. Yüz hatları bir anda gerildi ve gözleri buz gibi bir ifadeye büründü. Ama Megan bunu kendisinden başka birinin fark edebileceğinden emin değildi. Bu, aynı erkeğe âşık iki kadının, karşılaştıkları anda birbirlerine karşı duydukları nefretin ifadesiydi. 

Ama kadın çabucak kendisine hâkim olup kapının kenarına yaslandı ve rahat bir sesle, “İçeride misafirin olduğu zaman odanın kapısını kapatmayı öğrenmelisin canım,” dedi. 

Mare”ın kadına bakan gözlerinde en küçük bir ilgi ifadesi yoktu. “Ne oldu canım?” 

“Sadece bugün için ne tür planların olduğunu öğтептеуе gelmiştim,” diye karşılık verdi Olivette Caribi "in üzerinde dolaştı. Genç i ibi bakışları Megan'ın üzerinde 
Жы шп Кага kendisini son derece huzursuz уе issediyordu. Ке та anla çalışacağım,” dedi Marc. “Sana ihtiya чел | А а alıyorum," dedi Olivette kuru bir sesle ve ince k ayakkabılarının üzerinde döni a йр varada. Kısa bir süre sonra dışarı çıkmış ve ka 
ardından kapatmıştı. Е 4 
Puare sırıtarak Megan'a döndü. Namusuna sürülen lekeyi temizlememi ister misin, yoksa bu işi tel mayı yeğlersin?” ў ene kız çatalını kenara bırakıp sampanyasından bir yudum aldı. Konuşmaya başlamadan önce cesaretini toparlamaya çalışıyordu. “Mare,” dedi elinden g gince umursamaz bir tonda, "Kim bu kadın?” 
““Olivette mi? Bana öyle geliyor ki siz ikiniz bir izi sunuz?” ə i 
"İZ Evet ama... Demek istediğim...” Genç kızın şö mak istediği, onun Marc için taşıdığı önemdi. 
Onun yerine, “Ne iş yapıyor?” diye sordu... 
“Şanssız bir kadın. Modellik yapmak için Гала yar 
=i М к 7 
1 ve kendini ortada kalmış hissediyor. En büyük özek 
igi kendini genç modellerle kıyaslamaya çalışması Vi fotomodel acentalarından birini idare ediyor. 
irlil işiniz.” Al 4 
mn an yur y m, nn çok lezzetli.” A еп kiz Marc'a bakti. Genç adam her — si 
: ч > bi, umursamaz bir tarzda giyinmişti, au adə s k inde gri bir bleyzer ve pantolon, içinde is Mavi pek bir gömlek vardı. Hepsi birden gözlerinin rengiyle tam bir uyum sağlıyordu. лш i ir görünüşü vardı. nı be е р ы meyi sokaklarda geçirmiş bir erkeğe hiç ben 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zemiyordu. Sonunda merakı galip geliverdi ve ““ geceyi nerede geçirdin?” diye sordu Megan © o» Marc içten bir kahkaha attı. “Bu, konuyla ilişkili ті?” Birkaç böğürtleni eline alıp, “: iğzını aç,” dedi etiği böğürtlen Megan”a son derece lezzetli gelmişti. 
iraz daha şampanya koyması için bardağı uzattı, аы, basır,” dedi genç adam kararlı ЫЁ sesle, onun elinеп bardağını alarak. “Yeterince içtin. Sabahın bu gü азза kaçırmadan çalışmak için can atıyorum.” 
Oh,” dedi Megan hayal kırıklı ramışcasını Bugün yine fotoğraf mı ela ir 
“Biraz.” 
va, Resimleri пе zaman görebilirim? Banyo ettiklerin “Modellerimin resimlerin son halini ine izi eleri s görmelerine izin 
“mün karşılık verdi Marc otoriter bir sesle, adamın gözlerinin içi tekrar gülmeye başlamıştı. 
эң mü ы 3 
Gösterdiği zaman fazla kendini aş iy ar, Şimdi hemen giyin ve çıkalım aşkım,” 
ç a giyebileceğim hiçbir şey yok,” dedi birden hatırlayarak, Eğer Mare modellerin dolabundan т пе göre bir şeyler bulamazsa bungal il Gun üstüne gör bir geyler b bungalovuna bile “Ben hallederim,” dedi genç adam ve 
Ben hallederim, e odi 
Elinde elbiseyle döndüğünde Megan bunları kızları dolabından ödünç almadığını hemen fark etmişti. Bu, kumaştan yapılmış etekleri ve kolları dökümlü be. 
yaz bir elbiseydi. Yakasında ve bedeninde aynı renk. 
ten gizeiler, eteklerinde ise dantel ir şert vardı nefesini tı © im içi ыт Еа гав utarak yavaşça, “Bu benim için “Buna baktığında senden başka birine yakışabil žini düşünebiliyor musun?” dedi genç е yerek. "Seni sik sik bunun içinde görebileceğimi umu- 


“Оһ Marc...” Genç 5... elbiseyi vücuduna tuttu. “Çok güzel!” Ama birden Marc'ın bu kadar gururlanmasına izin vermemesi gerektiğini düşünerek döndü. “Bunu kabul etmemin uygun olacağını düşünüyor musun?” dedi iğnelercesine. 
““Yatağımdan çıkan bir kızdan başka, kimin gun olabilir?” dedi Marc sırıtarak. 
Megan içten bir kahkaha atıp şakayla genç adamı itti. 
“Senin için bir çift sandalet de getirdim,” dedi Marc, gülümseyerek. “Ата ayak numaran konusunda hata yapmış olabilirim.” 
“Elbise bedenimi nereden bildin?” diye sordu genç kiz araştırırcasına, 
Marc tekrar güldü. “Benim mesleğim bu.” 
Sandaletler de elbise gibi tam uymuştu. Megan saçlarını tararken Marc kapıyı vurdu. “Hazır mısın?” 
Megan aynadan ona Баки, “Bu elbisenin içindeyken bir çift kanat takabilirim... Tam masal prenseslerine layık bir şey bu.” 
Genç adam arkasından yaklaşıp onun ensesine bir öpücük kondurdu. “Sen bir prensessin zaten,” dedi. 
Megan'ın içini tekrar derin bir sızı kaplamıştı. 
Marc bir Land Rover kiralamış ve arka tarafını da piknik için gerekli olan şeylerle doldurmuştu. Kireç taşından yapılmış beyaz yolda arabayı sürerlerken, resmi çekilmeye değer dükkânların, taştan yapılmış tek katlı evlerin önünde durdular. Megan bir an bile, onun için poz vermekte olduğunu fark etmemişti. Genç adam komik hikayeler anlatarak onunla birlikte yürümüş ve sik sik tek kelime etmeden resmini çekmişti. 
“Biliyor musun bu yolları yapan mühendislerin hepsinin dünyanın en önemli yerlerine birer heykeli dikilтей,” dedi Marc. ““Adanın her yanı, eline aldığında bile kırılacak kadar yumuşak kireç taşıydı. Oysa zaman- 
1а en kalabalık trafiği bile kaldırabilecek kadar sertleştirildi.” 
“At arabalarını seviyorum,” dedi Megan birden. 
“Keşke adaya motorlu araçları sokmayıp sadece at arabası ve bisiklet kullanılmasını sağlasalar. Çok daha romantik olurdu.” 

“Hangisini tercih edersin?” diye sordu genç adam. 
“Tercihini söyle hemen gerçekleştirelim.” 

“Oh,” diye haykırdı genç kız. “Üstü açık at arabasına binelim! Her zaman çok istemişimdir! 

Marc hemen bir at arabası bulmuştu. Bindiklerinde Megan çocuklar gibi heyecanlıydı. Genç adamın işaret ettiği heykellere ve diğer güzel yerlere dönüp bakıyordu zaman zaman. Marc ise arada sırada fotoğraf makinesinin deklanşörüne basıyordu. 

Çıplak ayakla mercan kayalarından birine tırmandılar. Dalgalar ayaklarına vuruyor ve kayalara yaslanmış harika manzarayı seyrederken rüzgâr genç kızın elbisesini savuruyordu. Marc bu görüntüye dayanamaпи, Geriye doğru çekilip neşeyle bağırarak genç kızı görüntüledi. Daha sonra kayaların birinin içine girip rosbif, peynir ve Fransız ekmeğinden oluşan yemeklerini hazırladılar, 

Kısa bir süre sonra yere yaydıkları örtünün üzerine uzanmışlardı. Marc dirseklerinin üzerinde doğrulmuş genç kıza bakıyordu. Fotoğraf makinesinin varlığını bile unutmuş onu öylece yanına bırakmıştı. Megan da rüya âleminde gibiydi. Bu sabah olanlar gerçek olmayacak kadar güzel görünüyordu gözüne. Kendisini b; dan sürüklercesine çıkartan, odaya kilitleyen, ne giyip ne giymeyeceğini, nasıl makyaj yapacağını söyleyen, yi. 
yeceği yemeği onun adına ısmarlayıp ahlak üzerine söy-İevler veren bir adama âşık olmuştu... Genç kız şaşkınlıkla onunla geçirdiği zamanın her saniyesini sevdiğini fark etti, 

Marc, “Söylesene Megan,” diye söze başlayınca genç kiz başın kaldırıp опа Ба. “Eğer annen bilse ne derli?” pi 

“Neyi bilse?” 

“Bu yolculuğa çıkma nedenini. 

Megan'ın neşesi bir anda kaçmıştı. Genç bir kızın, 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sevdiği adamla ilgili, romantik hayaller kurarken hatırlamayı isteyeceği en son şey annesiydi. Ve Marc aralarında geçen onca şeyden sonra bile onu hâlâ küçük çocuk olarak gördüğünü belli etmişti. Genç adam bir türlü Megan'ın korunması gereken küçük bir kız olmadığını kabul etmiyordu. 

Megan omuzlarını silkerek bakışlarını kaçırdı. 
““Onaylamazdı tabii. Bilseydi.” V 

“"Biliyordur,” dedi Marc, kendisinden emin bir tarzда. 
Megan şaşkınlıkla onun yüzüne baktı. 

“Anneler daima bilir,” diye ekledi genç adam ve aya-Za kalkıp ardından Megan'ın da kalkmasına yardım etti. “Seni götürmek istediğim bir yer daha var.” 

Marc”ın söylediği yere geldiklerinde Megan nefesini tutmuştu. Göz alabildiğine giden bir leylak tarlası, yolun iki yanına uzanıyordu. Rüzgâr değdikçe sallanışları, büyük bir orkestranın çıkarttığı tatlı ezgileri anımsatıyordu. 

Leylakların hoş kokuları arabanın açık penceresinden içeriye dolmuştu. “Oh!” diye inledi Megan. “" yatımda hiç bu kadar güzel bir şey görmemiştim. 

“Bunları ihraç etmek için yetiştiriyorlar,” dedi genç adam. Arabayı yolun kenarına çekip park etti. Trafigin akışına engel olup olmayacaklarını kontrol ettikten sonra bir eline kamerasını aldı, diğer eliyle de Megan”ı tuttu. “Haydi gel!” 

Tarlanın ortasındaki yollardan dikkatle yürürlerken çiçeklerin tuzlu deniz havasıyla karışmış olan kokusunu içlerine çektiler. Megan uzanıp çiçeklerden birine dokundu. 

“İşte sen busun hayatım,” diyen Marc, aynı anda da deklanşöre basmıştı. “Senin ait olduğun yer burası, Taze, masum, ama dünyadan uzak... Buradan ayrıldığımda leylaklar arasındaki resmin benim için çok güzel bir anı olacak.” 

Hafif esen rüzgâr genç kızın ince elbisesini havalandiriyor ve düzgün bacaklarını ortaya çıkarıyordu. Megan çevresindeki bunca güzelliğin karşısında neşe ve mutlulukla gülerek koşmaya başladı. 

Marc fotoğraf makinesini bırakmış ve arkasından yetişip fark etmesine fırsat bırakmadan onu alarak havalandırmıştı. Genç kızın itirazlarına aldırmadan onu kolayca omzuna oturttu. Megan”ın etekleri sanki rüzgârla savrulan küçük bir bulutmuşcasına uçuyordu... 
Genç adamın gülen gözleri mavi bir kristal gibiydi. Leylakları umursamadan yürümeye başladığında, “Уарma... Bırak beni... Şu güzelim çiçeklere yaptığına bak!” diye haykırdı Megan. > 

“Bütün tarlayı satın alacağım!” diye haykırdı Marc. 
Sonra genç kızı yere bırakıp gıdıklamaya başladı. 

““Oh hayır... Yapma...” dedi Megan gülerek. Koşmaya başladığında leylaklar kokularını arkasından yetiştirmeye çalışır gibiydiler. 

Genç adam Megan” çabucak kollarının altından yakaladı. Genç kizin kahkaha dolu itirazları arasında, onu yumuşak yatağı andıran çimenlerin içine yavaşça yatirdi, Dudakları hala gülmekte olan Megan”ın dudaklarını örttü. 

Genç kız itiraz etmeye çalışmadan neşeyle kollarını onun boynuna dolamıştı. Marc'ın varlığını hissetmek onu çok mutlu ediyordu. İçgüdüsel olarak karşılık vermeye başladı. Genç adamın parmakları sutyenin üzerine doğru kaydı ve ince kumaşın üstünden göğüs uçlarına dokundu. Alev alev yanan yüzünü çıldırtıcı bir yavaşlıkla öpmeye başladığında Megan nefes nefese kalmıştı. “Çok güzelsin aşkım... Benim tek aşkım... Keşke nasıl aklımı başımdan aldığını bilebilseydin)” 

Genç adamın parmakları yavaşça Megan'ın düğmelerine kaydı. Genç kız daha fazla dayanamayacağını hissediyordu. Marc sutyenini tümüyle çıkartıp göğüslerini öpmeye başlamıştı. Genç adam en hassas noktalarını bir kez daha okşadıktan sonra Megan”ın yüzünü ellerinin arasına alıp gözlerinin içine bakarak, “Seninle 

94 








Düzenleme Ser ге$ & Sahara 


burada çiçeklerin altında sevişmek istiyorum...” diye fısıldadı. Е 

Megan”ın dudaklarının arasından bir mutluluk tisi çıktığında genç adamın dudakları onunkileri örtmüştü. а arzu ve şehvet doluydu. Birbirlerine duydukları ihtiyaç kolayca anlaşılabiliyordu. Marc elini onun sırtına doğru bastırıp genç kızı, kendine doğru çektiğinde kalpleri aynı кы atıyordu. Megan ar- 

hiçbir düşünemez olmuştu... 

ас əsi s kollarının arasından bıraktı Bu бу- 
1езїпе çabuk olmuştu ki, Megan ne olup bittiğini anlayamamıştı. Genç adam dirseklerinin üzerinde doğrulup alnını yumruğuna dayadı. Tüm kasları gerilmişti. 
Megan onun düzenli ama derin soluk alışlarını hissediyordu. in ў 

Genç kız titremeye başlamıştı. Kendisini ihanet edilmiş, aşağılanmış ve bomboş жара du. Titreyen parlarıyla sutyenini giymeye çalıştı. 

mir а “əə, Mare yüzüne bakmadan boğuk bir sesle inlercesine, “Tanrı aşkına çocuk, ben sadece insaтип!” dedi, s 

Genç kız şaşkınlıkla sadece, “Marc...” diyebilmişti. Böylesine mutsuz ve yapayalnız bir halde ortada kalmak istemiyordu. Leylakların kokusu birden insanı rahatsız edecek kadar ağırlaşmıştı sanki. 

“Ата beni çılgına çevirdin,” dedi genç adam çoktandır tuttuğu nefesini yavaşça bırakarak. Sesi, kontrol altına almaya çalıştığı için aşırı yumuşak çıkıyordu. Megan'a doğru döndü. Dudaklarında hafif bir gü-Tümseme belirmişti ama gözlerinin içi gülmüyordu. “Ve sen de çok tedbirsizsin.” ий, 

Megan üzüntüyle bakışlarını öne eğerek elbisesinin düğmelerini ilikledi. “Asla” dedi Marc kendinden emin bir tavırla ve parmağıyla işaret ederek, “Asla bir erkegin senin için elbise seçmesine izin verme. Mutlaka düğmeleri önden kolaylıkla açılan bir modeli seçecektir. 

Ayağa kalkıp genç kızında kalkmasına yardım etti. 
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Megan hâlâ onun yüzüne bakmı, ordu. 
sinden tutup kendininkine ана də gan,” dedi hıçkırırcasına, “O aptal George'la evlen ve kasabanda kalıp dört dörtlük çocuklar yetiştir. Senin için güvenceli olan tek yaşam tarzı bu, inan bana.” 
Genç kızı kolundan tutup, tarladan dışarı doğru yürümeye başladı. Sadece bir kez Megan'ın saçına leylak takmak için duraklamıştı Megan hayatı boyunca bu anıyı hatırlayacağını ve evine döndüğünde Marc”tan geride kalan tek şeyin de bu olacağını biliyordu. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Megan, Marc’dan bir daha haber alamamaktan korkuyordu. Bu korkunun içinde nasıl oluştuğunu tam olarak bilemiyordu ama, genç adam akşamüzeri vedalaşmak üzere yanağına hafifçe bir öpücük kondurduğu anda onun bakışlarından sezmişti bunun. 






da şaşırmasına gerek olmadığını fark etti. 
tamamlamak için önümüzdeki birkaç gün deliler gibi çalışmam gerek aşkım,” dedi genç adam, “Korkarım bu yüzden birbirimizi pek fazla görmeye fırsat bula- 





” dedi genç kız sakin ve doğal görünmeye çaşarak. “Anlıyorum.” 

““Benim neşe dolu arkadaşlığım olmadan tek başına ne yapacaksın?” 

Метак etme,” diye karşılık verdi Megan yorgun bir sesle. “Sen ortadan yok olur olmaz kendimi sekse susamış erkeklerin önüne atacak değilim. Beyaz atlı şövalye gibi yanıma koştun ve artık görevin sona erdi.” 

Marc bir an durakladı. “Ne demek istiyorsun?” 

“Artik beni koruyacak birine ihtiyacım olmadığını söylemeye çalışıyorum,” dedi Megan kararlı bir sesle. 
““Söylemeye cesaret edemediğin şeyleri söylemene yardım ediyorum Marc. Artık kendini beni gözleyip korumak zorunda hissetmene gerek yok. Hem bu işten artık ben de sıkılmaya başlamıştım.” 

Bunları söyledikten sonra telefonu kapatan Megan onun tekrar aramasını bekliyordu, ama genç adam bir daha aramadı. Ondan sonraki kırk sekiz saat boyunca 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her an, her dakika Megan ondan telefon bekledi. Daha sonraki günler telefona bakıp çalmasını beklemekten kurtulmak için bungalovundan çıkıp saatlerce dalgalı sahillerde dolaştı, güneşin altında yattı, kasabaya inip hatıra eşyaları satan dükkânları dolaştı. Sadece yemek için otele uğruyor ve yemeğini her an Marc'ın kendisini görüp yalnızlık çektiğini düşünmesinden korkarak yiyordu. 

Marc haklıydı. Eve dönüp George'la evlenmeli ve hayatının geri kalan kısmını sıkıcı, tekdüzeli kasaba halkıyla birlikte geçirmeliydi. 

Genç kız bu yolculuğa kişiliğini kanıtlamak için çıkmış, ama sonunda kendi hakkında hoşuna gitmeyen şeyler keşfetmişti, O modern bir kız olmak için yaratılmamıştı. Megan eski kafalı, tek bir erkek için yaratılmış bir kızdı. 

Ме var ki, kendisini yalnızca, başına dertler açan küçük bir kız olarak gören bir erkeğe âşık olmuştu. Ve onunla da herhangi bir gelecekleri yoktu. Megan duyduğu arzu Marc için hiçbir anlam ifade etmemiş, içgüdüsel tepkileri ise onu sinirlendirmişti. Marc onun gerçek bir kadın gibi, arzularına karşılık verebilecek olgunluğa sahip olduğuna asla inanmamıştı. Ya da nedeni daha da basitti... Tatilini renklendirip canlandırmak için Megan'la romantik bir oyuna girişmiş, ama sonunda, aptal bir bakireyle uğraşmaya değmeyeceği- ne karar vermişti. 

Genç kızın tek isteği bütün yaşamını onunla birlikte geçirmekti. Ama Магсчп kendisine verebileceği tek şey, birlikte geçirecekleri tek bir geceyse, bunu da sevinçle kabul ederdi. Tabii o isterse... 

Adada geçirdiği günler su gibi akıp gidiyor, ama Megan, Marc'a karşı duyduğu özlem yüzünden tek bir günün bile tadını çıkartamıyordu. Erkeği bırakıp gidince kendini yapayalnız, kaybolmuş ve çaresiz hissetmeye başlamıştı. Eğer Marc şu anda onu görse kim bilir nasıl gülerdi! 
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Sonunda Megan ona ve biraz da kendi kendine yanıldığını kanıtlamaya karar verdi. Marc ortada yokken nasıl davranacağını çok iyi biliyordu. Bu adaya bağımsızlığını ilan etmeye gelmişti ve etmeliydi... Barda bir erkekle tanışıp arkadaş olmak ne kadar tehlikeli olursa olsun bunu denemeliydi: Limanda her saat başı yeni bir tur başlıyordu. Megan kısa bir süre sonra kendisini on beş kadar turistle birlikte güverteye tırmanır- ken buldu. Eğlenmeye karar vermişti ve eğlenecekti! 

Küçük teknenin alt kısmına neşeli renklere boyanmış birkaç bank konmuştu. Yolcuların pek çoğu oturmayı tercih etmiş, bir kısmı da, kenardaki parmaklıklara yaslanmışlardı. Megan da onların arasındaydı. 
Genç kız arkalarında kalan denizi seyretmeye koyuldu. Teknenin, ardinda köpükler bırakarak ilerleyişi son derece huzur vericiydi.'Megan yavaş yavaş rahatladığını ve kısa bir süre için de olsa Marc”la ilgili düşüncelerden sıyrıldığını hissetti. Bir an omzuna bir elin değmesiyle yerinden sıçradı. 

“Denize özlem duymuyorsun herhalde, değil mi?” 

Kendisiyle konuşmaya başlayan genç, açık sarı saç- 
1, yanık tenli, beyaz şort ve açık sarı tişört giymiş bir delikanlıydı. Son derece temiz ve hoş bir yüzü vardı. 

Megan güldü. “Hayır, pek sayılmaz.” 

““Ben de dönerken seni bir salın üzerinde denizin ortasında bırakmak zorunda kalacağımızı düşünmüştüm,” dedi genç adam gülümseyerek. Yanına yaklaşıp parmaklıklara yaslandı. Gülüşü son derece tatlıydı. “Nerelisin?” 

“Maryland” 

“Benim yaşadığım yerden pek uzak değil,” diye cevap verdi genç adam mennuniyetle. “Ben Delawere'deyim.” Elini uzattı. “Nasılsın, Maryland?” 

Megan gülerek onun uzattığı eli sıktı. “İyiyim teşekkür ederim, Delaware.” 

“Adaları beğendin mi?” diye sordu genç adam ilk neşeli halleri geçtikten sonra. 
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“Oh,” diye inledi Megan parmaklıklara yaslanıp kıyıya bakarak. “Çok güzel, sence de öyle değil mi? Seyahat acentasındaki broşürde yazdığı gibi, tam bir cennet.” 

“Gerçekten güzel,” diye onayladı genç adam. “Ama hiçbir yer insanın evi gibi olamaz.” 

İtiraf etmemesine rağmen Megan da yavaş yavaş evini özlemeye başlamıştı. Burada du up onunla ailelerinдеп ve kasabalarından bahsetmek hoşuna gitmişti. Yol boyunca iki dost gibi sohbet ettiler, Sonunda tekne limana yanaştığında, Megan genç adamın birlikte çıkmalarını teklif edip etmeyeceğini merak ediyordu. Eğer böyle bir teklif yaparsa ne cevap vereceğini bilemiyordu. Bir an Marc” ve onun böyle bir arkadaşlığı da, bardan bir erkekle çıkmakla eşit tutup tutamayacağını düşündü. Ama modern bir kız bir erkekle başka nasıl tanışabilirdi? Hem buraya ilk geldiğinde yanına yakla-Şıp arkadaşlık etmeye başlayan ilk kişi de Marc olmuştul Genç kiz, en nihayet teklif edecek olursa bu yeni dostuyla görüşmeyi kabul edeceğini düşündü. 

Gemiden inerlerken genç adam hafifçe Megan”ın kolundan tutup onun kalabalığa çarpmadan çıkmasına yardım etmişti. “Dinle, eğer gecenin geri kalan kısmında bir işin yoksa...” diye fısıldadı alçak sesle. 

Genç kız tereddütle durmuştu. Aslında sorun Marc” dan başka biriyle çıkmak istememesiydi. Ama sürekli olarak da kendisine hiç aldırmayan ve asla aldırmayacak olan bir erkeği düşünemezdi... 

““Demek istediğim,” diye devam etti genç adam. 
““Otelim buradan fazla uzakta değil. Bir şişe şarap alıp gidebiliriz.” 

Megan duyduklarına inanamıyormuşçasına onun yüzüne baktı. “Ne?” 

Delaware sırıttı. “Pekâlâ şarabı unut.” Kolunu genç kızın omzuna atıp onu sıkıca kendisine doğru çekmiş. 
ti, 

Megan onun kollarının arasından sıyrılarak, “Teklif etmeye çalıştığın nedir?”” dedi huzursuz bir sesle. 

“Haydi bebeğim,” dedi genç adam. Gülüşü artık eskisi gibi içten ve sevimli değildi. Bakışları da onu yiyecekmiş gibi bir hal almıştı. “Çok iyi anladın. İkimiz de yetişkin kişileriz ve sen hiç de fena bir yavru değilsin. Birkaç dakika önce de, beni güverteden aşağıya atmaya çalışır gibi bir halin yoktu. Bu küçük oyunlarla vakit kaybetmeyelim, olur mu?.. Haydi canım gide-Жа” 

Megan içini çekip genç adamı hızla itti. “Bırak benil” diye haykırdı ve yanından uzaklaşmak için hızla döndü. 

“Hey, bu da ne demek oluyor?” diye ardından ba-Bırdığını duydu adamın. “Sen nesin bel.. kendini ne sanıyorsun?” 

Genç kız kalabalığı yararak yürüdü. Yüzü ateş gibi yanıyor vücudunun her yanı sinirden titriyordu. 

“Yirminci yüzyılda yaşıyoruz bebeğim!” 

Megan çabucak caddeye çıkıp bir taksiye bindi. Baş-Ка şartlar altında olsa bu durumu komik bulabilirdi, ama şu anda hiç de komik gelmiyordu ona. Bungalovuna giderken sakinleşmeye çalışıyor, ama olanları her düşünüşünde yanakları kızarıp midesi yanmaya başlıyordu. “Adi bir herifle karşılaştın diye böyle kendini bırakmamalısın” diye düşünmeye çalıştı. Hayır bir de-Zil iki adi adamla tanışmıştı. Onun yanına geldiğinde alyansını bile çıkartmak gereğini duymayan bardaki adamı düşündü. Şu anda ihtiyaç duyduğu kahraman şövalyesi neredeydi? İçini derin bir hüzün kapladı. Kendisini kirlenmiş, basit ve utanç içinde hissediyordu. Eğer modern yaşantı denilen buysa Megan bunu istemiyordu. Böyle bir hayat ona uygfin değildi. Marc çok hakhydı. 

Kapısını açar açmaz telefonun çaldığını duydu. Hâlâ şaşkınlığı geçmemiş olduğu için açmadan önce bir an durakladı. 

“Мерап!”” Marc'ın sesi son derece endişeli çıkıyordu. “Bütün bir akşam seni aradım! Neredeydin?” 

Genç kız içini büyük bir rahatlığın kapladığını hissederek yatağın kenarına oturdu. “Dışarıya çıkmıştum,” dedi kısaca. Tanrım onun sesini duymak ne kadar güzeldi? 

“Hayatım, iyi misin?” diye ısrar etti Marc. “Sesin çok üzgün çıkıyor.” 

““Bir şeyim yok,” dedi Megan, yavaş yavaş normal ses tonuyla konuşacak gücü kendinde bularak. “İyiyim.” Bir gün ona olanları anlatabilirdi, ama bu gece değil. Bu gece genç adamın nasihatlerini dinleyecek gücü yoktu, 

Kısa bir sessizlikten sonra, “Şey... buradaki işim bitti. Kızları uçağa bindirdim ve yasal olarak tatilime başladım,” dedi Mark. “Ви gece bunu benimle birlikte kutlamak ister misin?” 

“Çok isterim,” diye cevap verdi Megan. Sesi yumuşak ve sevgi dolu bir ifadeye bürünmüştü. 

“İyi. Öyleyse buraya gel. Otelde bir şeyler yedikten sonra daha sakin ve rahat bir yere gideriz. Ben hemen duşa giriyorum eğer kapıyı duymazsam sen içeri gir.” 

“Olur.” 





“Birkaç dakika sonra görüşürüz aşkım.” 

“Görüşürüz!” 

Megan kendi kendine mutluluktan adeta aptallaşmış bir ifadeyle gülümseyerek telefonu kapattı. 

Çabucak üzerini değiştirdikten sonra saçlarını fırçalamaya koyuldu. Marc gitmemişti, hiç değilse bundan sonraki birkaç günleri birlikte geçecekti. Aceleyle dışarı çıkıp otele doğru yürüdü. 

Kapıyı hızla vurmasına rağmen içeriden ses gelmeyince genç adamın söylediği gibi içeriye girdi. “Marc!” 
diye seslendi. “Ben geldim!” 

Ama onu cevaplandıran yatak odasından çıkmakta olan Olivette Carlisle, oldu. “Merhaba Megan.” 

Megan ona bakakalmıştı. Kalbinin soğuk ve tatsız duygularla dolduğunu hissetti. Marc modelleri uçağa 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Bindirdiğini söylemişti, öyleyse bu kadının ipek piya ma ve şifon sabahlıkla yatak odasında ne işi vardı?.. 
, Olivette onun düşüncelerini okumuş gibi sinsice gü-İumsedi. “Ben de tekrar görüşme fırsatını bulacağımızı ummuştum canım,” dedi. “Buraya gelmen ne büyük şans.” 

“Marc...” diye söze başladı. Megan kendini toparlayabilmek için büyük bir güç sarfederek: “Marc beni bekliyordu... Kendisi nerede?” 

Olivette soğuk bir edayla tek kaşını kaldırdı. “Seni bekliyor muydu? Bana böyle bir şeyden hiç söz etmedi.” Kendinden emin bir tavırla, umursamıyormuş gibi omuzlarını silkti. “Belki de resmini yeniden çekmek istiyordur. Sanırım son çektikleri pek umduğu gibi çıkmamış.” Kaşını tekrar hafifçe kaldırdı. Tavırları Megan”ı hem kızdırıyor hem de ürkütüyordu. “İçeri gel de sana ne demek istediğimi göstereyim canım.” 

Konuşması ve ses tonu genç Кага eski bir çocuk şarkisini: hatırlatmıştı: “Gel küçük böcek, gel ağlarıma gel..." Ama gene de çaresizce onun ardından yürüyüp yatak odasına girdi. 

İçeriye girdiğinde genç kızın gördüğü manzara tahmin ettiğinden çok daha korkunçtu. Yatak örtüsü karmakarışık olmuş, yastıklar da yere atılmıştı. Masanın üzerinde iki kadeh ve yarısı içilmiş bir şişe şarap duruyordu. Marc”ın elbiseleri, sabırsızca çıkarılmış gibi etrafa atılmıştı. Genç kız içini büyük bir üzüntünün kapladığını hissetti. Ama aklının karışıklığı daha ağır basıyordu. Eğer Marc kendisinden önce ya da sonra bu kadınla yatacaksa onu neden çağırmıştı? 

Olivette yüzünde memnun bir ifadeyle onu izliyordu. Sonra umursamaz bir edayla üzerine fotoğraflar yayılmış olan masaya doğru yürüdü. “Gel buraya canım,” dedi. “Gel de şunlara bir bak.” 

Megan titreyen bacaklarına hâkim olmaya çalışarak kadının yanına gitti. Masanın üzerindeki bütün resimler kendisine aitti. Ama toparlanıp bunlara tek tek bakmaya başlaması oldukça zaman almıştı. Birden Olivette'in bu resimleri kendisine neden gösterdiğini anladı. 

Fotoğrafların pek çoğu, son görüşmelerinde genç adamın onu bırakıp, Megan'a eve dönmesini söylediği gün çekilmişti. Yollar, at arabası, leylak tarlası, hepsi vardı. Resimdeki kızın gözlerinden duyduğu aşk ve hayranlık kolayca okunuyordu... Kameranın ardında duran erkeğe karşı duyduğu her şey o resimlere yansımıştı. 

“Ви fotoğraflara bakan kör biri bile olsa, bunların âşık bir kadına ait olduğunu anlar,” dedi Olivette, manikürlü parmağını umursamazca sallayarak. “Çok aptalca davranıyorsun hayatım. Bunu sana daha önce de söylemiştim,” diye ekledi sıkıntılı bir ses tonuyla. 
“Marc bu tür şeyleri çok sıkıcı bulur.” 

Megan donakalmıştı. “Marc... Marc bu resimleri gördü mü?” 

“Tabii gördü. Sana çok eğlendiğini söyleyebilirim, ama sen de bu tür şeylerin onun için fazla değişik olmadığını tahmin edersin. Sana onun ne kadar dayanılmaz biri olduğunu söylememe gerek yok.” 

Megan'ın kalbi acıyla burkulmuştu. Demek biliyordu! Bu resimlere baktıktan sonra küçük, aptal bir kızın kendisine çaresizce âşık olduunu anlamaması müm. 
kün değildi... Ve şüphesiz genç kızın korktuğu gil kahkahalarla da gülmüştü. Megan onun asla bunu anlamasını istememişti! Marc”: çok sevmesine rağmen onun kendisini asla sevemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden de duyguların: sonsuza kadar içinde saklamaya kaтаг vermişti. Ama şimdi her şey tersine dönmüş ve genç adam onunla alay etmişti. Bu Megan'ın dayanabilece-Binden çok daha büyük bir darbeydi. 

“Tabii hiçbir zaman Marc’ın bir aziz olduğunu düşünmedim,” diye devam etti Olivette, aynı can sıkıntısıyla. Megan şu anda koşup buradan kaçmak istiyordu, ama adeta olduğu yere çakılmış gibiydi. “Daha önce de pek çok kişi oldu. Bir sürü aptal, hırslı genç kız onun hayatına girdi ve hak ettikleri karşılığı aldılar,” 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diyordu kadın sesine duygusal bir ifade vermeye çalışarak. “Hiçbiri iştim, ama sen diğerleriyle kıyaslanamayacak kadar masum ve safsın. Bu yüzden bunları sana gösterdim... Fazla geç olmadan kendini kurtarıp yeni bir hayata başlamanı istiyorum.” 

Megan ne konuşabiliyor ne de yerinden kıpırdanabiliyordu. Gözlerinden çaresizlik yaşları dökülürken kendinde gözyaşlarını eliyle silecek gücü bile bulamadan öylece durdu. 

“Onu değiştirebileceğini düşündüğünü biliyorum,” diye devam etti Olivette yavaşça. “Ama bunu senden çok daha etkileyici kadınların da denediğini ve sonucun hep aynı olduğunu söylemeliyim. Neden biliyor musun? Çünkü kimse pençelerini Marc Campion”a geçiremez. Böyle bir şey olduğu anda Marc o kişiden buz gibi soğur ve sonunda gerçekten ihtiyaç duyduğu tek kadına döner.” 

“Haklısın Olivette.” 

Marc üzerine kısa mavi bir kimona giymiş, boynuna havlusunu asmış, kapının ağzında duruyordu. Duştan yeni çıktığı için saçları hâlâ ıslaktı ve yüzüne su damlacıkları düşüyordu. Sesi buz gibiydi, ama yüzünde herhangi bir ifade yoktu. Tamamiyle ifadesizdi. 

Telefona doğru yürüyüp ahizeyi kaldırdı. Megan yanında durmakta olan kadının birden çok şaşırdığını ve paniğe kapıldığını fark etmişti. Şimdi tek düşüncesinin, bu odadan ve Mare'ın delip geçen bakışlarından kurtulmak olduğu açıkça belliydi. 

““Gayle,” dedi Marc telefona, “Görünüşe bakılırsa Miss Carlise uçağını kaçırmış. Lütfen bundan sonraki ilk uçakta yerini ayırtır mısın? Oh...” diye ekledi umursamaz bir tonda. “Bir daha asla kendisiyle çalışmayacağımızı da bir yana not ediver. Aslal” 

Marc sakin bir tavırla ahizeyi yerine bırakırken Olivette'in içini çektiğini duydu Megan. Ama kadın bir türlü Marc'ın yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. 
Megan birden kendinde güç bularak Marc”ın yanından 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geçip diğer odaya girdi. Ve genç adamın kendisine seslenmesine aldırmadan gözyaşları içinde koridora çıktı. Asansörün önüne geldiğinde Marc”ın sesini tekrar duydu, ama aldırmadan asansöre binip kapısını kapattı. 
Buğulu gözlerle otelden çıkıp sahile doğru koştu. Burada denizden başka onu görebilecek kimse yoktu. Bu kez hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. 

Genç kız kayalardan birinin ardına gizlenip dizlerini çenesine çekti ve ateş gibi yanmakta olan yüzünü ete-Bine gömdü. Marc yirmi dakika kadar sonra onu bulmuştu ve yanındaydı... 

Genç adam giyinmeye bile gerek duymadan üzerine şortuyla ve önü açık bir gömlek giyip dışarı fırlamıştı. 
Megan”ın yanına diz çöküp elini onun titremekte olan omzuna koydu. “Tamam artık,” dedi şefkatle. “Bu kadar yeter,” 

Megan boş yere hıçkırıklarına mani olmaya çaalışıyordu. Genç adamın kendisine acımasını ya da kendisiyle alay etmesini istemiyordu. Tek istediği yalnız kalтаки. Derin bir nefes alıp yutkunduktan sonra büyük bir güç sarfederek titremesine engel olmaya çalıştı. 

“О kadın deli,” dedi Marc sakin bir sesle. “Telefonda seninle konuştuklarımı duyup, bütün bunları planlamış olmalı. Bütün isteği seni yaralamaktı ve görünüşe bakılırsa bunu da başarmış. 

Son sözlerini söylerken genç adamın sesinde acı bir ton vardı. Megan'ın artık rol yapmasına ve olduğundan başka türlü görünmeye çalışmasına gerek yoktu. 
Başını kaldırıp Marc'a baktı. Ay ışığında genç adamın tüm kaslarının gergin olduğu belli oluyordu, ama gözlerinde tatlı bir ifade vardı. Bu, Megan'a konuşmak için 

cesaret verdi. “Senin,” dedi kararlı bir sesle. “Onunla ilişkin oldu mu?” 

Marc “Evet? anlamında başını salladı. ““Bir kere olmuştu,” diye itiraf etti. “Uzun zaman önceydi. Ve şu modern, kibar ilişkiler gibi, çabucak da sona erdi. Sonuçta iki arkadaş, iki eski dost gibi ayrıldık... En azından ben öyle olduğunu sanıyordum... Görünüşe bakıола Olivette uzun zamandır arkamdan oyunlar çeviriyormuş. Doğrusu o berbat olayın tam ortasında içeri irdiğim için, üzüntü duymuyorum.” 
à Megan genç adamın doğru söyledi ini biliyordu, ama nedense, bu her şeyi daha da kötüleştiriyordu. Olanlanı değiştirmeleri mümkün olamayacağı halde bu olay yüzünden ilişkileri değişebilir ve Megan onu bir daha iç göremeyebilirdi. 
+ canım,” dedi Marc yavaşça. “Gerçekten çok çirkin bir durumdu, ama artık bitti. Unutmaya çalış... 
Islak kumun üzerinde oturma aşkım üşütebilirsin. 
ayır,” diye inledi Megan ama genç adamın kendisini elinden tutup ayağa kaldırmasına karşı çıkmadı. “Henüz bitmedi.” Bunun aldığı terbiye ve gördügü eğitime uygun olmadığını bilmesine rağmen düşündüklerini söylemesi gerektiğini hissediyordu. Şimdiye kadar hep böyle konularda önce erkeğin konuşması gerektiğini düşünmüştü, buraya gelirken gelenekleri ve inançlarını bir kenara bırakmıştı... Eski Megan olsa belki başaramazdı, ama artık toy bir kız değil, âşık bir kadındı. Ve onu kaybetme pahasına bile olsa gerçeği daha fazla gizleyemezdi. Zaten ona sahip bile değildi Кі. 
“Sen... resimleri gördün ve Olivette”in söylediklerini duydun...” Başını kaldırıp Marc'a baktı. Gözleri hâlâ buğuluydu ve ne kadar kırıldığı okunuyordu. Kendini biraz olsun anlaması için yalvarırcasına bakıyordu genç adama. “Doğru Marc,” diye fısıldadı. “Ben... ben seni viyorum1” Ё 
““Mare"in bakışları yumuşamıştı. Elini uzatıp yavaşça onun yanaklarından aşağıya atmakta olan yaşları sildi. “Bunu neden utanılacak bir şeymiş gibi söylüyorsun canım? Senin gibi tatlı ve değerli biri tarafından sevildiğim için neden kızayım? Hayır aşkım...” Hafifçe eğilip Megan”: dudaklarından öptü. Sonra da, “Вапа vermek istediğin bütün aşkı alacak kadar bencilim, ne yazık ki,” diye ekledi duygusal bir edayla. Gözlerinden, içten olduğu belli oluyordu. 

Megan”ın aklı karışmıştı. Kendini garip bir şekilde rahatlamış hissetmesine rağmen aynı zamanda derin bir boşluk ve kırgınlık duyuyordu. Ondan duymayı istediği sözler bunlar değildi. Belki de Marc onun daha fazla kırılmasını istemediği için böyle davranıyordu. 

Genç adam kolunu Megan'ın omuzuna attı. “Haydi bira yürüyelim ve gecemize yeni baştan başlamaya çalışalım.” 

Genç kız içinde duyduğu üzüntünün bir anda yok olduğunu hissetmişti Ne düşüneceğini bilemiyordu. Kendinde ona “evet”, ya da “hayır” diyecek gücü bulamıyordu. Her zamanki gibi Mare'ın kendisini idare etmesine izin verdi. 

Deniz hafif dalgalıydı ve ay ışığı dalgaların tepesin- de yansıyordu. “Korkarım yağmur yağacak,” ” dedi Marc. 

“Hava gerçek olmayacak kadar güzel,” diye cevap verdi Megan. Genç kız, kendi kalbi böylesine kırıkken havadan bahsetmeyi çok saçma buluyordu. “Şurada birkaç günüm kalmışken yağarsa çok ayıp etmiş olur.” 

“Kaç günün kaldı?” diye sordu genç adam. 

“Beş gün.” Yollarının ayrılmasına ve bu rüyanın bitmesine sadece beş gün kalmıştı. 

Megan”ın bungalovunun önündeki sahilde dolaştılar. 
“Yemek yemeliyiz,” diye гаг etti Marc, 

“Ben... ben pek aç değilim 

“Yalnız kalmak ister misin?” 

““Hayır,” dedi Megan çabucak ve başını sallayıp Marc'a baktı. “Daha çok erken...” 

Genç adam, cümlesini bitirmesine fırsat vermeden onun dudaklarını kendisininkilerle örtmüştü. Bu yumuşak, tatlı, şefkat dolu bir öpücüktü ve çok çabuk sona ermişti. Başını kaldırdığında hüzünlü bir ifaы vardı. Megan şaşkınlıkla onun gözlerinin içine bakmusun Megan?” diye fısıldadı Marc. 
Genç kız titremeye başlamıştı. Yalvarırcasına onun yüzüne baktı. “Evet,” dedi yavaşça. 
“Öyleyse daha fazla zaman kaybetmeyelim,” diye mırıldanan Marc, kolunu omzuna atıp ona sarıldı. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 





б Megan bacaklarının garip bir şekilde güçsüzleşti hissediyordu. Kalbi göğsünü delecekmiş gibi çarpıyor ve kendini son derece heyecanlı hissediyordu. Mare durup yavaşça alnından öptüğünde birden gerginleşmiş. 
ti. “Korktun mu?” diye sordu genç adam şefkatle. 

"Megan bakışlarını ona doğru kaldırdı. Gözleri irileşmiş ve dudakları nefes nefese aralanmıştı. “Bi... bi. 
raz,” diye fısıldadı. 

Genç adamın dudakları içten ve duygusal bir edayla kıvrılmıştı. “İçeri girdiğimizde fikrini değiştirecek misi?” Sesi son derece yumuşak çıkmasına rağmen, Me 

ın, onun arzusunu ta içinde duyar i neden olmuştu. ən əş 

“Ha... hayır,” diye fısıldadı genç kız. Onu sevi du ve teklif etiği sadece bir gecelik aşksa “əş muniyetle Каш ederi, 420000 

ігдеп gölgelikten birinin çıktığını fark ettiler. A; ışığının altına geldiğinde kim olduğu rahatça anlaşılır yordu. “Merhaba Megan”. 

Genç kız hafif bir çığlık atarak Mare'a iyice sokulmuştu. Uzun bir süre gözlerine inanamıyormuşçasına 

akt, Mare'n güçlü kollarını omuzlarında hissediyor- 


u. 
Neden sonra, “George!” diye inledi. 

.. adam ШТ iyice yaklaşmıştı. “Şaşırdın mı?” 

arc'ın, omuzlarını saran kolları yavaşça gevşemişti. 

akan ve alaycı bir ifade vardı. Megan'ın 

endini toparlayıp cevap vermesi gene oldukça uzun bir zaman aldı. “Bo. evet” © ri 

Marc çabucak öne doğru çıkıp elini uzatmıştı. “Ben 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Marc Campion. Megan sizden sik sık söz ediyordu.” 

George kendisine doğru uzanan eli mutlulukla sıktı. 
“George Elsing. Tanıştığımıza sevindim.” 

"Мате fotoğrafçıdır,” dedi Megan tereddütle, “Profesyonel bir fotoğrafçı. Kendi in birkaç kez poz verdim... Model olarak demek istiyorum. Resimleri masazinlerde, moda mecmualarında çıkıyor.” 

Genç kız bu şaşkınlığının Marc” çok eğlendirdiğinin farkındaydı, ama George oldukça etkilenmiş görünüyordu. “Sahi mi? Daima Megan'ın iyi bir iş kadını olduğunu düşünüyordum,” diye ekledi. “Baksana tatilde bile çalışabileceği bir iş bulmuş! 

Megan daha fazla dayanamadı. “Tanrı aşkına bu- 











“Megan,” diye sözünü kesti Marc. “Eminim arkadaşın uzun bir yolculuktan sonra burada ayakta durup sohbet etmek istemez. İzin verirsen her ikinizi de otele yemeğe davet etmek istiyorum.” 

George'un gözleri neşeyle parlamıştı. Bu tür cömertlikler onun faziletlerinden biri değildi ama bedava yemeği de asla kaçırmazdı. “Çok düşüncelisin. Gece uça-Bıyla geldim ve uçakta da Amerikan fıstığından başka bir şey vermediler...” 

Üçü birlikte otele doğru yürürlerken Megan olanlara hâlâ inanamıyordu. George! Şu anda onu görmek hayalet görmekten çok daha korkunçtu! Şüphesiz George için de uçağa bu kadar çok para ödemek çok korkunç bir şey olmuştu! 

“Evde kötü bir şey mi oldu?” diye sordu Megan, birden içinin korkuyla titrediğini hissederek. George'un buraya gelmesini açıklayacak daha mantıklı bir neden düşünemiyordu. 

“Oh hayır,” dedi genç adam rahatça. “Biliyorsun bu hafta birkaç günlük iznim vardı. Ben de, neden gidip Megan”ın nasıl olduğuna bakmıyorum? diye düşündüm. Burada tahmin edemeyeceğin kadar sıkılacağını 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biliyordum,” diye ekledi kendinden emin bir tarzda. 
“Ama seni hata yaptığını kabul edip eve dönmeyece-Bini bilecek kadar da iyi tanıyorum. Bu işi senin adına kolaylaştırmak istedim... Hem biraz güneşlenmek bana da iyi gelecektir. Annenle baban burada olduğumu bilmiyorlar. Ben de hiç bahsetmemenin daha akıllıca olacağını düşünüyorum.” 

Megan bir an gülmesine engel olamamıştı. Bu George”un tüm hayatı boyunca yaptığı “cesurca” hareket olmalıydı. “Ama birkaç gün için bu kadar masrafa girmek! Bu pek sana uygun bir davranış değil, George.” 

Genç kız bu sözüyle George'un en sev: liği konuya girmişti. “Son zamanlarda uçak biletlerinin fiyatları korkunç denecek kadar yüksek!” dedi genç adam. “Ya otel?.. Evet güzel bir yer, ama sadece uyumak için bu kadar para ödemeye gerek var mı? Demek istediğim tatildeyken kimse odasında oturmaz, haksız mıyım? Bir tek uyumak için gideriz, öyleyse bu kadar paraya ne gerek var?” 

“Evet, çok kötü,” diye onayladı Marc. George'un düşüncesinin onaylanmasından sevinç duyduğu belliydi. “Ama fazla seçeneğimiz yok. Buraya gelmek istiyorsak katlanmak zorundayız. Bu adamlar da bu durumdan yararlanıp bizleri adeta soyuyorlar,”” diye ekledi Marc. 

Megan sert bir ifadeyle Marc'a baktı, 

“Kesinliklel” dedi George hevesle. “Tabii Megan”a tüm hayatı boyunca biriktirdiği paraları böyle büyük bir tuzağa kaptırmaması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Düşünebiliyor musun, yıllarca deli gibi çalışıyorsun, sonra da hepsini bir anda sokağa atıveriyorsunl” 

”Doğru,” diye onayladı Marc. “Ama kadınların para konusunda mantıklı olmalarını bekleyemeyiz. Zaten onları kadın yapan da bu.” 

Megan genç adama bakakalmıştı.. İnanamıyordul 

İki erkek konuşmalarına hararetle devam ederlerken Megan sessizce onları izliyordu. Gündüz başına gelenlerden sonra, tam her şey yoluna girmişken bir de bunun olması inanılır şey değildi. Ya Marc?.. O ne yapmak istiyordu? Daha birkaç dakika önce kendisiyle sevişmek isterken, şimdi oturmuş rakibi denebilecek bir erkekle tatlı tatlı sohbet ediyordu. Nasıl bir adamdı bu? 


Biftek ve patates kızartmalarını yedikten sonra Marc bombayı patlattı. “Megan bana ikinizin evleneceğini söyledi,” dedi umursamaz bir edayla, Si 

Megan bakakalmıştı. George ağzını silip peçeteyi dizine yaydıktan sonra, “Şey evet. Tabii bir müddet ertelemek zorunda kalmıştık. Bilirsin bir erkeğin mutlu bir yuva kurmadan önce ayaklarının üzerinde durabilmesi lazım.” 

““Çok doğru,” diye onayladı Marc. “Karının evde oturup çocuklarına bakmasını ve hayatın güçlükleriyle yorulmamasını istiyorsun.” 

“Ama ben çalışmak istiyorum!” diye itiraz etti Megan. Sonra George'a döndü. “Bu konuyu daha önce 








dedi George. “Ви da, evlendiğimizde unutman gereken aptalca fikirlerinden biri, Özgür kadın olmak!” Desteklemesini beklercesine Marc'a döndü. “Hiç bu kadar komik bir şey duydun mu?” 

“Kesinlikle hayır,” diye onayladı Marc içtenlikle. 
“Kadınlar eş ve anne olmak için yaratılmışlardır. Ne zaman aksini denemeye kalkışsalar başlarını belaya sokarlar.” 

Megan kendisini bir kâbusun ortasında gibi hissediyordu. “Buna inanamıyorum!” diye haykırdı. “Hayatımda hiç bu kadar kokuşmuş bir mantık duymadım! 
Беш 





п... 
“Lütfen Megan, hırçınlaşmana gerek yok,” dedi Geогге. “Şimdi sürprizimi dinle, hemen neşen yerine gelecektir. 
Megan son derece şaşırmış bir haldeydi. “Sürpriz mi?” diye tekrarladı. 
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George onu etkilemeye çalışırcasına kahvesinden bir yudum aldı. ““Elkvrood”un dışındaki evi hatırlıyor musun? Hani her zaman çok beğendiğin ev.” 

Hatırlamak mı? Genç kız yıllarca o tuğla evi hayal etmişti. Evin içinde, dört şömine, üst kata çıkılan yuvarlak bir merdiven, kristal camlar ve hemen hemen ikinci kata kadar uzanan çiçekler vardı. Demek şu anса hayatı boyunca istediği bir şeye kavuşmak üzereyі 





“Geçen hafta satılığa çıktı,” diye ekledi George umursamazca. “Sahibi devretmek istiyormuş, tabii ben de hemen ilgilendim. Daha şimdiden banka işlemlerini ayarladım bile. 

Megan konuşmanın geri kalan kısmını dinleyememişti. Başarmıştı! Evi satın almıştı. Megan'ın evi. Onlaпп evil 

Bakışlarını kaldırdığında Mare'ın dikkatli gözlerle kendisine bakmakta olduğunu fark etti, Ama genç adam, göz göze geldikleri anda başını çevirmişti. “Harika bir şey bu. Tebrikler,” dedi iyi niyetli bir edayla. 

“Evet,” diye onayladı George sırıtarak. “Evet öyle.” Megan'a döndü. “Annen daha şimdiden nişanla ilgili planlar yapmaya başladı. Sanırım yazıñ sonuna doğru evlenebiliriz. Ev o zamana kadar hazır olur, sen de Dr. Brandan'a, yerine başka birini bulması ber verebilirsin. 

“Evet,” diye onayladı Megan hüzün içinde. “Sanırım.” 

Marc hesabı getirmesi için garsona işaret ettikten sonra kibar bir edayla, “İkinizin konuşacak çok şeyiniz olduğunu biliyorum,” dedi. Hesabı imzalayıp içtenlikle gülümseyerek elini George'a uzattı. “Tekrar tebrikler Megan.” Genç kıza bakarken gözlerinde iyi dileklerden başka şeyler de gizli gibiydi. “Sana sonsuz mutluluklar dilerim.” 

Megan ona cevap veremeyecek kadar şaşkındı. 

Marc ayağa kalktı birkaç adım attıktan sonra bir şey 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hatırlamış gibi döndü. Parmağını yavaşça alnına vurarak, “Oh Megan,” dedi. “Elbiselerini benim odamdan almayı unutma. Geçen gece bırakmıştın, hatırladın mı?” 

Megan şaşkınlıkla onun yüzüne baktı. Ama genç adamın yüzünden hiçbir şey okumak mümkün değildi. 

George bir an kaşlarını çattı. “Elbisen mi?” dedi. 
Ama hemen sonra yüz ifadesi rahatlamıştı. “Oh evet,” dedi ve kahvesinden bir yudum daha aldı. “Sen ona modellik yapıyordun.” 

““Yo, hayır,” diye düzeltti Marc rahatça. “O gece modellik yapmıyordu.” Genç kıza bakıp gülümsedi. 
“Öyle değil mi Megan?” З 

Megan kendi kendine “Ne yapmaya çalışıyor?” diye düşündü. Yanakları kıpkırmızı olmuştu ve George'a bakamıyordu. “İstemiyorum...” diye mırıldandı. “Yırtılmıştı zaten.” Yüzünün kızarıklıklarının iyice arttığını hissediyordu. George ne düşünecekti şimdi? Tabii men George yumuşak bir edayla, “Çok saçma Megan,” dedi. “Belki de tamir edilebilir. İsrafa gerek yok. 
Artik çok yakında evlenecek bir kadın olarak daha tutumlu olmayı öğrenmen gerek.” 

Marc”ın yüzünde garip bir ifade belirmişti, ama kendini toparlayıp tatlı bir tavırla, “Aldırma Megan” dedi. “Sabahleyin ben bırakırım. İkinize de iyi geceler. 

George sakin sakin kahvesini bitirirken Megan son derece sarsılmıştı. Hiç konuşmuyordu, ama genç adam da pek bir şey fark etmiş gibi görünmüyordu. Sonunda, “Şey ben biraz yorgunum Megan,” dedi. “Uzun bir yolculuk yaptığımı biliyorsun. Seni odana bırakıp hemen otele geri dönsem iyi olacak.” 

İki saat önce Marc”la birlikte yürüdükleri, ay ışığıy- la aydınlanmış yoldan bu kez de George'la döndüler. 
Ата artık her şey değişmişti. Bordo rengi bulutlar artık genç kıza romantik değil ürkütücü görünüyordu. 
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вен gökyüzündeki yıldızlar da azalmıştı. 
“Özel bir bungalovda kalmak otelden değil mi?” dedi George. Бат 

“Hayır,” diye cevap verdi genç kız. “Aslında даһа ucuz. Burada oda servisi yok.” 

“Keşke daha önceden bilseydim,” dedi genç adam gülerek, Sonra daha neşeli bir sesle, “Ama sanırım önemi yok, sadece iki gece kalacağım,” diye ekledi. 

‚ “ОМ!” dedi Megan birden neşesinin yerine geldiğini hissederek. “O kadar mı kalacaksın?” 

“Pazartesi günü işimin başına dönmem gerektiğini sen de biliyorsun,” diye açıkladı George sabırsızca. 
“Sekiz uçağı için yerimizi ayırttım bile...” 

“Yerimizi mi?” Genç kız odasının kapısına birkaç adım kala duraksamıştı. “Bizim için mi?” diye tekrar. 
ladı inanamıyormuşçasına, 

“Eh, tabii ki benimle birlikte geri döneceksin. Birkaç aya kadar evlenmiş olacağız. Bu arada adada kahp tatilini sürdürmen çok saçma...” 

“Ме?” Bütün gecenin birikimi bir anda bir patlam: ya dönüşmüştü. Megan öfkeyle genç adama döndü. 
““Bu benim tatilim. Ve ben buraya gelebilmek için üç yıl çalıştım. O kadar uğraşıp para biriktirdikten sonra her saniyesinin de tadını çıkartmaya kararlıyım! Birdenbire çıkagelip bana eve dönmemi söyleyemezsin! 
Daha henüz evlenmedik!” diye bağırdı. 

, “Megan!” diye itiraz etti George şaşkınlıkla. “Sesini alçalt!” Sonra, “Biraz mantıklı olamaz mısın?” diye ekledi. “Neden burada kalmak istiyorsun? Ben заdece buradan mutluluk içinde ayrılman için bir şans veriyorum... Buraya gelmemin tek nedeni bu... Ve tabii bir de evi haber vermek için geldim.” 

“O evi görüp almadan önce bana sormadın bile!” 
diye haykırdı Megan. “Bu konuyu önce benimle konuşman gerektiğini hiç düşünmedin mi?” 

George şaşırmış ve biraz da kırılmıştı. “Ama sen orayı daima isterdin. Böyle bir sürprizin seni sevindireceğini düşündüm.” М 

Genç kız kendine hakim olmaya çalışarak derin bir nefes aldı. Onu kırmak istemiyordu. Üstelik George sadece, onun istediğini sandığı şeyi yapmmıştı... “Özür dilerim George,” dedi. “Sana karşı kaba davranmak istememiştim. O evi almana da çok sevindim. Gerçekten hep orayı isterdim. Sanırım seni görünce fazla şaşırdım. Ondan böyle davrandım.” 

Genç adam anlayışlı bir ifadeyle gülümedi. “Önemi yok,” dedi. “Sanırım birdenbire aklını başından aldım.” 

George'un birinin aklının başından alabileceğini düşünmek son derece saçmaydı. Megan ona baktığı zaman sadece annelik duygularının kabardığını hissediyordu. Ama bir şey söylemeden sadece gülümsedi. 

“Şimdi biraz dinlen,” dedi genç adam ve eğilip onu hafifçe dudaklarından öptü. “Sabaha görüşürüz. Bana bu adanın, günde elli dolar vermeye değer neyi varmış gösterirsin.” 

Megan gözlerinde acıma ifadesiyle ona baktı. George burada bir milyon yıl bile kalsa onu anlayamazdı. 

Megan yatağına yattığında hâlâ George'u düşünü yordu. Genç adam, Apple Corners gibi bir yerin dartlarına göre son derece güvenilir, seçkin ve iyi bir insandı. Baltimore Şirketi'nde çok iyi bir yeri vardı ve hızla yükseliyordu. İşinde gece gündüz demeden çalışıyor ve günün birinde kuracağı aile için her şeyin en iyisini istiyordu. Ondaki en büyük eksiklik hayal gücüydü. Daima ayaklarını sıkı sıkıya yere basmak isterdi. Çok iyi bir eş, işadamı ve baba olacağı açıktı. Megan bundan fazla ne isteyebilirdi? Ӯ 

George”dan hoşlandığı da bir gerçekti. Daima çok iyi anlaşmışlardı. Bir kadının ilk aşkı en büyüğüdür ve onunla da evlenir: diye eski bir değiş vardı. İşte George da onun için ilk olmuştu. Büyük bir olasılıkla da son olacaktı. Ancak gizlice kalbine giren ve belki de ömrünce düşlerinde yarattığı erkek de Marc'tı. 
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Birkaç damla gözyaşı sessizce yastığının üzerine döküldü. Ve arkasını dönüp uyumaya çalıştı. Ama genç kızın uyuyabilmesi oldukça uzun zaman almıştı. 

Ertesi sabah uyandığında hava karanlık ve bulutluy- du. George sanki bu durum Megan”ın kabahatiymişçesine genç kızın bütün gün boyunca suçluluk duymasına neden olmuştu. “Keşke bugün bir uçak bulabilseydik,” diye şikâyet etti sahilde yürürlerken. “Bu havada bir gün daha kalmanın bence hiçbir anlamı yok.” 

“Biraz yağmur seni eritmez,” diye cevap verdi Megan. “Buraya geldiğimden beri ilk kez hava kapattı. 
Hem sana söyledim George, ben yarın dönmek istemiyorum. Sen yarın git ben de planladığımız gibi cuma- ya dönerim. Önümüzdeki yaşamın zorluklarını düşünecek çok vaktimiz olacak ve hiçbir neden tatilimi bozmamı sağlayamaz.” 

Genç adamın yüzünde garip bir ifade belirmişti, “Tatilini bozmak mı?..” 

George'un konuşması, arkalarından gelen bir sesle yarım kaldı. 

“Megan!” Bu Marc”ın sesiydi. 

Genç kız döndüğünde Marc bungülovun yanında durmuş onlara el sallıyordu. Megan da sevinçle karşılık verdi ona ve George'la birlikte genç adama doğru yürümeye başladılar. 

“Elbiseni getirdim,” dedi genç adam, yanına vardıklarında, Elbiseyi genç kızın titreyen ellerine doğru uzatirken yüzünde alaycı bir gülümseme belirmişti. “Planladığından erken dönebileceğini düşündüm ve bunu burada unutmanı istemedim.” 5 

“Te... teşekkür ederim, ” diye kekeledi Megan ve elbiseyi çabucak koltuğunun altına sıkıştırdı. 

“Bu konuda haklısın,” dedi George. “Yarın ilk uçakla gideceğiz. Megan evi görmek için sabırsızlanıyor.” Genç kız şaşkın gözlerle bakakalmıştı. Ama Ge-Orge hiç aldırmış görünmüyordu doğrusu. “Kızların dügünleri hakkında neler hissettiklerini bilirsin.” 
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” diye gülümsedi Marc. Yağmurun ilk damlaları dökülmeye başladığında Megan da sinirle titrelamıştı, 
Буз tiksinircesine gökyüzüne baktı. “Oh Tanrım, başladı!” Megan'a döndü. “Yağmur iyice bastırmadan otele dönüyorum. Sen de gidip toparlanmaya başlasan iyi olur.” Же 
Hızla yürümeye başladığı sırada döndü ve, “Eğer yağmur devam ederse akşam çıkmamızın hiçbir anla. 
mi olmaz. Sabah yediye doğru seni almaya gelirim, diye ekledi. ə 
Koşmaya başladığında yağmur da iyice hızlanmıştı. 
Megan şaşkınlıkla onun arkasından bakıyor ve Marc ın da kendisini incelediğini hissettiği için gözlerini George'dan bile bile ayırmıyordu. Я 
Genç kız, Marc'ın özgür kadınlar hakkında kısa bir söylev vermesini bekliyordu, ama genç adam sadece, “Eşyalarını yabancı erkeklerin odasında bırakmak âde- in midir?” diye sordu. 
j Megan ti ve sabırsız bir ifadeyle ona döndü. 
Yağmur damlaları saçlarının arasından süzülmeye başlamıştı. “Neden bahsettiğini anlamadım.” 
Marc omuzlarını silkti. “Şu senin delikanlı bunları duyduğu zaman pek üzülmüşe benzemiyordu da.” 
“Oh,” dedi genç kız sabırsızca. “George işte. Hiçbir zaman hiçbir şeye üzülmez.” 
“İyi birine benziyor.” * 
Megan üzerine düşen soğuk yağmur damlalarını silkelemeye çalışarak Marc”a baktı. Çaresizliği ve kızgınlığı iyice artmıştı. “Onayına ihtiyacım yok teşekkür ederim!” dedi sert bir sesle. Ў на 
“Ben de onayımın seni etkileyeceğinden şüpheliydim zaten,” diye cevap verdi genç adam. Yağmur saçında- ki kırmızı tellerin iyice belirginleşmesine neden olmuştu. Gözleri her zamankinden daha mavi ve parlaktı. 
Megan kalbinin acıyla burkulduğunu hissetti. “Daha önce de söylediğim gibi Megan, sen daima isteklerini 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bir erkeğe göre ayarlayacaksın. Şimdi George'un arzularına uymak zorundasın. Yarın eve dönmek üzere uçağa bineceksin, yaza da evlenmiş olacaksınız. Elkvood”daki evinize taşınacaksınız ve her zaman mutlu yaşayacaksınız... Bunlardan hiçbiri, istediğin şeyler olmamasına rağmen, böyle yaşamaya alıştığını kabul etm zorundasın. Sen bağımsız bir kadın değilsin, aş- 


: “Bu doğru değil!” diye haykırdı Megan kendini tutamayarak. “Sen hiçbir şey bilmiyorsun! Kendi kararımı kendim verebilirim, ben...” 

“Öyle mi?” diye sözünü kesti Marc kibarca. “Öy- 
1еузе kararını verirken şunu aklından çıkartma: Tatlı ve genç hanımlar başkasına âşıkken tatlı delikanlılarla evlenemezler.” 

Genç kızın yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Konuşamıyordu. Marc başka bir şey söylemeden topuklarının üzerinde dönüp yanından uzaklaştı. 

Megan uzun bir süre öylece durdu. Aklı karmakarışık olmuştu. 

Akşamüstüne doğru yağmur iyice hızlanmıştı. Rüzgâr, dalgaları genç kızın odasının kepenklerine doğru savuruyor, sesi de kulakları tırmalıyordu. Megan'ın son gününü içerde oturarak geçirmek zorunda kalması ne- kadar korkunç bir şeydi! Marc'ın söylediklerini düşündü. Kızgınlığı iyice artmıştı. O karşısına çıkan ilk erkeğin peşinden giden akılsız kızlardan değildi! Ve bugün de buradaki son günü olmayacaktı. Planladığı gibi tatilinin sonuna kadar burada kalacak ve George'la Marc”ın ne düşüneceklerine aldırmayacaktı. Böylece ikisine de kendisinin kolay kolay boyunduruk altına girmeyeceğini gösterecekti. 

“Genç hanımlar... başka bir erkeğe âşıkken evlenemezler.” Acaba Marc ne demek istemişti? 

Düşündükçe huzursuzluğu da artıyordu. Acaba Marc, bir gece önce, ona aşkını itiraf ettikten sonra, George ortaya çıkar çıkmaz kendisini unuttuğu için Megan'ın ne kadar utanmaz olduğunu ima edip alay mı etmeye çalışmıştı? Yoksa Megan”ın hâlâ küçük bir çocuk olduğunu ve kendi istekleri doğrultusunda karar veremeyeceğini mi vurgulamaya çalışmıştı? Ama görünüşe bakılırsa, Marc da onun George”la evlenmesini istiyordu! 

Saat altıya doğru yağmur genç kızın otele kadar yürümesine bile izin vermeyecek kadar şiddetlenmişti. 
Tropik fırtınaların umulmayacak kadar şiddetli olabileceğini düşünen Megan giderek endişelenmeye başlamişti. Ya deniz kıyıya doğru ilerlerse? Bazı dalgalar metrelerce yükseğe çıkabilirdi. O zaman... 

Saat dokuzda ışıklar birden kesildi. 

Genç kız pencerenin önünde durmuş hızla yağan yağmura bakıyor ve hayalinde dev dalgalardan birinin bungalovuna doğru gelip her tarafı yıktığını canlandırıyor- du, Birdenbire büyük bir çaresizlik ve korku duygusunun etkisi altında kalarak ağlamaya başladı. 

Megan iyice paniğe kapılmıştı. Odanın içinde tek başınaydı. Rüzgâr hızla camları sarsıyordu. Hayatında hiç, kendini böylesine dünyadan soyutlanmış hissetti-Bini hatırlamıyordu. Yakınındaki ik ibungalov daha olmasına rağmen, ne yazık ki onlar da boştu. 

Büyük bir güç sarfederek kendini toparlamaya çaцп. Derin derin nefes alıp yatağına doğru yürüdü. Yürürken eşyalara her çarpışında korkuyla bir çığlık atıyordu. Kendi kendine endişelenmesini gerektirecek hiçbir şey olmadığını telkin etmeye çalıştı. Fırtına şüphesiz elektrik direklerine zarar vermişti ve birkaç dakikaya kadar tamir ederlerdi. Belki de sabaha kadar yanmazdı, ama elinden gelen bir şey olmadığına göre telaşlanmasının da hiçbir anlamı yoktu. Tehlikeli bir durum söz konusu değildi. Eğer tehlike olsa mutlaka otelden biri onu uyarmak için gelirdi... Şu anda sakinleşmeli ve beklemeliydi. Tekrar derin bir soluk alıp sakinleşmeye çalıştı. 
Megan en nihayet kendisini yatağın üzerine bırak-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Birden fırtınanın arasından duyulan bir il 

sesk = den doğruldu. Korku dolu gözlerle bir şeyler görebil. 
meyi ümit ederek çevresine bakındı. Kapı hızla vuruluyor ve gelen kişi rüzârın sesini bastırmaya çalışırcasına bağırıyordu. “Megan! Kapıyı aç!” 

Genç kız hızla yataktan fırlayıp kapıya koştu. Bir süre telaş içinde kapının tokmağını aradıktan sonra açmayı başarmıştı. Rüzgâr öylesine şiddetliydi ki kapıyı açar açmaz içeri doğru savurmuştu. Hemen ardından da kendini Mare'ın kolları arasında bularak, “Marc!” 
diye inledi. Mutluluk gözyaşlarını gizleyemiyordu.. 

Genç adam Megan'ı kollarının arasından bırakmadan kapıyı arkalarından kapat. “Burdayım hayatım diye munldandı. “Her şey geçti, Burada tek başına koracağını tahmin etmiştim. Hey, sen titriyorsun1”” 

Genç kız onun ıslak yağmurluğunun üzerinden, gücünü hissediyordu. Marc yanağını Megan'ınkine yasladıktan sonra onun hafifçe kendisinden uzaklaştır 

Dur bir dakika, ıslanacaksın,” dedi. “İzin ver de şunları üzerimden çıkartayım.” 

үк aaa əə yn ni birakma!” diye inledi gen kız. “Seni göre- 

“Hazırlıklı geldim,” diye cevap verdi i- 

K ldim,” ıp verdi Marc, tek eli- 

| ya un mkini sıkı sıkı tutarak. Sonra diğer 
uurluğunun altına sol yn irdi 

Sn ktu. “Mum getirdim! 

lum bir anda etrafa sarımsı bir ışık ya) 

ути. Gi 

kız uzun süre karanlıkta kalmanın etkisiyle şığa alışa 

bilmek için bir müddet gözlerini kırpıştırdı. “Tut şunu hayatım, ben de ıslak elbiselerimi çıkartayım.” 
Marc yağmurluğunu çıkartıp kapının ardına asarken genç kız titreyen parmaklarıyla mumu tutmaya çalışıyordu. “Oh Marc!” diye mırıldandı, birden yeni fark etmişçesine. “Buhavada dışarı çıkmamalıydın!”” 
“Bana pek fırtınaları cesaretle karşılayabilecek bir kız gibi görünmemiştin,” dedi Marc alayla. 
Megan”ın duyduğu korku yeniden geri gelmişt “Marc...” diye mırıldandı hafifçe koluna dokunarak. 
“Sence... bu fırtına kasırgaya dönüşmez, değil mi?” 
“Hayır,” dedi genç adam kendinden emin bir sesle. 
“Meteoroloji istasyonu bunun olağan tropik fırtınalar- dan biri olduğunu ve sabaha kadar denizin normale döneceğini haber verdi.” Cebinden birkaç mum daha çıkartıp masanın üzerine bıraktı. “Tamircilerin senin bungalovunun yakınındaki hatlara kadar ulaşıp tamir etmeleri oldukça uzun sürebilir. O zamana kadar bunlar işimizi görür.” Bir tanesini daha yakıp odanın 1о$- luğunu bir kat daha arttırdı. “Burası bana bir zamanlar Güney Pasifik'te geçirdiğim üç günü hatırlattı,” diye devam etti, odanın içinde mumları koyabileceği bir şamdan ararken. “Oraları tam bir fırtına bölgesidir. 
Dalgalar beş metreye kadar çıkıp ağaçları yıkmış ve kocaman arabaları havalara fırlatmıştı. Ama gene de hiçbiri Mango Adası”hdaki kısırgayla karşılaştırılabilecek kadar büyük değildi.” à 

Megan güldü. “Eski Denizcinin Şarkısı,” diye itiraz etti. “Mango diye bir yer yok.” 

Marc sırıttı. “Nereden biliyorsun?” 

“Bütün bunları sadece beni neşelendirmek için söylüyorsun.” 

“Başarılı oldum mu?” 

Genç kız gülümsedi. “Evet.” 

“Harika.” Marc, Megan'ın elinden mumu alıp yatağının yanındaki sehpaya doğru yürüdü. Mumu hafifçe erittikten sonra kül tablasının içine yapıştırdı. 
“Yatıyor muydun? Şu anda sığınılacak en iyi yer orası.” Genç kızın elini tutup kendisine doğru çekti. “Hay- 
,di yatağa girip örtüleri iyice üzerine çek.” 

Genç adam Megan”ın yatağa girmesine yardım ettikten sonra üzerini örttü. Ama elini bıraktığında genç kız birdenbire doğrulmuştu. “Gitmiyorsun, değil mi Marc?” 

Marc, ona bakıp gülümsedi. “Geceyi şu rahatsız is- 
55 birinin üzerinde geçirmemi beklemiyorsun 
ya?” 

Genç kiz gözlerini önünc indirdi. İçini, Marc”ın gelmesinden önce olduğu gibi derin bir hüzün ve korku kaplamıştı. “Ha... hayır,” diye itiraf etti. “Sanırım haklısın.” Ama şu anda, dışarıda fırtına deli gibi devam ederken burada yalnız kalmayı ve onun otele dönüp dönemediğini düşünmeyi istemiyordu. 

Marc bir müddet sonra genç kızın gözlerinin içine baktı. Sonunda, “Bu yatak,” diye mırıldandı. “İkimizin de sığabileceği kadar büyük görünüyor.” 

Megan nefesini tutmuştu. Neden sonra başını kaldırıp genç adama baktığında gözlerinde soru sorarcasına bir ifade vardı. 

Marc şefkatle gülümsedi ve eğilip onu alnından öptü. “Yağmur içime kadar işledi aşkım. İzin ver elbiselerimin hepsini çıkartayım.” 

Genç kız olanlara inanamıyordu. Hayretle hiç korkmadığını fark etti. Ancak genç adam banyodan çıkıp yanına geldiğinde titremeye başlamıştı. Marc belden aşağısına bir havlu bağlamıştı. Elbiselerini kurumaları için sandalyelerin üzerine yaydıktan sonra mumları söndürdü. Sonunda yatağın yanına gelmiş ve oradaki mumu da söndürmüştü. Havluyu üzerinden çıkarttı, Megan onun çıplak ve güçlü vücudunun, yanına uzandığını hissetmişti. Marc kolunu genç kızın boynuna dolayıp başını göğsüne doğru çekti. Megan”ın titremesi iyice artmıştı. 

“Sakin ol aşkım,” diye fısıldadı genç adam. “Her şey yolunda, korkmanı gerektirecek hiçbir şey yok.” 
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Megan”ın bilmek ve güvenmek istediği de buydu. Öyleyse neden aklı böylesine karışmıştı? Son derece yanhş olduğunu bilmesine rağmen, onunla aynı yatakta yan yana yatarken kendisini neden böyle son derece iyi hissediyordu? 

Elini genç adamın geniş göğsüne bastırdı. Parmaklarının altında Mare'ın güçlü kaslarını hissediyordu. Teni son derece sıcaktı. Kalbinin düzenli bir şekilde attıёп duyuyordu. Karanlıkta onun gözlerini görebilmeye çalışarak, “Marc...” diye fısıldadı. 

““Şışştı” Genç adam tekrar eğilip öptü onu. Ama bu kez yanağından öpmüştü. Başını tekrar göğsüne basша. “Uyu artık Megan.” 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 


Megan ertesi sabah uyanıp da kendisini, Mare” ın kolları arasında bulunca, bunu son derece doğal karşılamıştı, Genç adam onun gözlerine iki öpücük kondurduktan sonra, “Kalkma aşkım, ” diye fısıldadı. 
“Ben sadece duş almaya gidiyorum.” 

Genç kız uykusunun arasında konuşur gibi bir şeyler mırıldandıktan sonra tekrar uykuya daldı. 

Kapının vurulmasıyla tekrar uyandığında aradan sadece birkaç dakika geçmiş gibi gelmişti. Aldırmamaya çalışarak esnedi, ama sonunda uykulu bir halde yataktan çıktı. 

Kapıyı açtığında George karşısında duruyordu. “Ne yapıyorsun?” diye sordu genç adam. “Sakın bana uyuyakaldığını söyleme!” 

Megan parlayan güneşin karşısında gözlerini ovuşturarak baktı. “Ме?” 

“Saat yedi buçuk,” dedi George sabırsızca ve içeriye girdi. “Uçağa yetişmemiz gerek. Acele et hemen giуш!” 

Genç kiz olanları hatırlamaya başlayarak genç adama baktı... Ama geç kalmıştı. ` 

Arkasından Mare'ın sesini duydu. “Hayatım... 

Marc belden aşağısını havluyla örtmüş, ıslak saçlarını tarayarak banyodan çıktığında Megan çaresizca arkasını öndü. Başını çevirip tekrar George'a baktığında soluğu kesilir gibi olmuştu. Ancak genç adam olanları hemen fark etmiş gibi görünüyordu... Megan'ın ince geceliği ve yorgun hali, Marc”ın çıplak vücudu da-Bınık yatak, mumlar, Mare'ın çevreye yayılmış elbiseleri... 
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Marc neşeyle, “Günaydın delikanlı,” dedi. “Dün geceki fırtına çok iyiydi, değil mi?” 

George'un yüzünden neler hissettiğini okumak mümkün değildi. Sadece sert bir sesle, “Bunları otelde konuşsak sanırım daha iyi olur Megan. Seni-lobide bek- 

George dışarı çıktığında Megan yorgun bir halde sandalyenin üzerine çökmüştü. “Konuşmak mı?” diye mırıldandı Marc. “Tanrı aşkına seninle konuşabileceği ne kaldı ki? Bence her şey açıkça ortada.” 

Megan korku içinde genç adama baktı. “Oh Marc!” 
diye inledi. “Seninle benim...” 

“Tabii seninle benim ilişkimiz olduğunu düşünecek,” dedi Marc genç kızın yanına yürüyerek. “Eğer kör ya da aptal değilse aksini düşünmesi mümkün değil. Özür dilerim bebeğim, elbiselerimi almam gerek.” 

“Ama... ama anlamıyorsun!” diye haykırdı Megan, genç adamın elbiselerini almak üzere uzanmasıyla hızla ayağa fırlayarak. “George'un anladığını sanmıyorum. Bizim...” 

“Oh bence gayet iyi anladı,” diye cevap verdi Marc kendinden emin bir tarzda. “Ayrıca o çocuk hakkında hayal kırıklığına uğradığımı da söyleyebilirim.” 

“Hayal kırıklığı!” diye mırıldandı Megan. Marc” та ne demek istediğini hâlâ anlayamıyordu. “Tanrı aşkına ne demek istiyorsun? Anlamıyorum Marc...” 

“Anladığım tek şey, eğer sen benim sevgilimi alsaydin ve ben seni, yatağında başka bir adamla yakalasaydım o herifin yüzünü dümdüz eder, sana da hayatin boyunca unutamayacağın bir ders verirdim!” 

“Ата... ama bizi aynı yatakta yakalamadı ki... yatmıyorduk Кі..." diye kekeledi genç kız. Aklı iyice karışmıştı. 

“Eğer zamanında gelmeyi başarsaydı, olacaktık,” diye karşılık verdi Marc sonra da banyoya yürüdü. 

Megan öylece durmuş, adeta donmuş bir halde onun arkasından bakakalmıştı. Ama yavaş yavaş onun ne demek istediğini anlamaya başlamıştı. 

““Sen...”” diye haykırdı, genç adam banyodan çıkıp odaya döner dönmez. ““Bunu sen planladın! Sabahleyin beni uçağa götürmek için geleceğini biliyordun ve... 
bütün bunları sen planladın. İkimizi bir arada bulmasını istiyordun!...” 

“Evet, en son ve dâhice planım,” diye onayladı Marc gömleğini giyerken. “Ата tabii başarının tamamı bana ait değil... fırtına da büyük kolaylık sağladı.” 

Megan kızgınlıktan çıldıracak haldeydi. ““Bunu.... 
nasıl yaparsın!” diye bağırdı. Bir gece öncesinin güzel anıları bir anda gölgelenmiş ve lekelenmiş gibiydi. 

Bütün bunların kötü bir şakanın parçası olduğunu anlıyordu! Korkunç bir şeydi bul, 

“Ата,” diye inledi Megan. Aklını bir türlü toparlayamıyordu. “Ата benim George'la evlenmemi istiyordun! Öyle söyledin! Neden?” 

Çünkü sen onunla evlenmek istemiyordun,” diye karşılık verdi Marc. “Hem sana bir şey söyleyeyim mi küçüğüm, eğer bugünden sonra seni kabul ederse seni hak etmiş olur. Ve sen de onun hakkındaki bütün gerçekleri öğrendikten sonra hâlâ onunla evlenirsen, gerçekten hak ettiğini bulmuş olacaksın!” 

“George'la zaten evlenmeyecektim!” diye haykırdı Megan. İlk kez bunun gerçekten doğru olduğunu anlamıştı. “Ama bunu sen karışmadan da ona söyleyebilirdim!” 

““Asla söyleyemezdin, ” dedi Marc. Yatağın kenarına oturup ayakkabılarını giymeye koyuldu. ““Dün gece gerçekten ne istediğini öğrenene kadar asla başaramazdın. Ayrıca yanılıyorsam düzelt, ama ben yardım etmesem onun emirlerine uyacaktın. Kadınların kendilerine bu şekilde davranılmasından hoşlandıklarını biliyorum, ama korkarım bu kez yanlış erkeğin emirlerine uyacağına dair bir his vardı içimde.” 

“Sen...” dedi Megan çılgın gibi. “Sen... hissettin ha! 
Böyle bir şeye nasıl cesaret edersin! Bu hayatıma son- 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kez müdahale edişin. Çünkü bu kez fazla ileri gittin!”* 

Marc kaşlarını çatarak genç kıza baktı. “Böyle nefzet ve kızgınlık dolu laflar etmek yerine bana müteşekkir olmalısın. Seni bütün hayatını mahvetmekten kurtardım...” 

“Beni... kurtardın hal” diye tekrarladı Megan sinir dolu bir gülüşle. “Bir kurtarıcıya ihtiyacım yok teşekkür ederim! Kendi hayatımı kendim idare edebilirdim... 
Benim hayatımdan uzak dur! Derhal odamdan... ve hayatımdan çık... senin düşündüğün tür bir yardıma ihyacım yok!” 

Megan kızgınlık ve acıdan neredeyse ağlamak üzeeydi, Marc yanından geçti; yüzü buz gibi ve ifadesizdi, “Konuyu yeterince açık anlattın sanırım” dedi so-Zuk bir sesle. “Öyleyse sana iyi şanslar.” 

“Eğer istersem George'la evlenirim,” diye haykırdı Megan. 

“Ama istemiyorsun,” diye hatırlattı genç adam ayш soğuk ifadeyle. Уе kapıyı açtı. 

“Seninle de evlenmek istemiyorum!” diye bağırdı Megan ardından. Kelimeler ağzından dökülene kadar ne istediğini fark etmemişti. Sinirden ne yaptığını bilmez bir haldeydi. 

Marc tek kaşını hafifçe kaldırarak döndü. “Sana böyle bir şeyi teklif ettiğimi hatırlamıyorum,” diye karşılık verdi. 

Kapı ardından kapanmıştı. 

Genç kız kendini hızla yatağa atıp yastıkları yumruklayarak ağlamaya başlamıştı. Kızgınlığı yatışana kadar kendi kendine bağırdı. 

Şimdi de George'la buluşması gerekiyordu. Ona açıkamalı ve anlamasını sağlamalıydı... Ama neyi açıklayacaktı? Neyi anlamasını sağlayacaktı? Tam olarak olmasa bile gördüklerini doğru yorumlamıştı genç adam. 
Dün gece sevişmemelerinin tek nedeni, Marc”ın kendisini kontrol etmesiydi, Megan”ın değil. Ayrıca onun olmayı ne kadar arzuladığını hala unutmamıştı. Şu anda George'un düşündüğü kadar suçluydu. Hiçbir zaman onunla evlenmeyi ciddi olarak düşünmemiş, bunu genç adama önceden söylemeyerek büyük bir haksızlık etmişti. 

Megan büyük bir çaresizlik içinde otele doğru yürüdü. Hem sevdiği, hem de evleneceği erkeği kaybetmişti. “Hayatını kendi ellerinle mahvettin, Megan Brown,” dedi kendi kendine. “Tam anlamıyla mahvettin.” 

George kafeteryada oturuyordu. Üzüntü ve utanç içinde genç adamın karşısındaki sandalyeye oturdu. 
Onun yüzüne bile bakamıyordu. Sinir bozucu sessizli-Bin ardından, sonunda “George ben...” diye söze başlamaya çalıştı. 

“Megan,” diye onun sözünü kesti George sert bir sesle, “Bence en iyisi ikimizin de bu sabah gördüklerimizi unutmamız, Çok mantiklı bir açıklaman olduğundan eminim, ama bunu kendine saklamanı yeğlerim. 
Gerçekten bir önemi yok.” 

Megan genç adama bakakalmıştı. Gerçekten herşey 






aleyhine görünürken bile, George kendi u denli güvenecek ve inanacak kadar değer mi veriyordu ona? 
Birden kalbinin şefkat ve sıcaklıkla dolduğunu hissetti. George iyi bir insandı, Megan”ın kendisini hiçbir za- 


man aldatmayacağını düşünüyordu... Bu da genç kızın kendisini bir kat daha suçlu hissetmesine neden oluyordu. Çünkü onu aldatmıştı. Bütün bunlara rağmen gene de onu affedebiliyordu. 

“Ama George,” diye ısrar etti alçak sesle. “Gerçekten bir açıklamam var ve bu da senin düşündüğün gibi degil. Söylemek istiyorum...” 

““Söylememeni tercih ederim,” dedi genç adam so-Фик bir sesle. “Şu anda sanırım en önemli şey evliliğimizin önceden planlandığı gibi yürümesi. Bu pek çok sıkıntının doğmasına engel olur.” 

Megan şaşkınlıktan donakalmıştı. “Sıkıntı mı?” 
“Evet,” diye devam etti George aynı ifadesiz ve soğuk bir tonda. “Arkadaşlarımıza ve akrabalarımıza yapacağımız açıklamalar, yaratacağımız büyük şaşkınlık... 
Ayrıca, senin için önemli olmayabilir ama, ben o eve çok para yatırdım Megan ve bunun iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Sanırım bunların hiç birinen vazgeçmemize gerek yok. Herşeyi unutup evliliğimizin planladığımız gibi yürümesine gayret edelim. 

“Evet,” dedi genç kız yavaşça ve gözlerini önüne indirdi. “Anlıyorum.” 

“Öyleyse anlaştık mı?” 

Megan uzun süre masanın altında sıkılı duran ellerine baktıktan sonra başını kaldırdı. “Seninle evlenemem George.” 

Genç adamın gözleri şaşkınlıkla büyümüştü. “Ne? 
Ben sana bu sabah olanların önemi olmadığını söylüyorum ve sel ў 

“Ame benim için önemli,” dedi Megan kararlı bir sesle, “Benim için önemli ve seninle evlenemem.” 

“Ama niye?” diye israr etti George. “Neden birdenbire...” 

“Çünkü seni sevmiyorum,” dedi genç kız yumuşak bir sesle, “Ve sen de beni sevmiyorsun.” 

“Tabii ki seni seviyorum,” diye kendini savundu George huzursuzca. 

Megan üzüntüyle başını salladı. “Hayır sevmiyorsun. 
Eğer sevseydin, bu sabah Marc'ın odamdan canlı çıkmaması için elinden geleni yapardın ve şu anda da karşımda oturup olanların önemli olmadığını söyleyemezdim.” 

“Ben saldırgan bir erkek değilim,” diye itiraz etti George. “Bunu sen de biliyorsun.” 

Genç kız elini uzatıp şefkatle onun eline dokundu. 
“Evet biliyorum,” diye mırıldandı yavaşça. 

“Megan, ” diye ısrar etti George çaresizce. “Ne yapuğın: iyi düşün! Planlarımız ne olacak? Ev ne olacak?” 

Megan ayağa kalktı. “Gerçekten olanlar için çok üzgünüm George,” dedi. 

Genç adam bakışlarını ondan ayırmamıştı. “Son sözün bu mu?” 

Genç kız “evet” anlamında başını salladı. 

George saatine bakarak alçak sesle bir küfür savur- du. “Uçağı kaçıracağıml”” Yağmurluğunu eline alıp onu iterek yanından geçti. “Sürünerek bana dönme Megan,” diye uyardı onu, “Sana bir şans verdim. Şimdi doğru eve gidiyorum. Aldığım evi de satılığa çıkartacağım. Ondan sonra çok geç kalmış olursun.” 

Megan başını “evet anlamında salladı. “Anlıyorum.” 

Genç adam son bir kez sabırsızlıkla dönüp hayal kırıklığına uğramış bir ifadeyle ona baktıktan sonra aceleyle kapıya yürüdü. 

Şu anda Megan'ın hayatında en çok istediği şey yukarı çıkıp Mare'in yanına gitmekti. Ama onu da çoktan kaybetmişti ve bu sabah yaptıklarından sonra Marc onu kesinlikle affetmezdi. 

Megan odasına dönüp havaalanını aradı. Saat üçte eve dönmek için binebileceği bir uçak vardı. Ona binip geri dönmesi pek işe yaramazdı. O zamana kadar George çoktan ailesiyle konuşup onları yeterince üzmüş olurdu. Genç kız George'un onlara olanların ne kadarını anlatacağını düşündü. Acaba nişanın bozulma nedenini anlatırken çok mu acımasız davranacakti? Ama Megan bu olasılığı hemen aklından sildi. George kendisini sıkıntılardan korumak için en kolay yolu seçerdi. 

Gene de genç kız bundan sonraki birkaç günün pek de huzurlu olmayacağından emindi ve bu konuda da haklıydı. Güneş batıp karşıdaki adalar gözden kaybolana kadar denizi seyretti. O adalar gibi aşkını da kaybettiğini biliyordu. 
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ONUNCU BÖLÜM 

О akşam evine, ailesinin yanına vardığında kalbi acıyla çarpıyordu. Annesinin kollarının arasına atılıp ağlamaya başladığında kadıncağız onun George yüzünden ağladığını sanmıştı. 

“Tamam canım tamam,” dedi annesi onu rahatlatmaya çalışarak. “George bize her şeyi anlattı. Eğer böyle düşünüyorsan en iyisini yapmışsın, ama gene de...” 
Kızını biraz kendisinden uzaklaştırıp ikna etmeye çalışırcasına yüzüne baktı. “Gene de ikinizin çok iyi bir çift oluşturacağınızı düşünmekten kendimi alamıyorum. Bunun âşıklar arasında olağan kavgalardan biri olmadığından emin misin? Aranızın düzelmesi mümkün değil mi?” 

Megan olanları bu gece annesine anlatacak gücü kendisinde bulamıyordu. Başının ağrıdığını bahane edip odasına çıktı. 

Ancak ertesi sabah, geceleyin kendi kendine defalarса tekrarladığı konuşmayı yapmayı başarabilmişti. 
“George ve ben yanlış nedenlerden dolayı evlenmeyi düşünüyorduk,” dedi. “Hayatta maddi güvence ve orta sınıf yaşam tarzından daha önemli şeyler var. Biz birbirimizi gerçekten sevmiyorduk. Bu ikimiz için de büyük bir felaket olabilirdi.” Sonra annesine dönüp, “Виnu anlamamız bu kadar uzun sürdüğü için özür dilerim,” diye ekledi. 

Birkaç gün sonra annesi, “George'un o evi neden satması gerektiğini anlıyorum,” dedi. “Тек kuruş bile kaybetmedi. Annesi bana onun Baltimore'da bir kat almayı düşündüğünü söyledi.” İçini çekti. “Ne kadar yazık! Harika bir evdi.” 
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Megan şu anda kendisinin de Baltimore'a taşınmayı düşündüğünü söylemesinin hiç de akıllıca olmayacağına karar vermişti. Herkes George”u takip etmek için ora- ya gittiğini düşünecekti. Bu çok komik bir düşünceydi tabii, Baltimore'un bunun dışında pek çok çekici yanı vardı. Ama küçük kasabalardaki insanların düşünce tarzı genelde böyleydi. 

Megan işine başladığında kasabadaki herkes haberi duymuştu. İş arkadaşları ona acıma dolu gözlerle bakıyorlardı. Genç kız getirdiği hediyeleri vererek bu bakişlardan kurtulmaya çalıştı. Dr. Brandon kendisini de hatırlamasına çok sevinmişti. Ve kızlarda getirdiği küpe ve kolyeleri görünce sevinçle yerlerinden sıçramışlardı. Herkes ne kadar güzel yandığından bahsedip çok yakıştığını söylemişti. 

Megan büyük bir çala harcayarak gündelik yaşamın olağan akışına ayak uydurmaya çalışıyordu. Sabah yedide kalkıp ailesiyle birlikte kahvaltı ediyor ve işine gidiyordu. Dr. Branton”un son derece yoğun olan programını düzenleyip randevularını ayarlıyor, telefonlara cevap veriyor ve inatçı hastaları ikna etmeye çalışıyordu. Eve döndükten sonra da ev işlerinde annesine yardım ediyor ve genellikle saat ondan önce yatıyordu. Her şey aynıydı. Hiçbir şey değişmemişti... Megan hariç. 

Megan artık hayatını değiştirmek niyetiyle iki haftalık bir tatile çıkan o toy ve dünyadan habersiz kız desildi. Değişınişti, ama bu değişiklik onun hayal ettiği yönde olmamıştı. Geriye daha olgun daha akılcı bir kadın olarak, kalbine gömdüğü derin bir acıyla birlikte dönmüştü. Artık eskisi gibi buralara ait olduğunu hissetmiyordu... Kalbi Karayip Denizi'nde bir yerde Marc'la birlikteyken o buralara ait olamazdı. Ama genç kız artık kendini boğan ve deliye döndüren eski kısıtlamalara pek aldırmadığını hayretle fark etmişti. Sabirli olmayı öğrenmişti. Hayatındaki her türlü olumsuzluğa daha büyük ve aksiliğe daha büyük bir sabırla katlanabiliyordu artık. Annesiyle eskisi gibi kavga etmiyor, babasına eskisi gibi sık karşı çıkmıyordu. Mare' yitirmenin acısından sonra bu tür küçük şeyler onun için önemini yitirmişti. 

Belki de gerçekten büyümüştü. 

Megan'ın büroda samimi olduğu tek bir arkadaşı vardı o da Sally”ydi. Birlikte öğlenleri yemeğe gidip dertleşirler ve birbirlerinden hiçbir sırlarını saklayamazlardı. Lokantaya girdiklerinde Sally birdenbire, “Реkâlâ şimdi bana gerçekten ne olduğunu anlat,” dedi 

Megan listeyle ilgiliymiş gibi görünmeye çalışıyordu. 
“Ме? Neden bahsettiğini anlamıyorum,”dedi. 

“Öyleyse neden listenin ardına saklanıyorsun,” diye ısrar etti Sally. “Bu lokantada hangi yemeklerin olduğunu çok iyi biliyorsun.” 

Megan onun haklı olduğunu itiraf ederek listeyi masanın üzerine bıraktı. Sally garsona, “Her zamankinden,” dedi. Kız yanlarından gittikten sonra tekrar yalnız kalmışlardı. “Haydi anlat,” diye ısrar etti Sally. 

“Oh Sally, çok karışık,” diye cevap verdi Megan bıkkın bir edayla. “Tatildeyken biriyle karşılaştım...” 

“Erkek mi?” diye atıldı genç kız heyecanla, 

Megan “evet” anlamında başını salladı. “Moda fotoğrafçısıydı. Dünyanın her yanını geziyordu. Anlatması çok 20: 

Sally nefesini tutmuştu. Gözleri hayranlıkla parlıyordu. “Devam et,” diye atıldı. 

“Oh Sally,” diye içini çekti genç kız. “Harika bir insandı... diğerlerinden çok farklıydı.” 

“Yakışıklı mıydı 

“Oh evet,” dedi Megan yavaşça. “Yakışıklı olmaktan da fazlası vardı onda. Bütün günümüzü birlikte geçiriyorduk ve onunlayken her gün ayrı bir macera gibiydi. Son derece düşünceli, kibar, anlayışlı...” 

R “Уе ona âşık oldun,” dedi Sally düşünceli bir eday- 




















"Megan başıyla onayladı. “Hemen ilk görüşümde.” 
“Oh Megan!” Arkadaşının sesinde acımaya benzer 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bir şeyler vardı. “George”dan bu yüzden mi ayrıldın?” 

Megan başını salladı. “Nedenlerimden biri buydu, Marc”a âşıkken kendimi George'la evli düşünemiyordum.” 

“Oh Megan! Sana âşık olmasını sağlayamaz mısın?” 
dedi Sally üzüntüyle. “Demek istediğim onu bir daha görmen ya da bir şeyler ayarlaman mümkün değil mi?” 

Genç kız durakladı. “Ne yararı olur?” Eninde sonunda bitecek bir ilişki. Demek istediğim, onun gibi bir erkek benim gibi bir kızla... böyle bir şey kesinlikle yürümez.” 

Sally tereddütle, “Şey,” dedi. “Belki evlenmezsi- 
... ama her şey evlilik demek değildir Кі. Hiç değilse bir müddet daha onunla birlikte olmuş olursun.” 

“Evet,” diye düşündü Megan kendi kendine. Onunla geçireceği günlerden arda kalacak anılar kendisine bir ömür boyu yeterdi. “Böyle bir şeyi de teklif etmedi dedi kısaca, 

Mare'la birliktt geçirdiği günler sanki başka bir evrende, başka bir zamanda olmuştu. Ve Megan o günlerin bittiğine ve bir daha geri gelmeyeceklerine inanamıyordu bir türlü... 

işe gitti, eve döndü... Hayat normal haline dönmüştü. Bermuda'nın güneşli günleri, mehtaplı geceleri artik çok uzaklardaydı ama Marc ona her zamankinden daha yakındı. 

Bir gece telefon çaldı. Arayan George'du. “Seni araур olanlar için sana kızmadığımı söylemek istedim,” dedi genç adam. 

“Oh George,” dedi Megan yavaşça. “Çok sevindim!” 

Gegorge bir an durakladı. “Sanırım... evi sattığımı duymuşsundur.” 

“Evet. Zarar etmemene çok sevindim.” 

“Oh, o konuda bir sorunum olmadı. Bir müddet daha elimde tutsam kâr bile edebilirdim, ama bu riski göze almak istemedim.” 
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“Haklısın,” diye onayladı genç kız. 
Bunu derin bir sessizlik izledi. 

““Megan başka bir kız buldum,” dedi George birdenbire. 

Megan şaşkınlıktan donakalmıştı. Kendini tutamayarak “Oh?” dedi. 

“Umarım çok çabuk olduğunu düşünmüyorsundur... yani sana karşı haksızlık yaptığımı düşünmeni istemem. 

“Hayır,” diye karşılık verdi genç kız çabucak. “Tabii ki, böyle bir şey düşünmüyorum.” 

“Başkasından öğrenmeni istemedim. Bu hafta sonu ailesiyle tanışmaları için annemle babamı evlerine götüreceğim.” 

Megan gülümsedi. “Senin adına çok sevindim George,” dedi. Gerçekten de sevinmişti. 

Genç adam rahatlamış görünüyordu. “Sen harika bir kızsın Megan.” 

“Mutluluklar dilerim George.” 





Bir sabah Megan doktorun muayenahenesinde ortalığı toplarken magazin dergilerinden biri ilişti gözüne. 
Resimdeki berrak deniz, masmavi gökyüzü ve zarif fotomodel, genç kıza Bermuda”yı hatırlatmıştı. Birden nefesini tuttu. Burası Bermuda'ydı. Dergiyi heyecanla eline aldı. Billur gibi parlayan taşlar, beyaz kumlar, arkada görünen otel... Hata yapıyor olamazdı. Alttaki isme baktı. “Fotoğraflar Marc Campion,” yazıyordu. 
Bir an kalbinin yerinden fırlayacağını sanmıştı. 

Heyecanla tek tek her sayfaya baktı. Tanıdık yerler ve yüzler görmek, ona Marc” hatırlatmıştı. Bir an sanki kendi resminin de bunların arasında olacağı hissine kapılmıştı. Ama bu fotoğraflar sadece plaj kıyafetleriyle папу. Sonra Marc’ın, “Ben en tatlı hazinelerimi kendime saklarım,” dediğini hatırladı. 

Öyle miydi? Acaba Megan'ın fotoğraflarını hâlâ saklıyor muydu? Yıllar sonra bir gün o resimleri çıkarıp 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baktığında küçük bir tebessümü üzerine kendisine çılgıncasına âşık olan o aptal, küçük kızı hatırlayacak mıydı? 

Megan bu dergiyi eve götürmeye karar verdi. Onun için çok önemliydi... Gecenin geç saatlerinde ona baktığında, Marc'ı yanında gibi hissedebilir ve birlikte geçirdikleri günleri düşünebilirdi... Her bakışında şüphesiz altında yazılı adı da görecekti: Fotoğraflar Marc Campion. Bu yazıyı belki de milyonlarca kez görecekti. 
Ата dergilerdeki resimlerle yaşayan kaçık ihtiyarlar- dan biri olmak istemiyordu. Ömrü boyunca geçmişte yaşayamazdı, Hayatını yeni baştan bir düzene sokmaiydi, 

Genç kiz eve dönerken Mare”: bir daha görebilme olasılığını tamamiyle aklından silmişti. 

Evin önünde yabancı, siyah bir araba duruyordu. 
Apple Corners”da görülemeyecek kadar lüks bir arabaydı. Genç kız merakla etrafında dolaştı. Baltimore plakalıydı. Baltihore'da tanıdığı bir tek George vardı, ama George'un böyle bir arabayla ne işi olabilirdi? 

Megan içeri girip kapıyı ardından kapattı ve her zaman yaptığı gibi bağırarak, geldiğini haber verdi. “Hey anne, şu dışarıda duran araba kimin...” 

Annesi hızla mutfaktan çıkıp, ““Şşşt”” diyerek uyardı onu. “İçerde bir konuğumuz var.” 

Megan şaşkınlıkla oturma odasına doğru baktı. İçeriden babasının sesi geliyordu. Birisiyle konuşuyordu. 
“Ата kim...” 

Megan annesinin kıpkırmızı olmuş yanaklarını ilk gördüğünde bunun fırının sıcaklığı yüzünden olduğunu düşünmüştü, ama şimdi gözlerinin heyecanla parladığını fark etmişti. Yaşlı kadın kolunu onun omzuna atıp genç kızı üst kata doğru sürükledi. “Yukarı koş, yüzünü yıka ve elbiseni değiştir... Bütün gün masa başında otururken üzerini böyle kirletmeyi nasıl beceriyorsun?”” 

Makinelerin birinde küçük bir kaza olmuş ve bu da 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yetmezmiş gibi akşama doğru çocuklardan biri, bir şişe Coca Cola'yı üzerine dökmüştü. 

“Güzel bir şeyler giy,” diye uyardı annesi. “Yemeže kalacak.” 

“Oh anne!” diye şikâyet etti Megan. “Babam bütün gece iş hakkında konuşacaksa aşağıya inmeme gerçekten ne gerek var? Kendime bir sandviç hazırlayıp odamda oturamaz mıyım? Gerçekten çok yorucu bir gün geçirdim...” 

“Tabii aşağıya gelmen gerek!” diye ısrar etti annesi, arkasından hafifçe iterek. “Haydi oyalanma, hemen yukarı çık.” 

Megan çaresizce merdivenleri tırmanmaya başladı. 

Dolabını açıp baktığında söz vermiş olmasına rağmen, bir gün önce annesine çamaşırda yardım etmediğini hatırladı. Suçluluk duyarak karmakarışık olan dolabına baktı. Dolapta kendisine yıllar önce küçük gelmeye başlayan bir plaj elbisesi, aşırı kısa bir etek, iki düğmesi eksik, bir örgü elbise vardı. Ve bir de Marc’ ın hediye ettiği beyaz elbise duruyordu. 

Onu bir daha giymeyi hiç düşünmemişti. O elbiseye her bakışında acı dolu anılar gözlerinde canlanıyordu. 
Ата hayatına yeni baştan çeki düzen vermeye karar vermişti. Artık budala bir kız gibi davranmasının sırası değildi. Ayrıca giyebileceği başka elbisesi de yoktu. 

Beyaz elbiseyi üzerine geçirip saçlarını taradı ve babasının arkadaşıyla karşılaşmadan önce makyajını tazeledi. Evde yenilecek bir yemek için fazla şık giyindi-Binin farkındaydı, ama hafta arasında onu bakımlı görmek şüphesiz babasının da hoşuna gidecekti. 

Merdivenlerin başında tereddüt içinde dururken babasının sesini duydu. “Megan sen misin?” 

Genç kız oturma odasına doğru yürüdü. “Evet baba,” 





“Gel de, konuğumuzla tanış.” 
Megan oturma odasının kapısında bir an durakladı. 
Nefesi kesilmişti. Gözlerine inanamıyordu. 
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Oturma odasındaki kanepeden kalkıp kendisine doğru gelen adam Marc Campion'du. 
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ON BİRİNCİ BÖLÜM 

Genç adamın üzerinde koyu renkte bir takım elbiseyle ince bir kravat vardı. Megan'ın yüz ifadesini fark eder etmez gözlerinde alaycı bir gülümseme belirmiş, ama sonra hemen eski haline dönmüştü. Genç kızın yanına gelip ciddi bir ifadeyle elini sıktı. Genç adamın görünümü oldukça ciddiydi. Bu da babasından olumlu bir puan almış olması ihtimalini arttırıyordu. 

“Merhaba Megan,” dedi. Boğuk ve gür sesi genç kızin baştan aşağı ürpermesine neden olmuştu. “Çok iyi görünüyorsun.” 

“Marc...” diye fısıldadı Megan. Kendisini son derece güçsüz hissediyordu. Bütün bunların gerçek olduра inanamıyor ve bir rüyada olduğunu düşünüyorlu, 

“içeri gelip oturmaz mısın?” dedi Marc kibarca. Megan babasının keskin gözlerle kendisini izlemekte olduğunun farkındaydı. 

“Mr. Champion bana çok fotojenik olduğunu söyledi,” dedi babası. 

“Mare deyin lütfen,” diye düzeltti genç adam ve kanepeye Megan'ın yanına oturdu. “Ayrıca elektronik işiyle ilgili gerçekten büyüleyici şeyler öğrendim.” 

Megan”ın babası otoyolun yakınındaki küçük bir elektronik firmasında danışman olarak çalışıyordu. Ve en büyük yanılgılarından biri de herkesin kendisi gibi işiyle ilgilendiğini sanmasıydı. 

“<Tatildeyken ikinci bir işte çalıştığını bize neden söy-Temedin Megan?” diye sordu babası. 

ini... düşünmedim,” diye açıknra dönüp Mare'a baktı. 
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ə gün dergide Bermuda'da çektiğin resimleri gör- 

“Senin fotoğraflarını kullanmadığım için umarım 

hayal kırıklığına uğramamışsındır.” 

“Yani bu tatlı kızlara resimlerini çekmek için para mı ödüyorsun!” diye söze karıştı Megan'ın babası, 

"Oh evet,” dedi Marc. “Doğrusunu söylemek gerekirse oldukça da fazla para ödüyoruz. Aslında moda fotoğrafçılığı benim uzmanlık alanım değil. Zaire ve Ortadoğu ülkelerinde de haber fotoğrafçısı olarak çalışıyorum. Haber fotoğrafçılığı daha tatminkâr olmasına rağmen, moda endüstrisinden gelen tekliflerin kazancı daha fazla oluyor.” 

“İşte bu babamı etkilemiştir,” diye düşündü Megan. 
Hayatını kızların mayolu resimlerini çekerek kazanan bir adamı küçük görebilirdi, ama dünya basınına haber yetiştirmek için hayatını tehlikeye atan birine kar- 
$ı hayranlık duyardı. 

“Ви çok ilginç,” diye onayladı Megan”ın babası. 
7 bu tür olayları yaşamak için fazla genç değil mi- 

, “Aslında,” dedi Marc hafifçe öne doğru eğilip, ciddi bir edayla konuşmasına devam ederek, “Yetmiş bir- de Kamboçya”daydım...” 

“İzninizle... anneme yemek için yardım etmem gerek,” diye mırıldandı Megan. 

Marc kibarca ayağa kalktı. Genç kız odadan çıkar- ken babasının, “Devam et,” diye heyecanla israr etti. 
Bini duymuştu. 

legan alev gibi yanan yanaklarını endişeyle yemek 

Odasının soğuk duvarına yasladı. Ne aya Marcin burada işi neydi? Neden ailesini ziyarete gelmişti ve neden babasını etkilemek için bu kadar çaba harcıyordu? 
Onu nasıl bulmuştu? Ve neden?.. Neden?.. 

Annesi elinde sebze kasesiyle mutfaktan çıktı. “Oh Megan,” dedi. “Burada olmana sevindim. Soğumadan her şeyi masaya taşımama yardım et.” Sonra durup kiana baktı. Tatlı bir ifadeyle gülümsüyordu. “Şaşırdın m?” 

ЧЕ... evet.” .. 

““Oh hayatım bu konu hakkında tek kelime bile etmemiştin!”” Yanına yaklaşıp kızın yanağına bir öpüсак kondurdu. “Şey... çok etkileyici bir erkek!” dedi. “Son derece kibar, iyi eğitim görmüş ve bana göre sorumluluklarını bilen biri. Baban onu fazla sınama- ya kalkabilir, ama biliyorsun, sen daima onun küçük kızısın. Sen yine de yirmi bir yaşında olduğunu unutma ve kendi kararını kendin ver.” ə 

Megan şaşkınlıkla annesine baktı. Ne demek istedigini anlayamıyordu. 

Annesi kızarmış tavuk, ev ekmeği, taze sebze ve firında elma yapmıştı. Marc, teker teker ne kadar lezzetli olduğunu söyleyerek önüne konulanların hepsini yedi. Megan kendi kendine alayla, Marc'ın daha şimdiden annesinin kalbini fethettiğini düşündü. “Çoğu zaman otellerde yemek yiyorum,” diye yakındı genç adam. “Böyle ev yemeğine hasret kalmıştım.” 

“Otel yemekleri sindirim sistemine zararlıdır,” diye onayladı babası. “Bir yere yerleşip kendi evini kurmaпеп.” 

“Tabii bunu ben de çok istiyorum,” dedi Marc. 
“Ama hiçbir yerde uzun süre kalmadığım için evle ilgilenecek birini bulabilmek benim için dünyanın en büyük ödülü olacaktır.” y R 

“Senin bir eşe ihtiyacın var,” diye önerdi annesi ve, “Megan çok iyi bir ahçıdır,” diye ekledi hemen. 

Megan korku dolu gözlerle annesine bakakalmıştı. 
Ancak Marc gayet rahat bir edayla genç kıza bakıp gülümsedikten sonra, “Eğer sizin yeteneklerinizin yarısını bile almışsa, gerçekten harika olmalı,” dedi. 

Yemekleri bittiğinde Megan'ın babası ayağa kalkıp Marc'a, “Bana İran yolculuğunu anlatıyordun,” dedi. “Haydi oturma odasına geçip kaldığımız yerden devam edelim...” 
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“Carl,” diye sözünü kesti annesi manalı bir sesle, “Sence Marc”la sohbetinize sonra devam etmeniz daha iyi olmaz mı? Bulaşıkları yıkarken yardıma ihtiyacım olacak.” Kocasının boş gözlerle kendisine baktığını görünce, “Marc”la Megan'ın yalnız başlarına konuşmak istedikleri konuları vardır,” diye ekledi. 


Babası bu durumdan pek memnun kalmış görünme- ` 


mesine rağmen, itiraz etmeden masayı toplamaya başlamıştı, Marc geçmesi için oturma odasının kapısını açarken Megan'a bakıp gülümsedi. 
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ON İKİNCİ BÖLÜM 


Marc kapıyı kapattıktan sonra genç kıza doğru döndü. Gözleri aşk ve ihtirasla parlıyordu. Megan'ı kollarının arasına alıp boğuk bir sesle, “Haydi gecemize yeni baştan başlayalım,” dedi. 

Genç adam Megan’: sıkıca kollarının arasına alıp arzuyla öpmeye başladı. Alev alev yanan dudakları genç kızın giderek gücünü yitirmesine neden olmuştu... Nefesi kesilmişçesine kollarını Marc'ın boynuna doladı. 
Parmakları genç adamın güçlü göğsüne değince elinde olmadan hafifçe inlemişti. 

“Hayatım,” dedi genç adam en sonunda başını eğip yüzüne bakarak. Gözlerinden, duyduğu arzu açıkça okunuyordu. “Çok güzelsin. Seni bu elbisenin içinde kapının önünde gördüğümde bir an dayanamayacağı- mı, babanın varlığını bile unutup seni kollarımın arasına alacağımı sandım.” 

““Oh Marc,” dedi Megan heyecanla. “Ben... ben anlayamıyorum... Burada işin ne? Beni nasıl bulabildin?” 

Genç adam gülümseyerek ellerini tuttu ve onu kanepeye doğru götürdü. “Benim gibi büyük bir araştırmacı için bu önemli bir problem değildi,” dedi yavaşça. “Gayle”la Apple Corners'daki Brown soyadlı her aileyi aramasını söyledim... Ta ki içlerinden, Megan adh bir kizi olanını bulana dek.” 

Kanepeye oturdular, genç kızın elleri hâlâ Marc'ın sımsıkı duran larının arasındaydı. Megan aklı biraz karışmış olmasına rağmen genç adamın yüzüne neşe ve ümitle baktı. Önemli olan tek şey onun şu anda burada olması ve bir kez daha yan yana oturmalaпуй. Ama genç kız yine de gerçekleri merak ediyordu. “Ama... ama neden? Beni... beni bir daha görmek istemediğini düşünmüştüm...” 

“Ме kadar aptalca bir düşünce!” diye haykırdı Marc. 
Sonra parmağını Megan'ın çenesinde hafifçe dolaş rarak gözlerinin içine baktı. “Benim küçük bebeğim, dedi şefkatle. “Hayatımdan böyle çıkıp gitmene izin vereceğimi gerçekten aklının ucundan geçirebildin mi?” 

Genç kız içini derin bir mutluluk duygusunun kapladığını hissediyordu. Tekrar onun kollarının arasındaydı. “Seni istiyorum bir tanem,” dedi Mare parmaklarını Megan”ın göğüslerinde gezdirerek. “Ne kadar uğraşırsam uğraşayım seni aklımdan çıkarıp atmayı başaramadım. Gecem, gündüzüM hep seninle doluydu. 
Megan, oh hayatım, benim tatlı Megan'ım...” 

Dudakları tekrar genç kızınkileri örttü, Megan'ın çok iyi tanıdığı duygular tüm vücudunu kaplamıştı. Sanki damarlarında kan değil ateşten bir nehir akıyordu. Onu istiyordu... Marc onun için gelmişti... 

Genç айат hafifçe doğrulup onun yüzünü avuçlarının içine aldı. Gözleri heyecan ve sevgiyle parlıyordu. 
“Hayatım,” diye ısrar etti. “Senin tek erkeğin olmama izin ver. İzin ver sana her şeyi öğreteyim... Londra, Paris, Roma... Tokyo, Venedik, Amsterdam... 
İmparatorların bahçelerini, firavunların mezarları birlikte gezelim. Çölleri gezip Hindistan”ın ortası, gidip Bengal kaplanının resimlerini çekelim... Benimle birlikte olduğun sürece sana aşkın ne demek olduğunu göstereyim.” Uzun kirpikleri gözlerindeki arzu ateşini saklamaya yetmiyordu. Dudakları tekrar genç kızınkileri buldu. 

Marc'ın dudakları arzuyla Megan”ınkilerin üzerinde dolaşırken arzu genç kızın tüm benliğini kaplama- ya başlamıştı. Marc hala onun yüzünü avuçlarının arasında tutuyordu. ““Beni çılgına çevirdin,” dedi boğuk bir sesle. “Şu anda kapı açılır içeri annen ya da baban girerse üzerlerinde hiç de iyi bir etki bırakmış olmam!” 

Bu düşünce Megan'ın arzularını bir süre için bastır- 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i deli mişti. Ama yanakları hala kipkirmiziydi ve kalbi gibi çarpıyordu. Mare gülümseyerek onu kendinden tirdi, rr Seni tam gün çalışacak fotomodel olarak işe almak istediğimi söyledim,” dedi. “Burada olma mazeretim bu.” 

Megan bir an soluksuz kalmışçasına ona baktı sonra gözlerini önüne indirdi. Aklını başına toplayabilmesi için bu büyüden kurtulmalıydı. “Teklifini kabul edip etmeyeceğimi bilemiyorum,” diye takıldı. “Son yaptığım modellik için ücretimi ödememiştin. 

Marc genç kızın çenesini kendisine doğru yaklaştırdı. Gözlerinin içi gülüyordu. “Ücret pek fazla olmayabilir,” diye onayladı. “Ama sağlayacağı yararlar mükemmel... Paris'in en ünlü moda evlerinden elbiseler, şık villalarda partiler, davetler, ünlü misafirlerle tanışma şansı ve işverenin sonsuz anlayışı. Başka ne isteyeilirsin?”” > 
> Megan şimdi annesinin “Yirmi bir yaşındasın. Kendi kararını kendin vermelisin,” demekle neyi kastetti-Bini anlıyordu. “Aileme böyle mi söyledin? Gerçekten sana modellik yapmamı istiyor musun?” _ 

“Hayır” Genç adamın sesi ve yüz ifadesi son derece ciddiydi. “Evinin kapısından içeri adımımı atabilmemin tek yolu buydu. Senden bana modellik yapmanı istemiyorum Megan. Sik sık fotoğraflarını çekmek istiyorum, ama bunu sadece kendi zevkim için yapmak istiyorum. Maddi bir kazanç sağlamak için değil. Seni kimseyle paylaşmayacak kadar bencilim. Ya senin için, modellik yapmanın önemi var п” 

“Hayır,” diye fısıldadı genç kız. 3 

“Mean, P Sesi son derece içtendi. “Sana ne teklif 

iğimi anladın mı?” 
=: kiz “evet” anlamında başını salladı. Ondan metresi olmasını istiyordu. 

““Cevabın nedir?” Д М? 

Megan korkuyla onun aşk ve ihtiras dolu gözlerinin 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içine baktı. “Seninle olmak istediğimi bili ” diye fısıldadı. dak” 

Genç kiz Mare”in gözlerinde beliren sevgi ve mutluluk pırıltısını görmüştü. Heyecanla ellerini öptü ve sonra aceleyle, “Şimdi gitmem gerek,” dedi. Hüzünlü bir tavırla, “Yoksa asla gidemeyeceğim,” diye ekledi 

Ayağa kalkıp gülümseyerek mendilini çıkarttı. 
dip annenle babana iyi geceler dilemeliyim. Dudağın- da ruj var mıydı, yokta hepsini ben mi sildim?” 

“Hayır,” dedi Megan genç adama yaklaşarak. “Dudağımda ruj yoktu.” 

Marc bir süre öylece durdu. Gözleri Megan'ın dudaklarında dolaşıyordu. Mendilini cebine koyarak, “Tabii,” dedi şefkatle. “Sen makyajsız da son derece çekici olabilen tanıdığım tek kadınsın.” 

“Arkasını dönüp mutfağa doğru yürümeye başladı. 
“Yarın görüşür, planlarımızı yaparız,” dedi. 

, Megan ertesi sabah işe gittiğinde adeta bir rüyada gibiydi. Kendini bütün bunların gerçek olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Ancak eve döndüğünde Marc” kapının önünde görünce bütün bunların rüya olmadığına inandı. 

“Merhaba aşkım,” dedi genç adam şefkatle. Gözleri beğeni ve mutlulukla parlıyordu. Megan'ın kolunu tutup, “Haydi biraz yürüyelim,” dedi. “Korkarım konuşacağımız çok şey olmasına rağmen, zamanımız kısıtlı. Yarın New York'a geri dönmeliyim.” 

“Oh Marc gitme! Bu kadar çabuk olmaz!” 

Marc gülümseyerek onun yüzüne baktı. ““Sabırsızlıina hâkim olmalısın aşkım,” dedi. “Her şey yolunda giderse sadece birkaç gün ayrı kalacağız. Dün gece konuştuğumuz büyük tura başlamadan önce halletmem gereken birkaç küçük ayrıntı var.” 

Megan nefesini tuttu, Kısa süre önce duyduğu hüznü bir anda unutmuştu. Gözlerinin içi parlıyordu. 
“Söylediklerinde ciddi miydin? O yerleri görmeye gerçekten gidecek miyiz?” 
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Genç adam kolunu onun omzuna attı ve sıkıca sarılarak Megan’: kendine doğru çekti. “Daha da fazlasını yapacağız. Senin eğitimin için katetmemiz gereken çok yol var aşkım. Ve bu yolculuk bizim için iyi bir başlangıç olacak. Diğer eksikleri de...” Marc içtenlikle ve anlamlı bir edayla onun gözlerinin içine baktı. Megan bir anda kıpkırmızı olmuştu. ““Diğerleriyle de ben özel olarak ilgileneceğim.” 

Genç adamın dokunuşu son derece sıcaktı. Birlikte iki yanı çiçeklerle dolu, yaz güneşinin ısıttığı yolda yürümeye başladılar. “Bütün günümü ailenle birlikte geçirdim,” diye ekledi Marc kendinden emin bir ses tonuyla. “Önce babanın ofisine gittim, sonra da anneni, benimle birlikteyken emniyette olacağına dair ikna etmek için buraya geldim...” 

Megan başını kaldırıp onun yüzüne baktı. “Eminim 

ındır!” Marc Campion istediği herkesi her konuda ikna edebilirdi. Bu yeteneği Tanrı vergisi olma- 












Hiç gerek olmadığı halde senin için endişeleniyorlar,” diye karşılık verdi genç adam, ciddi bir edayla. 
“Elimden geleni yaptım. Tabii bu durumu kabul etmek onlar için hiç de kolay olmadı aşkım. Onun için senin de sabırlı olman gerekiyor.” 

Megan bir kez daha ona karşı duyduğu aşkın ne kadar büyük olduğunu hissetmişti. Marc'ın, ailesine asıl ilgilendiği kişinin kendisi olduğunu hiç belli etmediğinden emindi. Bu konuda içten içe suçluluk duyuyordu. 
Artık olgun bir kadındı ve kendi kararlarını kendisi verebilirdi. Genç kız şimdiye kadar ailesine hiç yalan söyleyip onları kandırmaya kalkışmamıştı. Ama bu kez durum farklıydı. Bu durumun bir süre gizli kalması çok daha iyi olacaktı. 

“Söylediğim gibi,” diye devam etti genç adam. “Sabahleyin buradan ayrılmam gerek, onun için senin ben yokken yapman gereken şeyleri söyleyeceğim. Gördüüm kadarıyla pasaportun var, sadece gerekli vize iş 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lemlerinin yapılması gereki işleri з : yor. Ama ben o işleri № 

York'tan hallederim. Yolculuğumuzun ilk kısmında sa, dece Batı ülkelerine gideceğiz. Bu yüzden gittiğimiz ülkelerde çıkabilecek aksilikleri düşünmemize gerek yok. 
Aktarma yapmak için New York uçağına binene kadar sen de buradaki herkesle vedalaşıp işlerini tamam- la...” Genç kıza bakan gözlerinin içi gülüyordu. “Оп 

disinde buluştuktan sonra on sekizinde yola çıkabi-İriz,.. Tabii eğer sen birkaç gün New York'ta kalıp çevreyi gezmek istemezsen. Ne dersin?” 

Megan”ın şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Bütün bu söylediklerini bir hafta sonra yapacaklardı! Her şey öyle. 
sine çabuk oluyordu ki, “Ha... hayır,  ”demeyi başar. 
qi sonunda, "Оп sekizinde yola çıkmamız bence uy- 

Mare genç kıza baktı. “İkinci bi i temiyorsun, değil mi?” 707: 

“Ha... hayır, sadece...” Çaresizce ellerini ti, “Her şey çok çabuk oluyor! Ү ə. 
s Yor! Yapılması gereken pek 
"Benim israr edeceğim tek bir konu var,” dedi Маг 

Gelirken yanında bir sürü valiz getirme. Sadece çok gerekli eşyalarını al, çünkü ben bütün gardırobunu uğrayacağımız çeşitli ülkelerden yenilemek istiyorum. 
Hem yapman gereken o kadar fazla şey olmamalı,” diedi. “Valizine birk: r m aç parça eşyanı at ve herkesle 
Megan çaresizce güldü. Onun gibi an .. gibi sık sık seyahate çıkan birine her şey bu kadar kolay görünüyor olma- 
“Seni New York'tan arayacağım,” diye i b. ” söz 
Marc, Binanın çevresinden dolaşıp arabaya döğrü ya: rüdüler. “Aradığımda sana uçağının tarihini de bildi. 
ririm.” Eğilip şefkatle onu yanağından öptü. “Seni çok Gzleyeceğim hayatım. Ama birbirimizden ayrı kalma- en süre birkaç gün, ondan i і mz gereken süre birkaç в sonra bir daha hiç 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Bu sözdeki bir şey Megan'ı huzursuz etmişti. Tabii şu anda hayatında hiç olmadığı kadar mutluydu. Tek istediği şeyin onunla birlikte olmak olduğunu biliyordu, ama bu ilişki asla sürekli olamazdı... Marc ona gelecekle ilgili hiçbir söz vermiyordu. Şimdiye kadar onu sevdiğini bile söylememişti. 

Genç kız modern ilişkiyle ilgili aptalca fikirlerini hatirlayarak acı bir ifadeyle kendi kendine güldü. Hayatin çok kolay olduğunu sanmıştı ama gerçekler hiç de öyle değildi. Gerçekler korku ve şüphe üzerine kuruluydu ve kendisi de bunlara karşı koyacak kadar güçlü olmalıydı. Marc ona, hiçbir bağlayıcılığı olmayan türden bir ilişki teklif etmişti, ama bu yeterli miydi? 

“Olmalı,” diye düşündü kendi kendine. Ve bu konuda verdiği karar yüzünden ilerde asla pişmanlık duymayacaktı. 

Genç kız şüphelerini bir kenara atamaya ve gün boyunca deli gibi çalışarak mutluluğunu gölgelememeye çalıştı. Önemi yoktu, gerçekten önemi yoktu. Tek іѕtediği buydu ve daha fazlası gerekmezdi. 

Megan babasının onun gitmesini istemediğini biliyordu, ama adamcağız üzüntüsünü belli etmeyecek kadar anlayışlıydı. Sadece bir keresinde, “Yapmak istedi nin bu olduğundan emin misin Megan?” demişti 

Genç kız zekâsını kullanarak, onu yapmak istediği nin bu olduğuna inandırmış ve babasının, yeni mesle-Binde ilerlemeyi ve heyecan dolu bir hayat istediğini düşünmesini sağlamıştı. Adamcağız kızının evlenmeden sevdiği erkekle yaşamak için gittiğini bir an bile düşünmemişti. 

Annesi kadın olması nedeniyle daha heyecanlıydı ve Marc”ın cazibesinin etkisi altına girmişti. Megan'ın yolculukta ihtiyacı duyacağı şeyleri seçmesine ve eşyalarını toplamasına yardım etti. O babası kadar üzgün görünmüyordu. Kızının yaşayacağı maceraların hayaline, kendisini Megan'dan çok daha önce kaptırmıştı. “Böyle sakin oluşuna inanamıyorum,” diye haykırdı annesi. “Eğer senin yerinde ben olsaydım şu anda heyecan- dan çılgına dönmüş gibi olurdum.” “əxi legan gerçeği annesine anlatamayacağını bilmesi rağmen, onu rahatlatacak bir şeyler söylemesi gerekti. 
Bini de biliyordu. “Sanırım şaşkınlığımı üzerimden ataz. diye karşılık verdi. “Çok büyük bir işe giriorum.” 





Annesi, “Öyleyse mutlu olmalısın!” diyerek sarılı) öptü onu, “Şu yüzündeki endişeli ifadeyi sil... bir a nem, senin için hayat yeni başlıyor!” 

Herkes küçük Megan Brown'un dünyaca ünlü fotoğrafçı Marc Campion”la gidip moda dünyasına girmesinden etkilenirdi tabii. Kasabalarının küçük kizi başarı için büyük bir adım atıyordu. Bürodaki kızlar onun için bir veda partisi düzenlemişlerdi. Bu duygusal ortamda Megan”ın gözyaşlarına hakim olabilmesi son derece güçtü. Hayatı boyunca istediği her şeye... heyecan, macera, aşk... kavuşacaktı ama sevdiği kişilerle vedalaşıp ne olduğunu ve kendisini nelerin beklediğini шй yeni bir hayata atılması hiç de kolay değil- 


“Bu kadar şanslı oluşuna inanamıyorum,” diye ha, kırdı Sally. Gözleri heyecanla parlıyordu, “Sanki bir masal gerçekleşmiş gibil” əə s 

“Evet,” diye onayladı Megan arkadaşının yüzündeki neşeli ifadeyi paylaşmaya çalışarak. “Haklısın.” 

Belki sonsuza kadar devam etmez ama hiç değilse eline büyük bir fırsat geçti,” diye ekledi Sally. 
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Megan gülmeye çalıştı. Arkadaşına ne kadar huzursuz olduğunu belli etmek istemiyordu. “Haklısın ama genede bütün bunların olmduğuna inanamıyorum. Demek istediğim... ben başına bu tür şeyler gelecek tip kızlardan biri değilim!” 

Megan tüm samimiyetiyle o tür kızlardan biri olmadığına inanıyordu. Ve Marc Champion'nun da metresiyle evlenecek bir erkek olmadığının farkındaydı. Yaşlandığında ya da Marc ondan bıktığında ne olacaktı? 
Üzgün ve acı bir ifadeyle Olivette'in de bu şekilde başladığını düşündü. 

Genç kız havaalanında uçağa binmeden önce ailesiyle vedalaşırken içinde garip duygular vardı. Havaalanına son dakikada gelmişlerdi... Hepsi son derece şaşкапа. Megan şu anda kısa bir yolculuğa çıkıyor olma-Sına rağmen belki de yıllarca ailesini göremeyeceğini düşündü. Geri döndüğünde de artık onların yıllarca sevip korudukları tatlı, masum kızları olmayacaktı. Megan ağlamamaya çalışarak uçağa bindi. Ancak pencereden dışarı baktığında gözyaşları yanaklarından aşa-Taya süzülmeye başlamıştı. Eğer uçak biraz gecikecek olsa koşarak aşağıya inip, kendini annesiyle babasının kollarının arasına atacağını biliyordu. 

Uçak sonunda kalabalık New York Havaalanı'na inmişti. Marc koşarak gelip onu kucakladığında Megan birden kendini son derece mutlu ve güvencede hissettiğini fark etti. Artık hiçbir şey onunla olmaktan daha önemli görünmüyordu gözüne. “Birkaç dakika önce yüzünde gördüğüm o üzgün ifade neydi?” diye sordu genç adam kalabalıktan sıyrılıp dışarıya doğru yürümeye başladıkları sırada. “Sanki celladına doğru giden bir kurban gibiydin!” 

Megan hafifçe gülümsedi. “Sanırım aşırı duygusal davranıyorum! Her şey o kadar çabuk oldu ki, ben..” 
Sesi alçaldı. “Ben daha önce hiç böyle bir şey yapmaпіт.” 

Marc”ın genç kıza bakan gözleri sevgi doluydu. “Benim yanımdayken yuva özlemi isin. Ні 
- Eş” lemi çekmemelisin. Hiç delegan neşeyle gülümsedi ve ona söz verdi п bunu ona Tənə çak akşamüzeri gelmişti Marc kendileri şehri zerken valizleri de otele yollamıştı. Daha sonra Megan New York'un pahalı lokantalarından birine yemeğe götürdü. Otele döndüklerinde genç kız son derece şaşkın. 
dı. Macera dolu bir hayata ilk adımını atmıştı. 
Ancak kavalyesiyle birlikte otelin halı kaplı koridorlarında yürürlerken asıl maceranın henüz başlamak üzere olduğunu fark etti. Bu birlikte geçirecekleri ilk geceleri olacaktı... Marc odanın kapısını açıp içeri girmesine yardım ettiğinde kalbi deli gibi çarpmaya başlamış ve boğazı kupkuru olmuştu. 
~ Megan içeriye girdiklerinde içerde sadece kendi valizlerinin durduğunu, Marc”ın eşyalarının peşəsi dığını görünce şaşırmıştı. Sonra tereddütle dönüp, “Ayrı odalarda mı kalacağız” diye sordu. К Genç adam gülümsedi ve onu omuzlarından tutarak büyük bir incelikle yüzünü kendisininkine doğru çevirqi. “Her şeyin senin için fazla ani olduğunu biliyorum təraşlı əə ШЕ і yalnız başına geçirmek іѕпайт. Yorgun olmalısın. Т - lp rahatlamak hoşuna gidebilir.” ai 
Megan birden içinin minnettarlıkla dolduğunu hisseti, Şaşkınlığının yerini rahatlık almıştı, Mare alp onu hafifçe dudaklarından öptükten sonra genç kıza sıkıca sarılıp onu kendisine doğru çekti. Megan başını erkeğin güçlü göğsüne yaslamıştı. “Hayatım,” dedi bo-Huk bir sesle. “Seni çok istiyorum ve seni burada tek başına bırakıp koridorun sonuna, kendi odama gitmek benim için çok zor... Ama ilk gecemizin senin için özel olmasın, bunu daima heyecanla hatrlaman istiyorum unun ikimiz için de öylesine geçirilmiş, sıradan bir gece olmasını İstemiyorum." з” ye 
Genç kızın yüzünü kendisininkine yaklaştırıp tekrar 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ısrarla öptü. Megan, Marc"ın dudaklarındaki arzuyu, gözlerindeki heyecanı okuyabiliyordu. “İyi uykular aşkım,” diye fısıldadı genç adam ve odadan çıktı. 

Ertesi gün erkenden havaalanına gitmişler ve orada hafif bir yemek yemişlerdi. Megan, içinde oluşmaya başlayan coşku ve heyecanı hissediyordu. Hâlâ kendi kendini tam olarak rüya görmediğin inandırabilmiş degildi. “Önce nereye gideceğiz?” diye sordu. Gözleri parlıyordu. “Bana söylemedin!” 

““Paris'e gitmeye ne dersin?” dedi Marc. Onun gözleri de en az genç kızınkiler gibi parlaktı. “Her sabah kahvaltıda böğürtlen yiyip şampanya içeriz!” 

Megan içten bir kahkaha atıp masanın üzerinden uzanarak genç adamın elini tuttu. Marc'ın güçlü parmakları hemen neşeyle elini kavramıştı. Megan onun bu dokunuşunun etkisiyle küçük bir kız gibi kızardı. 

“Ah,” diye haykırdı genç adam. “Dünyayı senin gözlerinle seyretmek ne güzel! Champs Elysées, Seine Nehri, sokaklardaki kafeteryalar, Loire Şatosu... Şatolardan birinde kalmak ister misin aşkım? Bir hafta, bir ay ya da sıkılana kadar?” 

Megan'ın gözleri irileşmişti. “Oh Marc kalabilir miyiz? Oh ben...” Birden sustu. Yüz ifadesi sanki bir anda donmuş, gözleri genç adamın omzunun ardındaki bir noktaya takılı kalmıştı. 

“Marc!” diye haykırdı çantasını eline alıp ayağa firlayarak. “Annemle babam! Onları gördüm! Oradalar!” 

Marc arkasını dönüp baktı. Aksi istikamete doğru yürüyor olmalarına rağmen, o da görmüştü. “Буе! oradalar,” dedi ve tekrar Megan’a doğru döndü. 

“Beni buradan yolcu etmeye gelmişler,” dedi genç kız heyecanla. “Bunca yolu benim için gelmişler...” 
Baltimore'da vedalaşırlarken fazla heyecanlı olmamalarının nedeni bu olmalıydı! Hafta sonu New York'a gelip kızlarını buradan yolcu etmeyi planlamış olmahydilar! 
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“Otur bebeğim,” dedi Marc elini 
““Kahveni bitir.” mese 





Mare elini sıkıca tutarak çekti. “Onlar görmek için yeterince zamanın olacak,” dedi çayından bi alarak. “Uçakta.” gi 

Megan şaşkınlıkla yerine oturmuştu. İlk ы hş anladığını düşündü. “Tanrı aşkına len DALLI yorsun Marc? Annemle babam...” 

, “Tek kızlarının düğününü kaçıracaklarını düşünebiliyor musun?” dedi genç adam sakin bir edayla. 

Megan uzun bir süre tek kelime bile edemedi. Öylece Marc”a bakakalmıştı. Sonra derin bir nefes alıp kendini toparlamaya çalışarak, “Düğün mü?” diye mırıldandı. 

“Eh âdet böyledir, değil mi?” dedi Marc. “Balayına çıkmadan önce düğün yapılması gerekir.” 

“Ba... balayı mı?” 

“Hayatım her söylediğimi tekrarlamayı bı Н На?” dedi Marc аталса: “Бизи терка programı: mızı ilk olarak sana açıklayacağım. Önce Yeni Zelanda'ya gideceğiz...” 

Yeni Zelanda?” 

enç adam içini çekti. “İşte in verтешеп пазі r A 
““Megan о an söyleyecek hiçbir içi sessizce oturdu. х yə жин yer 

- “Benim ailem seninkilerden çok daha yaşlıdır,” de di Marc. “Ayrıca geleneklerine de çok bağlıdırlar, Eğer hayatları boyunca gittikleri kilisede evlenmezsek kalp-Ieri çok kn. Amnenle babanın, doğduğum şehre klir seyahat yapmalarının çok lacağını düçük bir sey çok kolay ol dü 
Genç kız Marc’ın son sözünü tekrarlamamak için 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kendini güç tutuyordu. “Yani... annemle babamın Yeni Zelanda'ya gittiklerini mi söylemek istiyorsun? Bizimle birlikte mi?” 

Marc sırıttı. “Onları ikna etmek kolay olmadı. Ama sonunda kabul ettiler ve gördüğün gibi de buradalar. 
Konuşma yeteneğim beni bir kez daha kurtardı. Onlara bunu sır olarak saklamalarını rica ettim,” dedi kendinden emin bir tarzda. “Sana sürpriz yapmak istiyordum.” 

Megan yavaş yavaş, her şeyi anlıyordu. Evlilik! Marc ona evlenme teklif ediyor, ömür boyu birlikte yaşamalarını ve ondan karısı olmasını istiyordu... “Ama,” diye haykırdı. “Bunun asıl niyetin olduğunu onlara en başından beri söylemiş olmalısınl Gitmeme neden böyle kolayca izin verdiklerini şimdi anlıyorum... evleneceші biliyorlardı!” 

“Hayatım,” diye açıkladı Marc sabırla. “Ben her şey olabilirim, ama deli değilim! Babanı daha önce hiç tanımadığı bir yabancıyla evlenmenin doğru olduğuna ve benimle dünyayı dolaşmanın tehlikeli olmayacağına inandırmak için çok uğraştım...” 

Genç kız onun yüzüne baktı. İçi öylesine büyük bir sevgi ve mutlulukla dolmuştu ki, gözyaşlarının akmasına daha fazla engel olamadı. 

Marc elini uzatıp Megan'ın gözlerinden aşağıya süzülen yaşları sildi. Parmaklarının teması son derece yumuşak ve aşk doluydu. ““Canım sevgilim, sana nasıl taptığımı biliyorsun,” dedi şefkatle. “Neden ağlıyorsun?” 

Megan gözyaşlarını çabucak silip onun elini tuttu, Elleri masanın üzerinde sevgiyle birleşmişti. “Şimdi,” dedi genç adam heyecanla. “Programımızı anlatmaya devam edeyim. Birkaç hafta evde kalıp ailelerin birbirlerini tanımalarına fırsat tanıdıktan sonra harika bir dü- gün olacak...” Bir an durup göz kırptı. “Sonra balayımıza başlayacağız. Tarihteki en uzun balayı olacak bu. Tabii Paris'ten başlayacağız ve dünyanın bütün güzelliklerini görmeden de dönmeyeceğiz. Yolculuğumuz bir ya da iki yıl sürebilir... Yunan Adaları'ndan, Çin mabetlerine, Venedik gondallarına kadar her şeyi göreceğiz... Ondan sonra da geri dönüp evimizi kuracaйй. Nerede olacağından emin değilim, ama küçük bir kasaba olmasını istiyorum. Baltimore yakınlarında bir yere ne dersin?... Orada çocuklar için geniş parklar, iyi okullar vardır... tabii o zamana kadar sen de hami" le kalmış olursun, Birlikte mükemmel çocuklar yetiştiririz...” 

Megan gülümsedi. Marc”ın ciddi ses tonu ve konuşması içinin mutlulukla dolmasına yetmişti. Genç adamın gözleri muzip bir edayla parladı. “Sen modern bir kadın olabilirsin Megan Brown, ama eski kafalı bir erkekle evleniyorsun1” 

Genç kız bir müddet onun gözlerindeki aşk dolu ifadeyi ta içinde hissederek oturdu. Ona duyduğu aşkın gün geçtikçe büyüyeceğini ve asla tükenmeyeceğini hissediyordu. Uçağın anonsunun yapılması üzerine aceleyle eşyalarını toplayıp lokantadan çıktılar. Uçağa doğru yürürlerken Marc durdu ve eğilip Megan”ı bir kez daha öptü. Ve birlikte aceleyle parlak geleceklerine doğru yürümeye başladılar... 
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“aşkın ne olduğunu bilenlerin dünyası” 


Aşkı Öğreneceksin 
Kay Robbins 


O gece zümrüt bakışlı 
Shane ile göz göz geldiğinde tüm gerçekler erimiş yok olmuş ve ири ir uyurgezer {Мы bambaşka bir dünyaya adım atmıştı Robyn. Ama bu ruh hali 


fazla uzun sürmeyecekti, çünkü Shane, aralarındaki 


ihti nini platonik bir aşk ilişkisine bike ne ырыс ан 
Robyn in алак bir karar vermesi gerekecekti ya aşktan korkmayı bırakacak ya da Shane'i yitirecekti. 


Saklı Korkular 
Nicola Andrews 


Mark Haggard, Susannah'ya, onu uluslararası bir üne kavuguracak olan modellik telini /— zaman genç kadın bunu ve bunun . 
жыйса kaşla КЫЛЫ de şiddetle reddetmişti ve bulduğu başka bir iş için Çin'e gitmişti. 
Ama Mark orada bile onun peşini bırakmayacaktı. 
Genç kadına ihtirasın kapılarını açan öpücükleri onun korkularıyla yüzleşmesine yardımcı oluyordu. 
Çektiği anları yeniden yaşamak istemeyen Susannah belki de hiçbir zaman karar veremeyecekti... 
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BEYAZ DİZİ 


“ilk aşkın coşkusunu yaşayanların unutulmaz romanları” 


ANILAR MALİKÂNESİ ч Margaret VVay 


— Nick MeMasters, Avustralya'nın 


aristokrat ve zengin ailelerinden birinin kızı olan Cara Merriman'a âşık olma cesaretini gösteren yoksul delikanlıydı. Yıllar sonra durum tersine dönmüş, yoksul delikanlı reddedilen aşkının 


intikamını almaya geri dönen yakışıklı bir milyoner olmuştu, 


REDDEDİLEN SEVGİLİ 
Jessica Steele 


Sorrel, Ellis Galbraith'e 


işik olduğunda gencecik Ыг kızdı. El Ы 


is onun aşkını geri çevirince Sorrel artık yaşayamayacağını sanmış sonra yavaş yavaş kendine yeni bir yaşam kurmuştu. Şimdi yaşamını gölgeleyen tek bir şey vardı. Ellisiin varlığı. 


———————5—.— 
GAZETECİNİZDEN İSTEYİNİZ. 
5. 


GELİŞİM AŞK ROMANLARI 





